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Yurt içinde Diyanet Yayınları satış yerlerinden, yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz, 





Cenab-ı Allah (c.c.) insanoğlunu yaratmış, imtihan için dünyaya göndermiş ama onu bu yolculuğunda yalnız bırakmamıştır. Peygamberler aracılığıyla insanlara iyiyi ve kötüyü bildirmiş; ebedi kurtuluş olan cennete giden yolu göstermiştir. Ezeli ve ebedi hitap olarak vahiy, ilk peygamber Hz. Âdem'den (a.s.) son peygamber Hz. 
Muhammed'e (s.a.s.) kadar kesintisiz bir mahiyet arz eder. 

Allah, insanların içinden seçtiği elçilerle iletişim kurarak onlar üzerinden insanlıkla iletişimini sürdürmüştür. Allah'tan gelen mesajların peygamberlere bildirilmesi anlamına gelen vahiy, gerçek mahiyetini ancak Allah Teâlâ'nın ve elçilerinin bilebileceği bir rehberlik müessesesidir. Vahiy, varlıksal boyutu birbirinden farklı olan taraflar arasında cereyan eder. Bu sebeple İslam tarihi boyunca kelamcılar ve müfessirler onun içeriği ve anlamı kadar ne olduğuyla da ilgilenmiş, fikirler ileri sürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'de vahiyle ilgili olarak “Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip, izni ile, dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir.” buyrulmaktadır. (Şura, 42/51.) 











Nitekim vahiy zincirinin son ve mükemmel halkası Kur'an-ı Kerim, Müslümanların hayat rehberidir. Hz. Peygamber'den (s.a.s.) günümüze kadar tahrif olmadan gelen ve kıyamete kadar Cenab-ı Allah (c.c.) tarafından muhafaza edileceği açıkça beyan edilmiş kitabımızdır. (Hicr, 15/9.) 





Vahye kulak verenler, ilahi hikmetin bu meşalesi sayesinde ebedi kurtuluşa kavuşacaklardır. Vahyi duymazdan gelenler ise her şeyden önce yaratılış amaçlarına ihanet ederek şeytanın yoluna sapacaklardır. Vahiy, bir şifa kaynağı ve hidayet rehberidir. Daralan ruhlar onunla inşirah bulur, yolunu kaybedenler onunla kurtulur, ders almak isteyenler en güzel öğüdü ondan alır, huzur isteyenler nihai huzuru onunla bulur. 


Diyanet Dergisi olarak bu ayki konumuzu “Ezeli ve Ebedi Hitap: Vahiy” olarak belirledik. Dosyamıza Prof. Dr. Halis Aydemir, “Ezeli ve Ebedi Hitap: Vahiy”; Mahmut Kayış, “Tarihin Akışına İlahi Dokunuş”; Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, “Hira'dan Hayata”; Dr. Mehmet Akif Ceyhan, “Allah ile İnsan İletişimini Yeniden Düşünmek”; Doç. Dr. 


Yaşar Akaslan, “Kur'an'ın Yazıyla Tespitinde Vahiy Kâtipliği” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundular. 


Bu vesileyle, tarihimizde çok önemli bir anlamı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutlar; Hicri yeni yılın bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. 


Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere... 


Doç. Dr. Fatih KURT 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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı 








VAHİY 


Vahiy, Yüce Allah'ın, peygamberleri aracılığı ile insanlığa mesajıdır. Varoluşla başlayan ilahi bir beyandır. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (a.s.) 
ile başlamış ve Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) ile son bulmuştur. Allah, gönderdiği vahiyle insanın sağlam bir inanca sahip olmasını, güzel bir hayat yaşamasını ve neticede ahiretini kazanmasını murat etmiştir. 
Vahiy, insanın maddi ve manevi dünyası için bir rahmettir. Nitekim Rabbimiz, “Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır.” buyurmaktadır. (Ankebut, 29/51) İnsana düşen rahmet ve ibret yüklü uyarılara kulak vermek, duyarsızlık, ilgisizlik ve inkâr gibi davranış ve anlayışlardan uzak durmaktır. Bir başka ayette ise “Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. 
Davuda da Zebur'u verdik.” 
(Nisa, 4/163.) buyrulmaktadır. Bu ve benzeri ayetlerde Allah, vah- 


yin kaynağının kendisi, muhatabının ise nebiler aracılığıyla insanlık olduğunu beyan etmektedir. Aynı zamanda Rabbimiz, ayetlerine muhatap kıldığı peygamberlerini vahiy merkezli hayatın örnek şahsiyetleri olarak bizlere tanıtmaktadır. 


Diğer yandan Allah'ın insanı vahye muhatap kılması, insana verdiği değerin ve onun mahlükat içerisindeki özel konumu- nun bir ifadesidir. Dolayısıyla insanın vahiy ile buluşması gerçekte yaratılış gayesi, fıtratı ve vicdanı ile buluşması, âlemle ve rabbi ile barışık olması demektir. Böylece Allah, vahiy ile insana kim olduğunu, yeryüzünde bulunuş amacını, ölümden sonraki hayatı öğreterek insanın vahyin değerini idrak ederek tefekkür, tezekkür ve şükür ile tevhid, adalet ve güzel ahlak merkezli bir hayat yaşamasını murat etmektedir. Allah'ın, peygamberleri vasıtası ile insanlığa gönderdiği kitaplar bir hidayet ve istikamet rehberidir. İnsan vahyi rehber edindiği oranda doğru yol üzeredir. İnsana düşen, kendisini inşa etmek için gönderilmiş vahye gönül vermektir. Ancak o zaman emrine 


amade kılınan tüm varlığa karşı sorumluluklarını hakkı ile yerine getirebilir ve rabbine hakkı ile kul olabilir. 


Yüce Rabbimiz âlemde var olan her şeyi bir anlam ve amaçla yaratmıştır. Bu gerçek, Kur'an'da “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler (ve şöyle derler:) “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!” (Âl-i İmran, 3/191) ifadesi ile zikredilir. Dolayısıyla insanın en büyük vazifesi vahyi anlamak ve onu yaşamaktır. Bu bağlamda vahyin son ve kıyamete kadar varlığını devam ettirecek olan kitabı Kur'an-ı Kerim, tevhidden adalete, nübüwetten ahirete, ibadetten ahlaka, âlemin yaratılışından insanın varoluş gerekçesine varıncaya kadar hayatın tüm alanlarını kuşatan ilkeleri ve mesajlarıyla insanlığın yolunu ve ufkunu aydınlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e iman eden müminlerden beklenen ise evinden işine, mabedinden mektebine, ticaretinden sanatı- na, sokağından şehrine varıncaya kadar, dünya ve ahiret huzuru için gönderilmiş Allah kelamını hayatın her alanında rehber kılmasıdır. 








Bütün bu gerçeklikle birlikte tarihin birçok döneminde vahye muhatap olan insan bu muradı anlamayı öteleyerek birçok yanlış düşünce ve inanca saplanmıştır. Rabbimiz ilahi hitabın son halkası olan Kuran”ı Ke- 





rim'de, hiç kimsenin ya da hiçbir topluluğun vahyin bir benzerini getiremeyeceğini ilan ederek inkârcılara meydan okumuş, vahyin amacını beyan ederek ona uygun bir hayat yaşamanın gerekliliğini hatırlatmıştır. 





Vahiy, tebliğ ve temsil edilmesi gereken bir nimettir. Müminlerin vahyin tebliğinde ve temsilinde özensiz ya da ihmalkâr davranması büyük bir vebaldir. 
Kuran'ı Kerim'de Allah, peygamberlerin tebliğ ve temsil mücadelesini açıkça anlatmak suretiyle onları müminlere örnek göstermektedir. Dolayısıyla bugün krizler ve bunalımlarla kuşatılan insanlığı, İslam'ın kurtuluş ve esenlik mesajları ile buluşturma ve çağın sorunlarına Kur'an'ın. ilkeleriyle çözümler üretme noktasında öncelikle Müslümanların tebliğ bilincine ve temsil duyarlılığı- na sahip olması hayati öneme sahiptir. Müslümanlar olarak geçmişte olduğu gibi bugün de tarihin öznesi olmanın yolu, bu şuur ve samimiyete sahip olmaktan geçmektedir. Zira Müslümanlar tebliğ ve temsili hakkıyla yerine getirdikleri tarihin her döneminde iyiliğin, hayrın ve güzel ahlakın temsilcileri olarak hayata ve tarihe yön vermiş, kurdukları medeniyetlerle tüm insanlığın huzur ve güveninitemin etmiştir. 








Elbette vahyin son kitabı Kur”an-Kerim”i anlama ve yaşama noktasında en büyük imkan ve vazgeçilmez değer Resul-i Ekrem Efendimizin sünnet-i 





BAŞYAZI ə— 


seniyyesidir. Dolayısıyla Kur”an ve sünnet İslam”ın en temel iki kaynağıdır. Sünnetin dindeki yerini hafife almak, gerçekte Allah'ın peygamberlerine yüklediği misyonu hafife almaktır. 
Zira Allah Resulü vahyi sadece tebliğ etmemiş aynı zamanda tebyin de etmiştir. O, vahyi sadece insanlara ulaştırmakla kalmamış vahyin bizzat ilk uygulayıcısı olmuş ve onu yaşanan bir hayata dönüştürmüştür. 
Birçok ayette Allah'a itaatten sonra peygambere itaat zikredilirken Allah'ı sevmenin yolunun da Resulüllah'ı takip etmekten geçtiği belirtilmiştir. 
Ayrıca Allah Resulü'nün Veda Hutbesi'nde beyan ettiği; “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah'ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti.” 
(Muvatta, Kader, 3.) hadisi de Kur'an ile sünnetin dindeki bağını ve bütünlüğünü dikkatlerimize sunan nebevi bir uyarıdır. 





Bugün müminler olarak Peygamber Efendimizin örnekliğiyle, Kur'an'ın hakikatlerini güzel bir üslup, doğru bir metot, bilgi ve hikmet yüklü bir anlayışla günümüz insanına ulaştırmak en büyük sorumluluğumuzdur. 
Nitekim Yüce Allah “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et.” (Nahl, 16/125.) 
buyurmak sureti ile bu gerçeği hatırlatmaktadır. Şüphe yok ki vahyin aydınlık ilkeleriyle buluşan insanlık varlığını ve gayesini idrak edecek ve bu sorumlulukla dünyasını ve ahiretini mamur edecektir. m 
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Allah'ın beşer ile kelam etmesi 

Yaradan Allah'ın (c.c.), yarattığı kullarına hitap etmesi evrendeki en değerli ve en müstesna 


olaylardan biridir. Mukaddes Tuva vadisinde Hz. Musa'ya “Ben Allah'ım Ben! Benden 


gayrı bir ilah yok!” diye seslenen Allah (c.c.) orada Hz. Musa (a.s.) ile kelam etmişti. Beşer dediğimiz varlığın diğer varlıklardan farkı, Yaradan ile olan bu münasebetine dayanır. Nitekim o, yaratıcısını tanıyabilecek, O'nu sevebilecek ve O'na saygı duyabilecek bir potansiyelde yaratılmıştır. 


Kulun iletişim arayışı sevgidendir 

Yaradan” tanıyıp meftun olan her kul O'nunla bir iletişim kurabilmenin özlemi içerisine girer. O'ndan bir şeyler duymak; O'nu memnun edebilmenin yolunu yordamını öğrenmek ve O'na kavuşacağı güne (vuslata) dair bir muştuya ermek için çırpınır durur. İşte vahiy, böyle bir beklentiyle kavrulan yüreklere Cenab-ı Hakk'ın sevgiyle karşılık vermesi ve onlara değer verip iletişimi başlatmasıdır. Nitekim vahyin çağrısı sevgiyi esas alan bir hitapla gelmiştir: “De ki şayet Allah'ı seviyorsanız bana 


tabi olun ki Allah da sizi sevsin!” 
(Âl-i İmran, 3/31.) Bu açıdan bakılinca denilebilir ki dine adım atmak, Allah'a duyulan sevgi ile başlar. Yine denilebilir ki Cenab-ı Hakk'ın kullarına seslenişi onların sevgisine karşılık gelen ilahi bir rahmetin ta kendisidir. 
Nitekim Allah (c.c.) Hz. Muhammed'i (s.a.s.) âlemlere rahmet olarak göndermiştir. (Enbiya, 21/107.) Ayrıca diğer peygamberlerine gönderdiği vahyi de rahmet olarak nitelendirmiştir. 
(Hud, 11/17, 28, 63; Araf, 7/154; Neml, 27/77, Kasas, 28/86.) 


Kul, dine sevgi ile adım atar; neticesinde Rabbinin sevgisine mazhar olur. Bu süreçteki iletişim köprüsüne vahiy denir ve çift yönlüdür. Nitekim Yaradan, kuluna vahiy ile hitap eder; kul da yaratıcısına vahiy ile niyaz eder. Bakınız kutsi bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hak ne buyurmuştur: “Namazı kulumla aramda ikiye taksim ettim; kuluma istediğini vereceğim. 
Nitekim kul, “Elhamdülillahi rabbil aleminl” dediğinde Allah Teala der ki: “Kulum bana hamdetti” “Errahmanirrahim/ dediğinde Allah Teâlâ der ki: “Kulum bana övgüde bulundu., “Maliki yevmiddin/ dediğinde Allah Teâlâ der ki: ‘Kulum beni yüceltti? Sonra “İyyake na'büdü 


ve iyyake nestain. dediğinde Allah Teâlâ der ki: “Bu, benimle kulum arasındadır; kuluma ayrıca istedikleri vardır? “İhdinessıratal müstakim sıratallezine en”amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veleddallin” dediğinde Allah Teâlâ der ki: “İşte bu kulum içindir ve kulum için 


1» 


istedikleri vardır.” (Müslim, 395.) 


Görüldüğü üzere bu ayetler Cenab-ı Hakk'ın bize bir vahyi olduğu gibi bizim de her namazda Mevlamıza niyazımızdır. Yaradan ile aramızdaki münasebetin ayet ayet taksim edilmiş hâli gibidir. Elbette ki bu münasebetin mahiyeti kulluk ilişkisidir. 
Nitekim kul, eşsiz ve benzersiz yaratıcısına sevgisini, taparak yaşar. Çünkü tapmak sevginin en üstün hâlidir; mutlak olarak tekildir ve ancak âlemlerin Rabbi olan Allah Zülcelâl'e (c.c.) yaraşır. Görünen o ki Yüce Yaratıcı kullarına sevginin dilini de vahiy ile öğretmiş bulunmaktadır. 
Âlemlerin Rabbine hamdolsun! 


Allah vahiy ile din öğretir 


Kul, Allah'a nasıl tapacağını/ kulluk edeceğini vahiy sayesinde yine Allah'tan öğrenir. Bu sebeple taabbudi (ibadetle ilgili) konularda vahiy elzemdir. Çünkü kulun Allah'ı nasıl bir ibadetle memnun edebileceğine dair 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kendince vesile edinmesi söz konusu değildir. Yegâne mabut olan Allah (c.c.) ibadeti tayin ve takdir hakkına elbette sahiptir. 
Kul kendince ihdas ettiği bir şeyi ibadet olarak Mevlaya takdim edemez. Bu açıdan bakıldığında vahiy olmaksızın Cenab-ı Hak ile sağlıklı bir kulluk ilişkisi içerisine girmek mümkün görünmemektedir. Nitekim Resulüllah'a (s.a.s.) gelen Kur'an vahyinin son ayetleri “Bugün size dininizi mükemmel eyledim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve böylece sizin için din olarak İslam'dan razı oldum.” (Maide, 5/3.) şeklinde son bulmuştur. Binaenaleyh, Cenab-ı Hakk'ın rızasına götüren meşru vesilelerin tamamı bu süre zarfında Resulüllah üzerinden hem söylem hem eylem olarak tüm insanlığa öğretilmiş bulunmaktadır. 





Vahiy özgün bir öğretidir 

Dinin öğretilmesi, hayatı bütünüyle kapsadığından sadece teorik değil aynı zamanda pratik etmenleri de içermektedir. 
Öğretinin uygulamalı boyutu da Cenab-ı Hakk'a dayanması icap eder ki böylece öğretilen din Allah'ın dini olabilsin. Aksi takdirde eyleme bakan yüzünü herkesin keyfince oluşturduğu bir dinin, tutarlı bir zeminden ve yeknesak bir görünümden yoksun kalacağı izahtan varestedir. Dolayısıyla dinin hem teorik hem pratik yanı dini öğreten Allah'a (c.c.) dayanmalıdır. Yoksa din, kulların şekillendirdiği insan ürünü bir şey hâline gelir. 
Bu anlamda din, ilahi ve özgündür; insan eliyle artırma ve ek- 





Allah bir peygamberle üç türlü konuşur 


Söylemden eyleme uzanan ve onu da içine alan bütüncül manada bir din eğitimi ve öğretimi için Yüce Yaradan gönderdiği beşer peygamberler ile üç türlü konuşmuştur. Bunlar aynı zamanda vahyin çeşitleri olarak da karşımıza çıkar. Nitekim Yüce Mevla buyuruyor ki: “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. 
Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Şura, 42/51) 


İlham yoluyla vahiy 

Bir peygamberin içine dogan Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilham ettiği vahiy türüdür. 
Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin vahiy aldıkları sahneler- den bazılarında onların ilham yoluyla vahiy aldıkları anlaşılmaktadır. Söz gelimi Hz. Musa (a.s.) kalabalıkların ortasında sihirbazların karşısında onların sergiledikleri sihirleri görünce korkuya kapılmış ve hemen o anda Cenab-ı Hak tarafından teskin edici ve yönlendirici bir vahiy almıştır: “Musa, içinde bir korku sezdi de biz ona korkma dedik! Sen üstün olansın! Sağ elindekini bırak onların sergilediklerini yutuversin, zaten onların yaptıkları sihirbaz numarasıdır, sihirbaz nereye varsa iflah olmaz!” (Taha, 20/67-69.) 
Görüldüğü üzere Cenab-ı Hak, Hz. Musa'nın (a.s.) içinde (nefsinde) yaşadıklarını bize anlatmaktadır. Bunların içerisinde Yüce Yaradan'ın kendisine içten 


Aynı şekilde Hz. Yusuf'u (a.s.) 
kardeşleri götürüp kuyuya atmak için toplanmışken Cenab-ı Hak kendisini teselli ederek şöyle vahyetmiştir: “Kardeşleri onu götürüp kuyuya atmayı kararlaştırınca biz de ona vahyettik ki “Sen onlara bu yaptıklarını kesinlikle haber vereceksin de onlar farkında olmayacaklar!” 
(Yusuf, 12/15.) Akut gelişen ve ortam içinde yaşanan başkaca benzer vahiy örneklerini Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarında bulmak mümkündür. 





Perde/engel ardından vahiy 


Bir perde yahut engel ardından Yüce Yaradan'ın kuluna seslenmesi olarak tarif edilen ve en çarpıcı örneğini mukaddes Tuva vadisinde Cenab-ı Hakk'ın Hz. 
Musa'ya nidasında gördüğümüz vahiy çeşididir. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle haber vermektedir: “Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadi- nin sağ kıyısından, oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: “Ey Musa, muhakkak ki ben âlemlerin Rabbi Allah'ım!” 
(Kasas, 28/30.) Konu ile ilgili ayet-i kerimelerde Allah'ın Hz. Musa ile karşılıklı konuştuğunu ve bu konuşmaların mahiyetini teferruatlı bir şekilde görürüz. 











Allah, rüya perdesi üzerinden de peygamberlerine vahyetmektedir. Nitekim Hz. İbrahim (a.s.) gördüğü rüyayı oğlu İsmaile (a.s.) anlatıp görüşünü sorduğunda Hz. İsmail babasının gördüğü rüyayı Allah'ın bir emri olarak değerlendirip şöyle demiştir: “Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap! 
Beni sabredenlerden bula- 








siltme kabul etmez. 
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seslenerek vahyetmesi de yer almaktadır. 


caksın inşallah.” (Saffat, 37/102.) 


Bunun üzerine Hz. İbrahim (a.s.) rüyanın gereğini yerine getirmeye teşebbüs ettiğinde Cenab-ı Hak kendisine seslenmiş ve “Ey İbrahim, artık rüyayı kesinlikle doğruladınl” buyurmuştur. (Saffat, 37/105.) Böylece Hz. İbrahim'in (a.s.) gördüğü rüyanın bir vahiy olduğu Cenab-ı Hak tarafından da tescil edilmiş olmaktadır. 





Bir örnek de Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 
üzerinden verelim. Rüyada Mekke”ye korkusuzca girdiklerini, ibadetlerini yapıp ashabından kimilerinin başlarını tıraş ettiğini, kimilerinin de kısalttığını gördüğünü anlatması üzerine; peygamber rüyası- nın vahiy olduğu gerçeğinden hareketle Müslümanlar umre yapmak üzere düşman yurdu olan Mekke'ye hareket etmişler ancak ne var ki Hudeybiye'de Kureyş müşrikleri tarafından önleri kesilmiştir. Rüyayı duyan münafıklar Mekkeli müşriklerin Müslümanları oracıkta katledeceklerini düşünüp bu işin artık sonunun geldiğini sanmışlardır. 
Müslümanların bu denli tehlikeli bir sürece girmelerinin tek sebebi Resulüllah'ın rüyasını vahiy olarak kabul etmeleridir. 
Mekke'ye giremeyince de bundan son derece rahatsız olup rüyanın gerçekleşmeyişinden mustarip olmuşlardır. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, Fetih suresini indirmiş ve orada konuyu şöyle açıklığa kavuşturmuştur: “Allah, resulüne rüyayı kesinlikle hak üzere doğrulamıştır. Sizler Mescid-i Haram'a inşallah 








? Dinin öğretilmesi, hayatı bütünüyle kapsadığından sadece teorik değil aynı zamanda 

pratik etmenleri 

de içermektedir. 
Öğretinin uygulamalı boyutu da Cenab-ı 
Hakk'a dayanması icap eder ki böylece öğretilen din Allah'ın dini olabilsin. 





cal” (Fetih, 48/27.) Böylece Yüce Mevla'nın bu ayetleriyle de anlaşılmış oldu ki peygamberler rüya perdesi ardından vahiy almaktadır. 


Cibril-i Emin (a.s.) ile gelen vahiy 

Son olarak ayette geçen üçüncü çeşit vahiy Cenab-ı Hakk'ın elçi göndermek suretiyle peygamberlerine vahyetmesidir. 
Nitekim Kur'an vahyi bu yolla Resulüllah'a (s.a.s.) indirilmiştir. Allah (c.c.) buyuruyor ki: “Uyaranlardan olasın diye onu Arap lisanıyla senin kalbine Ruhu”l-Emin indirdi.” (Şuara, 26/193.) 
Bir başka ayette ise Hz. Cibril (a.s.) bu kez Ruhu'l-Kudüs olarak anılmıştır: “De ki onu Ruhu'l-Kudüs Rabbinden hak ile indirdi.” (Nahl, 16/102.) Diğer bir 





kesinlikle güvenli bir şekilde gireceksiniz, kimileriniz başlarını tıraş etmiş kimileriniz de kısaltmış olarak ama korkusuz- 


ayette de Cenab-ı Hak, Cibril-i Emin'i doğrudan adıyla anmıştır: “De ki kim Cibril'e düşman ise bilsin ki onu senin kalbine 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Allah'ın izniyle indiren odur.” 
(Bakara, 2/97.) Bu ayet-i kerimeler- den anlaşılıyor ki Kuran-ı Kerim Resulüllah”ın kalbine üçüncü türden vahiy yoluyla, yani melek elçi (Hz. Cibril) tarafından indirilmiştir. 

Dinin uygulamalı boyutunu öğretmek üzere Hz. Cibril-i Emin (a.s.) Peygamber Efendimizin (s.a.s.) yanına bazen de beşer suretinde gelirdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hz. Cibril'in, Hz. Meryem'in yanına beşer suretinde temessül ederek gelebildiğini ve onunla konuşabildiğini görmekteyiz. (Meryem, 19/17.) 
Benzer şekilde Resulüllah'ın yanına gelir ve ona öğretmenlik yapardı. Bilindiği üzere Sevgili Peygamberimiz, Hz. Cibril geldiğinde kokusundan rahatsız olur endişesiyle ömrü boyunca soğan ve sarımsak yemekten uzak durmuştur. Binaenaleyh, bu vahiy süreci neticesinde Yüce Allah indirdiği İslam dininin pratik boyutunu beşer suretine bürünebilen Hz. Cibril üzerinden Resulüllah'a uygulamalı olarak öğretmiş bulunmaktadır. 
Bunun en çarpıcı örneği namazdır; nitekim bu ibadeti ve vakitlerini Resulüllah”a (s.a.s.) 
Cibril (a.s.) bizatihi öğretmiştir. 
(Nesai, 1/255.) 








Netice itibarıyla yarattıkları üzerinden Allah”ı tanıyıp seven kulların, vahiy üzerinden O'nunla iletişime geçip sevgisini kulluk düzeyinde yaşadığı ve sonra adım adım vuslata doğru yol aldığı, adına din dediğimiz sürecin eğitim ve öğretimi tüm boyutlarıyla bu üç vahiy çeşidi sayesinde tamamlanmış olur. 


İnsanın muallimi olan âlemlerin Rabbine hamdolsun! m 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üce Allah (c.c.), insanı 

yaratmış ve belli bir zaman aralığında yaşamak üzere onu yeryüzüne göndermiştir. (Bakara, 2/36.) 
Dünyadaki bu serüveninde, onu başıboş bırakmamış, ona belli bir gaye ve amaç belirlemiştir. 
İnsan burada Allah'ı hakkıyla tanıyacak, sadece O'na kulluk edecek (Zariyat, 51/56.) ve salih/ güzel ameller ortaya koyacaktır. 
(Mülk, 67/4-2.) 


Allah, dünya hayatı serüveni- 

ne başlayan insana lütufta bulunmuş, yaratılış gayesini nasıl gerçekleştireceğini, dünya ve 

ahiret mutluluğunu nasıl kazanacağını seçtiği peygamberler 

> - aracılığıyla ona göstermiştir. Bu lütfunun sonucu 

olarak Yüce Yaradan ilk insan Hz. 
Âdem'i (a.s.) 
yeryüzüne gönderdikten sonra onu ilk peygamber olarak görevlendirmiştir. 
(Al-i İmran, 3/33.) Hz. 
Âdem'den (a.s) 
sonra da bütün toplumlara peygamberler göndererek ilahi mesajlarını onlara iletmiş, neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiğini de tekrar tekrar hatırlatmıştır. Bu ilahi hatırlatmaların toplumdan topluma farklılık arz eden bazı yönleri bulunsa da ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem'e (a.s.) indirilen ilahi mesajdan, bütün insanlığa gönderilen son peygamber Hz. 
Muhammed'e (s.a.s.) indirilen Kur'an-ı Kerim'e kadar temel ilkeler hep aynı olagelmiştir. Bu 










ilkelerin veya yönlendirmelerin en başında ise “Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve kulluk sadece O'na yapılmalıdır.” esası gelmektedir. 


Tevhide çağrı: Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur İnsanı, arzı ve zamanı yaratıp bu üçünü dünyada buluşturan Yüce Rabbimiz, insanlara uymaları gereken emir ve yasakları da bildirmişti. Ancak insanlar ilahi vahyin inişinden zamansal olarak uzaklaşmaları, şeytanın vesveseleri, nefsin arzuları, cehaletin artması ve aklın kullanılmaması gibi sebeplerden ötürü putları veya başka şerikleri Allah”a ortak koşmaya başlamışlardır. Şirkin toplumlara hakim olmaya başladığı tarihin bu dönemlerinde Yüce Allah peygamberler göndermiş ve onlar aracılığıyla tevhid ilkesini, emir ve yasaklarını toplumlara hatırlatmıştır. Bu durum Kur”an-ı Kerim”de şöyle ifade edilmektedir: “Andolsun biz, her ümmete, “Allaha kulluk edin, tağuttan kaçının. diye peygamber gönderdik...” (Nahl, 16/36), “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin. diye vahyetmişizdir.” 
(Enbiya, 21/25.) 











Kur”an-ı Kerim”de, vahyin zamanın akışı içerisinde peygamberlerin diliyle toplumları nasıl tevhide çağırdığı pek çok yerde anlatılmaktadır. Rabbinden aldığı emirleri tebliğ eden Nuh (a.s.), kavmine Allah”tan başka hiçbir ilah olmadığını ve kulluğun sadece ona yapılması gerektiğini hatırlatmış ve onlara şöyle seslenmiştir: “Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur...” 
(Araf, 7/59) Aynı çağrıyı Ad kavmine gönderilen Hud (a.s.) ve Semud'a gönderilen Salih (a.s.) 
da tekrar etmiştir: “Ey kavmim! 
Allah'a kulluk edin; sizin ondan başka ilahınız yoktur.” (Araf, 7/65,73.) 


Tarihin belli bir döneminde hüküm süren Hz. İbrahim”in kavmi ay, güneş ve yıldızlara onlar ortaya çıkmadığında bunların yerdeki sembolü olan putlara tapıyorlardı. (Cağfer Karadaş, Hidayet Rehberi Peygamberler, s. 66-67.) 
Hz. İbrahim (a.s.), kavminin putlara tapmasına karşı çıkmış hatta onların putlarını kırmıştır. 
(Enbiya, 21/57-67.) Allah'ı bırakıp da tapmış oldukları bütün tanrıların uydurma, onlara tapanların da yanlış yolda olduklarına işaret etmiş, bundan sonra da gerçek ve tapılmaya layık olan ilahın yaratan, hidayete erdiren, yediren, içiren, şifa veren, öldüren, hayat veren ve kıyamet gününde günahları bağışlayan Allah Teala olduğuna dikkat çekmiştir. (Şuara, 26/70-82.) 


Kulluğun sadece Allah”a yapılması gerektiği ilahi emrini, ilahlik iddiasında bulunan firavuna tebliğ eden Hz. Musa'nın tevhid mücadelesini de Kur'an-ı Kerim anlatır bizlere. Bu kendini beğenmiş insana Hz. Musa, pek çok mucize göstermesine rağmen o her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah'a teslim olmamış ve vahyin kendisini tevhide davetini kabul etmemiştir. Ancak Hz. 
Musa'nın (a.s.) asasıyla aldatmacalarını yok ettiği sihirbazlar ise tevhid çağrısını kabul edip Allah'a iman etmişlerdir. (Araf, 7/106-122, Şuara, 26/31-48.) 
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(Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir 8 


lah'tır, bir tektir. Allah Samed dir. 507 


şeye muhtaç değildir.) O'ndan ! 


çocuk olmamıştır (kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.” (ihlas, 112/1-4) Ayrıca Efendimiz (s.a.s.) bütün peygamberlerin çağrısının tevhid olduğunu şu şekilde beyan buyurmuşlardır: “Ben ve benden önceki bütün peygamberlerin en önemli ikrar ve çağrısı, “Bir olan, eşi/ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. sözüdür.” (Muvatta, Kur'an, 32, Hac, 246.) 


Kıyamete kadar bütün insanlığa rehber olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim, müşrik Arapları ve tevhid inancını bozmuş olan diğer bütün insanlığı, tevhid inancına ve Allah'a kulluğa çağırmış ve kıyamete kadar da çağırmaya devam edecektir. Bu çağrı aynı zamanda Allah'a kulluğun nişanesi olan ibadetlerin yapılmasına da bir çağrıdır. 


Ahiret hayatına iman etmeye çağrı 

Vahyin insanlık tarihinin akışı içerisinde pek çok kez hatırlattığı bir başka husus; kıyametin, yeniden dirilişin, hesabın, mükafat ve cezanın kesin olarak gerçekleşeceğidir. Zamanın akışı içerisinde insanlar, çeşitli sebeplerden ötürü Allah'ı inkar ettikleri veya ona ortak koştukları gibi kıyameti, 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Nuh (a.s.), kavmine yeniden diriliş gerçeğini hatırlatmış ve onlara ahiret akidesini telkin etmiştir. 
(Nuh, 71/17-18.) Yine Kur”an”ın bize haber verdiğine göre Ad kavmi bazı âlimlere göre ise Semud kavmi -ahiret hayatını inkâr etmelerinden dolayı- yeniden dirilişe iman etmeye çağrılmış, onlar ise bu çağrıya inkârla karşılık vermişler. Hayatın bu dünyadan ibaret olduğunu ve tekrar diriltilmeyeceklerini iddia etmişlerdir. 
(Müminun, 23/35-37.) 


Hz. İbrahim (a.s.) Mekke şehri için Allah'a niyazda bulunurken Allah'a ve ahiret gününe inananların ürünlerle rızıklandırılmasını talep etmiş (Bakara, 2/ 126), kavmine de yeniden dirilişi, cenneti ve cehennemi hatırlatmıştır. Hesap gününde malın değil sadece selim kalbin fayda vereceğini belirterek tapılan putların onlara hiçbir fayda vermeyeceğini beyan etmiştir. (Şuara, 26/85-90.) 














Yüce Allah, insan aklının daha iyi kavrayabilmesi için yeniden dirilişin nasıl olacağını bazen bizzat yaşatarak göstermiştir. 
Öyle ki Kur”an-ı Kerim”in bize haber verdiğine göre Allah”ın ölen canlıları nasıl yaratacağını merak eden kişiyi, Allah (c.c.) 
öldürmüş ve yüzyıl sonra tekrar diriltmiştir. (Bakara, 2/259.) Bazen de Hz. İbrahim'in (a.s.) örne- 





ğinde olduğu gibi yeniden dirilişi bizzat gözler önünde ortaya koymuştur: “İbrahim “Rabbiml Ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster!” deyince Rabbi ‘Yoksa inanmıyor musun?” demişti. O “Hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye. cevabını verdi. Rabbi “Kuşlardan dört tane al, onları kendine alıştır, sonra (parçalayıp) her bir tepeye onlardan bir parça bırak, sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir. 
buyurdu.” (Bakara, 2/260.) 


Vahyin son halkası olan Kur'an-ı Kerim, tevhid ve ahirete iman gibi hususlarda önceki kitap ve şeriatların çağrısını yinelemiştir. 
Mekke müşriklerinin yeniden dirilişi inkâr edip hayatın sadece dünya hayatından ibaret olduğunu iddia etmeleri Kur'an'ın ifadesiyle şaşılacak bir şeydir. 
Onların kendi yaratılışlarını unutarak “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diye sormalarına Kur'an-ı Kerim, “Onları ilk defa var eden diriltecektir.” cevabını vermiştir. (Yasin, 36/78-80.) Ayrıca Kur'an-ı Kerim, Mekke müşriklerine ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa ahiret hayatının daha hayırlı ve sürekli olduğunu; bu gerçeğin ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da var olduğunu beyan etmiştir. (Alâ, 87/17-19.) 








Güzel ahlaka çağrı 


İslam ahlakını ya da güzel ahlakı en temel manada vahyin güzel gördüğü şeyleri yapmak, kötü gördüğü şeylerden kaçınmak olarak tanımlayabiliriz. 
İşte vahiy, peygamberlerin diliyle tarihin her döneminde insanları güzele ve iyi olana davet 


etmiş, kötü olandan da onları uzaklaştırmıştır. 


Vahiy, insanların birbirlerini haksız yere öldürmelerini Hz. 
Âdem'in (a.s) iki oğluna (Maide, 5/27-30.) haram kıldığı gibi kıyamete kadar gelecek bütün nesillere de haram kılmıştır. (Enam, 6/151.) Toplumları ifsat eden zina gibi çirkin fiilleri Lut'un (a.s.) 
kavmine yasakladığı gibi (Araf, 7/80-81; Ankebut, 29/28) Mekke müşriklerine ve onlardan sonra gelecek nesillere de yasaklamıştır. (İsra, 17/32.) Hz. Şuayb'ın (a.s.) diliyle Medyen halkını bozulan ticaret ahlakını düzeltmeye, ölçü ve tartıda adaletli olmaya, insanların haklarını eksiltmeden, zarar vermeden ödemeye çağırdığı gibi (Araf, 7/85-86; Hud, 11/84-87.) onlardan sonra gelenlere de alışveriş ve ticaretin karşılıklı rızaya dayalı olarak yapılmasını emretmiştir. (Nisa, 4/29.) 





Kur”an”ın Müslümanda bulunmasını tavsiye ettiği dürüstlük, adalet, hoşgörü, tevazu ve merhamet gibi güzel erdemler, önceki peygamberlerin de toplumlarına hatırlattığı güzelliklerdir. Hz. Peygamber (s.a.s.) 
kendisinden önceki peygamberler zincirinin insanlığa öğrettiği güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Nitekim o, “Ben, (başka değil, sadece) (iyi), güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11, 381.) buyurarak toplumda var olan ancak zamanla küllenmiş, yok olmuş ya da bozulmuş değerlerin diriltilmesi veya yerine yenisinin getirilmesi görevini üstlendiğini ifade etmiştir. 

Bu hususta Cafer b. Ebu Talib'in 


Habeş Kralı Necaşi'ye söyledikleri, ilahi vahyin Hz. Peygamber”in tebliğiyle ahlaki alanda topluma nasıl etki ettiğini ortaya koyan önemli örneklerdendir. Cafer şöyle diyordu: “Ey Hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik; putlara tapar, ölü hayvan eti yer, fuhuş yapardık; akrabalık bağlarına riayet etmez, komşuluk haklarını tanımazdık. Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. Uzun müddet bu hâlde yaşadık. Sonra Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve namusluluğunu bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi Yüce Allah'ın birliğini tanımaya ve ona ibadet etmeye çağırdı. 
Ağaç ve taştan yaptığımız putlara tapmaktan Allah'a ortak koşmaktan uzaklaştırdı. Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık bağına riayet etmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten sakınmayı bildirdi; bizi fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadına iftira etmekten menetti...” 
es-siret, 1/336.) 


(İbn-i Hişam, 


Sonuç olarak zamanın akışı ve insanoğlunun yeryüzündeki serüveni bağlamında vahiy her daim insanların hayatını yönlendirmiştir. Onlar hataya düştükçe vahiy, peygamberlerin diliyle doğruyu ve hakikati göstermiştir. Vahyin, insanlara sunduğu bu hakikat mesajlarını tarihin akışı içerisinde kabul edip kurtuluşa erenler olduğu gibi reddedip helake uğrayanlar da olmuştur. Bu ilahi dokunuşlar, Allah'ın insanlığa hidayet rehberi olarak gönderdiği son vahiy Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve hayata geçirilmesi ölçüsünde kıyamete kadar devam edecektir. m 
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HİRA”DAN HAYATA 


| Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


lah, insanlıkla iletişimini her zaman bir 

elçi vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. Kulları içinden seçmiş olduğu temiz bir şahsiyeti peygamber olarak görevlendirmiş ve bu elçi, ilahi buyrukları insanlara ulaştırmıştır. Elçiler insanlara rabbani talepleri ulaştırırken yaratan tarafından yerine getirilmesi istenen hususları öncelikle kendi hayatlarında tatbik etmişlerdir. 
Dolayısıyla gelen vahiyler ile peygamberlerin yaşantısının tam anlamıyla birbiriyle örtüşük olduğunu söyleyebiliriz. Zaten tersi olmuş olsaydı Allah”ın buyruklarını insanlara arz ettikleri zaman, peygamberin yaşantısı ile uyulması gereken vahiy arasındaki 


tenakuzu gören insanlar mutlaka itiraz ederlerdi. Yapmadığı bir şeyi istemesinin ahlaki olmadığını dile getirirlerdi. Lakin bir örnek olması açısından Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) hayatına baktığımızda kendisini çeşitli şeylerle suçlayanların onun yaşamı ile Kur”an arasında uyumsuzluk olduğuna dair en küçük bir eleştiri getirmediklerini görürüz. İlginç olan şudur ki Hz. 
Muhammed”in Allah”ın elçisi olmadığını ispat etmek için uğraşan bir kısım müsteşrikler de bütün çabalarına rağmen bu hususta kendilerine 


ör 


dü. r yə” Ru kisi ə AR yö 


md ge 


yardımcı olacak bir doküman bulamamışlardır. Esasında biz Müslümanlar açısından Sevgili Peygamberimizin getirdiği kitapla tam uyumlu bir hayat sürmüş olması onu takdir etmemize ve daha fazla sevmemize bir gerekçe olmaktadır. Çünkü şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Kur”an”da yapılması emredilen ne var idiyse Peygamberimiz yerine getiriyor, sakındırılan her ne var ise bunlardan kaçınıyordu. 












Yaşayan tefsir 

Hz. Aişe (ra.) validemiz, Peygamberimizin ahlakının Kur'an olduğunu ifade etmişti. Bu tam da onun hayatını özetleyen bir ifadedir. Bu nedenle biz “Hz. 
Peygamber yaşayan bir tefsir idi.” dersek mübalağa yapmış olmayız. Çünkü Allah'ın ayetlerinin nasıl hayata geçirileceği hususunda Son Elçi (s.a.s.) her birimiz için temel dayanaktır. Biz ona bakmak suretiyle Kur'an'ın nasıl ete kemiğe büründürüleceğini (o öğreniyoruz. 
Peygamberimiz zamanında yaşayan yol arkadaşları ona bakmak ve onu dinlemek suretiyle bunu fiili olarak gözlemleyebiliyorlardı. Bizim elbette bu imkânımız yok. Bizim önümüzde onun mirası olan hadisler bu- 















lunmaktadır. Dolayısıyla kitabın hayata geçirilme şekli hususunda müracaat edeceğimiz temel referans hadis kitaplarıdır. 


Yaşanabilir kitap 

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yaşantısı ile sözleri, Allah'ın son kitabının yaşanabilir bir kitap olduğunun göstergesidir. İnsanlar ona bakmak veya günümüzde hadislerini okumak suretiyle bu dinin hayata geçirilebilir bir din olduğunu öğrenmiş olmaktadır. Dolayısıyla önlerinde kitabın nasıl pratize edileceğine dair örnek bulunduğundan dolayı Hz. Muhammed'den (s.a.s.) manevi bir destek ve motivasyon almaktadırlar. Ümmetin yüzyıllardır kuşaklar boyunca uygulayarak bıraktığı miras bunun delilidir. 


$ dənədi, 2 ğ 


GÜNDEM e— 


Yaşayan müminler olarak bizler de bunun deliliyiz. 


Elçi yok sayılsa 
Son hak dinin vahiyden hayata geçmesi için Hz. Peygamber'in ne kadar önemli olduğu çok açıktır. Bir an için Resulüllah” devreden çıkardığımızı farz edecek olsak insanlar kitapla baş başa kaldığında herkesin ayetlerden anlayacağı farklı olacaktır. Çünkü bireylerin bulundukları coğrafya, konuştukları dil, aldıkları eğitim ve kültür ile benzeri unsurlar bakışlarını etkiler. Bunun anlamı ise son kitabın insan sayısınca farklı yorumlanacağıdır. Böylesi bir durumda ortaya çıkacak olan sonuç elbette Allah'ın kitabı inzal eylemesiyle murat ettiği şey değildir. Çünkü bu kitap Müslümanları ümmet yapmak için nazil olmuştur. Hz. Peygamber'i devreden çıkardığımızda ise 

onun yerine insanlar sayısınca sahte Muhammed geleceginden kitap birleştirici 

vasfını kaybedecektir. 
Böylesi bir felaket hiçbir Müslümanın arzu edeceği bir sonuç olmaya- 


iy 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cağından hep birlikte Allah Resulü'nün peşine gönüllü olarak şevkle takılmak durumundayız. 


Allah'ın rızası 


Resulüllah”ın din olarak ortaya koyduğu tüm fiil ve söylemleri Rabbimizin onayından geçmiştir. Şöyle ki Peygamberimiz Kur'an'ı tefsir edip hayata nasıl geçirileceğini açıklarken kendi arzularına göre dine bir şekil vermemiştir. Böyle olacak olsaydı bu Allah'ın dini değil Hz. 
Muhammed'in dini olurdu. Bu da herkese Kur'an'ı kendi anlayışına göre yorumlama hakkı verirdi. Ancak durum böyle değildir. Kur'an'da yapılması veya kaçınılması emredilen neler varsa Hz. Peygamber (s.a.s.) 
bunları hayata yansıtırken ilahi bir tarassut altında idi. Allah'ın, elçisinin kendi isteğine göre dine şekil vermesine müsaade etmeyeceğine, keza Peygamberimizin de böyle bir talebi olmayacağına göre Kur'an'la hayat bulmuş olan sünnet tam da Rabbimizin istemiş olduğu bir sonuçtur. 











Unutmamak gerekir ki Rabbimiz Kur'an'da Hz. Peygamber'in zelle olarak tanımladığımız ufak kusurlarına uyarıda bulunmuştur. Bunun anlamı onun mükemmelliğine hiçbir şeyin gölge etmesini istememesi- 





şekil vermemiştir. 
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dir. Dolayısıyla resulünün bazı eylemlerine müdahale eden Rabbimizin, ibadet dünyamızı ve kulluğumuzu şekillendiren uygulama ve söylemlerine rızası olmamasına rağmen süküt ettiğini düşünmek, akla uygun olmayışı bir yana Allah'ın, Peygamberimizle olan iletişimini ve onu gözetmesini inkâr etmek demektir. Bu duruma bakarak çok açık bir şekilde şunu demek durumundayız: Rabbimizin ufak kusurlarına müdahale ettiği Nebimizin geri kalan eylem ve söylemleri müdahaleye maruz kalmadıysa bunun anlamı yaratıcı tarafından onaylandığıdır. Demek oluyor ki kulluk olarak önümüze ne koyduysa bunlar ilahi kontrolden geçmiştir ve mutlak olarak onlara uyulması icap etmektedir. 





Resul'ün şahsiyeti 

Buraya kadar yazdıklarımızdan anlaşılacağı üzere, Kur'an'ın hayata geçirilmesinde Hz. Peygamber'in şahsiyeti her zaman ön planda olmuştur. Bu şuna benzer: Bir insanın anlattığı ne kadar doğru ve güzel olursa olsun şahsiyeti anlattıklarını desteklemiyorsa hiç kimse ona iltifat etmez. Hatta anlattıkları bazen nefrete bile sebep olabilir. Aynı durum Hz. Peygamber için de geçerlidir. Kur'an'ı ha- 





? Resulüllah”ın din olarak ortaya koyduğu tüm fiil ve söylemleri Rabbimizin onayından seçmiştir. Şöyle ki Peygamberimiz Kur'an'ı tefsir edip hayata nasıl geçirileceğini açıklarken kendi arzularına göre dine bir 


yata geçirirken öyle bir örneklik ve şahsiyet sergilemiştir ki insanlar onun kişiliğinden de etkilenerek bu yüce dini benimsemişlerdir. Allah Resulü inen ayetleri insanlara sadece tebliğ ederek “Ne hâliniz varsa görün, benim görevim burada sonlanıyor.” dememiş, bilakis Kur'an'ı hayata şahsi yaşantısıyla geçirerek etrafındakilerin dini sevmelerine vesile olmuştur. Bu iletişimde onun tatlı üslubunun ne kadar önemli olduğu izahtan varestedir. Herkese aynı sevecenlik ve tebessümle yaklaşması, kimseyi konumu veya maddi durumu nedeniyle öne çıkarmaması, herkese gönlünde bir yer açması İslam'ın benimsenmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Peygamberimiz zamanında Arap Yarımadası”nda okuryazar oranının neredeyse yok denecek düzeyde olduğu gerçeği kabul edilecek olursa İslam”ın kalplere yerleşmesinde Resulüllah'ın şahsiyetinin ne derece etkili olduğu hemen anlaşılır. Bu esasında zamanımızda İslam'ın mesajını insanlara ulaştırma sevdalısı olanların örnek alması gereken ve belki de ihmal ettikleri bir durumdur. 














İlginçtir, Allah Resulü'nün hayatına bakıldığında onun eylemlerine kızarak İslam'dan uzaklaşan kimse yoktur. Tam tersine Son Elçi'nin hayatında her şey bütünüyle ahlak kuralları çerçevesinde gerçekleştiği için herkes neyi niçin yaptığını anlayabilmekteydi. Bazen anlayamadıklarında da soruyorlar ve nedeni öğreniyorlardı. Dolayısıyla Hz. Peygamber'i bahane ederek dinden kopan bir insan yoktur. 





Resulüllah'ın talepleri 


Söylem ve eylemiyle etrafına örnek olan Allah Resulü'nün Kur'an ışığında insanlardan neler istediğine baktığımızda, taleplerini iki ana başlık altında toplamamızın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar esasında birbirlerine geçişken olmakla birlikte yine de ayrı başlıklar altında toplanabilirler. 





Birinci talep 

Birincisi, insanların Rablerine karşı görevleridir. Buna öncelikle tevhid inancı olmak üzere akait konuları girer. Ardından namaz, oruç ve diğer ibadetler gelir. Dolayısıyla evveliyat doğru imanda, sonrasında da bu imana uygun kulluktadır. Bunun nasıl olacağını da elbette ayetler ışığında Hz. Peygamber göstermiştir. Sözlü izah gerektiren hususları açıklamış, icraat gerektiren hususlarda da fiili örnek olmuştur. İnsanlar nelere ve nasıl inanılacağını onun rehberliğinde öğrendikleri gibi mufassal olmayan Kur'an buyruklarının hayata geçirilme şeklini de yine O'na bakarak öğrenmişlerdir. Bu gerçekleşirken Hz. Peygamber hata yapılan hususlara nezaketle müdahale etmiş ve ibadetlerin doğru yerleşmesini sağlamıştır. O'nun verdiği eğitim vesilesiyle İslam dünyasının her yerinde ibadet birlikteliği söz konusudur. 











Allah Resulü'nün akaid ve ibadet konularını insanlara öğretirken önce kendisinin hayatını bunlarla bezemesi ve örneklik sergilemesi yanında her fırsatı anlatmak için değerlendirmesi çok önemlidir. Özellikle Hz. 
Peygamber'in Medine yıllarının sonları sürekli İslam'ı ve onun mesajı ile taleplerini anlattığı 








? Allah Resulü'nün akaid ve ibadet konularını insanlara öğretirken önce kendisinin hayatını bunlarla bezemesi ve örneklik sergilemesi yanında her fırsatı anlatmak için değerlendirmesi çok önemlidir. 





bir dönemdir. Dolayısıyla hem anlatarak hem de göstererek rehberlik yapığı bir süreçten bahsetmekteyiz. Bundan dolayıdır ki kendisine kalan zaman çok kısıtlı olmaktaydı. Bugün bizlerin haccı Hz. Peygamber gibi eda edebilmesinin nedeni Resulüllah”ın hac ayetlerini Rabbin istediği gibi izah edip pratize etmesi ve ashabın da buna bakarak onun gibi yapması ve sonraki kuşaklara miras bırakması sebebiyledir. Dolayısıyla kulluğa yönelik emir ve yasaklar afaki buyruklar olarak kalmamış, bilakis Hz. Peygamber'in şahsında şekillenmiştir. 


İkinci talep 

Allah Resulü'nün vahyi hayata yansıtırken üstlendiği ikinci görev, toplumsal hayatın Rabbin talepleri doğrultusunda düzenlenmesidir. Bu kapsamdaki tüm emir ve yasakları ahlak dairesi içinde toplayabiliriz. Dolayısıyla Hz. Peygamber erdem temelli bir toplum inşa etmeye gayret ederken tıpkı inanç ve ibadetlerde olduğu gibi önce kendisi 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bunları hayatına hâkim kılmış ve böylece onu örnek almaya gayret edenlere rehber olmuştur. Bunlar insan fıtratıyla da uyumlu olduğundan toplum kolayca benimsemiş ve Kur'an yirmi üç yılda istediği toplumu inşa etmiştir. Yalan konuşmamak, hırsızlık yapmamak, yol kesmemek, içki içmemek, kumar oynamamak, dedikodu yapmamak, insan öldürmemek, yetimlerin mallarını gasbetmemek, anne babaya saygısızlık yapmamak, miras hususunda kimseyi mağdur etmemek diye devam eden uzun listeye bakacak olduğumuzda İslam öncesi toplumdaki ahlak açısından sorun olan tüm meselelerin tedavi edildiğini görürüz. Akıl ve erdem zaten bunların böyle olmasını benimsediğinden dolayı da İslam'ın talepleri insanların gönüllerinde yer bulmuştur. 


Temsilin önemi 


Anlaşıldığı üzere her şey bir tek kişinin şahsında tecelli etmiş, o bir kişi toplumu dönüştürmüştür. Bu, bize aynı zamanda hiçbir kelimesi değişmemiş olan ve Rabden geldiği gibi önümüzde duran Kur'an karşısında değişenin sadece biz olduğu gerçeğini göstermektedir. Dolayısıyla etrafımızı daha iyiye doğru dönüştürmek için öncelikle peygamber ahlakı ile ahlaklanmak ve onun gibi Müslümanlığı kuşanmak durumundayız. 
Bunu yapabilirsek nebisini muzaffer kılan Rabbimiz bizlere de aynı nusreti nasip edecektir. 
Unutmayalım ki bu dinde kâl çok önemli olmakla birlikte bir o kadar da hâl önemlidir. İkisi birbirini desteklemelidir. Biri olmazsa diğeri görevini hakkıyla eda edemez. m 
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Allah ile insan iletişiminin mahiyeti 

Yüce Allah'ın, âlemde yarattığı her bir canlı ile iletişim içerisinde olması, onun tekvin ve kelam sıfatlarının bir gereğidir. Bu iletişim sadece insanoğlu ile sınırlı değildir. Rabbimizin âlemde yarattığı her bir canlı ile aktif olarak kıyamete kadar var olacak bir iletişim içerisinde bulunması, sünnetullah gereği onun bu âlem için koymuş olduğu yasa ve kuralların bir tezahürüdür. 
Doğanın ve doğadaki canlıların bir süreklilik içerisinde hayatlarını sürdürmesi, canlıların doğması, yaşam sürmesi, ölmesi, tabiatın bir düzen içerisinde mevsimlere ayrılması, 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kış aylarında tabiatın canlılığını yitirmesi, bahar ve yaz dönemlerinde tekrar canlanarak yeşermeleri, Yüce Allah'ın canlılar ile irtibatının devamlılığını göstermektedir. Bu süreç âlemin yaratılması ile başlayan ve kıyamete kadar bir düzen içerisinde sürecek olan iletişimdir. 


Allah'ın. iletişim içerisinde olduğu en özel varlık ise insandır. 
İlk insanın yaratıldığı andan itibaren, insanın Rabbi ile irtibatı hiç kesilmemiştir. Yüce Allah'ın, yeryüzünde çamurdan/ topraktan bir 


halife yaratacağını içerisinde şeytanın da bulunduğu melekler topluluğuna bildirmesi, şey- tan hariç meleklerin tamamının topraktan yaratılan Hz. Âdem'e secde etmeleri ve şeytanın ki- bir göstererek secde etmemesi (Hicr, 15/28-33.) ve daha sonrasında Yüce Allah'ın yarattığı ilk insan Hz. Âdem'e isimleri öğretmesi (Bakara, 2/31) ile başlayan insanoğlu ile iletişim serüveni, tarihin belirli dönemlerinde se- 











çilen elçiler vasıtasıyla devam etmiştir. Vahiy olarak adlandırılan bu iletişimi sadece seçilen elçilerle iletişim olarak sınırlamak, vahyi tam olarak anlamamaktır. Zira Allah'ın insanlar içerisinden seçmiş olduğu bir elçiye bildirdiği vahiy, o elçi vasıtasıyla insanlığa bildirilen mesajları içermektedir. İnsanın Allah'a karşı sorumluluğu ise mesaja muhatap kılınması. ile başlamaktadır. 


Yüce Allah'ın insanoğlu ile bu irtibatı, insanoğluna dünya hayatına gönderilmesinin gayesini bildirmesi ile yaratıcının kulu tarafından tanınması ve bilinmesini sağlaması bakımından önemlidir. Bu sebeple Yüce Rabbimiz, ilk insan Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.s.) kadar farklı farklı kavimlerden seçmiş olduğu elçilere bazı mesajlar 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iletmiştir. Kur'an'ın vahiy olarak adlandırdığı bu iletişimde Allah, yeryüzünde bozgunculuk yapan, Allah'ı unutan, dünyanın zevkusefasına kapılan ve fıtratından uzaklaşan insanlığa tekrar fıtratını hatırlatmak, dünya ve ahiretini mamur etmesini sağlamak, insanların kendi aralarındaki iletişimlerini ve düzenlerini tamir etmek amacıyla zaman zaman mesajlarını iletmiştir. 


Allah'ın murat ettiği mesajlarını peygamberlerine bildirmesi demek olan vahiy, Allah ile peygamberleri arasında mahiyetini ancak Allah'ın ve kısmen de peygamberlerin bilebileceği bir iletişim vasıtası olarak açıklanmaktadır. Çünkü vahiy hadisesi, varlıksal olarak farklılıkları bulunan iki taraf arasında cereyan eden bir olaydır. Allah'ın varlıksal yapısı (ulühiyet) ile insanın varlıksal boyutunun (beşeriyet) farklı olması, vahiy 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gibi gizli ve hızlı bir bildirimi gerekli kılmakta, gizli bir bildirim olması sebebiyle de üçüncü şahısların bu iletişimi anlamaları zorlaşmaktadır. 


Allah'ın insan ile iletişimi olarak vahyi anlamak ve vahyin içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmak, vahyi gönderen ve vahyi alan tarafların yani Allah ile insan ilişkisinin mahiyetini doğru anlamakla mümkündür. Allah ile insanın iletişimi, mahiyetleri gereği iki insanın karşılıklı birbiri ile konuşması türünden bir iletişim olamaz. Çünkü karşılıklı konuşma şeklinde bir iletişim ancak aynı türden varlıklar için söz konusudur. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de de açıkça belirtilmiştir. İlgili ayette Yüce Allah, “Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip, izni ile dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin 

hikmet sahibidir.” buyurmaktadır. (Şura, 42/51.) 
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Bu ayete göre Allah'ın insan ile üç şekilde iletişim kurduğu anlaşılmaktadır. Birincisi doğrudan doğruya vahyetmek suretiyle Allah, insan ile iletişim kurmaktadır. Doğrudan vahyi, Allah”ın elçinin kalbine dilediği mesajı doğrudan ilkâ etmesi suretiyle yerleştirdiğini söyleyen alimlerle birlikte, bu tür vahyi fıtratın tasarlanması ve düzenlenmesi, yani her varlığın varoluş amacına uygun yaratılması anlamında tekvin sıfatı çerçevesinde yorumlayan âlimler de bulunmaktadır. Zira yaratmak için Yüce Allah'ın “Ol!” demesi yeterlidir. Varlığın var olabilmesi için Yüce Allah'ın “Ol!” demesi de bir konuşmadır, iletişimdir. 
(Yasin, 36/82.) İster elçinin kalbine ilkâ suretiyle olsun, isterse fıtratın düzenlenmesi, yaratma anlamında olsun her iki durumda da Allah, yaratmış olduğu insan ile iletişim içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca doğrudan vahiy ile Yüce Allah'ın insan dışında arıya (Nahl, 16/68), yere ve göğe (Fussilet, 41/12.) vahyetmesi de Kur'an'da Allah'ın diğer varlıklarla iletişimine örnek olarak verilmektedir. 


Allah'ın insan ile kurduğu iletişime verdiği diğer bir örnek ise perde arkasından konuşmak suretiyle insan ile irtibata geçtiğini bildirmesidir. Bu iletişim türüne örnek olarak Allah'ın Hz. 
Musa ile konuşması verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de “Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, Musa: “Rabbim! Bana kendini göster, sana bakayım. dedi. Allah: “Sen beni göremezsin ama dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen 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de beni göreceksin.” buyurdu. 
Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti ve Musa da baygın düştü; ayılınca: “Ya Rabbi, münezzehsin, sana tövbe ettim, ben inananların ilkiyim. dedi.” 
(Araf, 7/143.) ayeti bu tür iletişime örnek olarak gösterilebilir. 
Ayrıca “Musa ateşin yanına gelince: “Ey Musal” diye seslenildi: “Ben şüphesiz senin Rabbinim, ayağındakileri çıkar, çünkü sen, kutsal bir vadi olan Tuva'dasın.” (Taha, 20/11-12.) ayeti ve ““Ey Musa! Sağ elindeki nedir?” 
Musa: “O benim değneğimdir, ona dayanırım, onunla davarıma yaprak silkerim, ondan daha birçok işlerde faydalanırım. dedi.” (Taha, 20/17-18.) ayeti, perde arkasından konuşmak suretiyle Allah'ın Hz. Musa ile iletişime geçtiğine örnek olarak verilmektedir. Söz konusu ayetlerde, Hz. Musa'ya dağın arka- 





° Allah ile peygamber arasındaki iletişim, 

melek Cibril'in aracılığı ile gerçekleşmiştir. 
Hz. Peygamber de Cibril'den aldığı mesaiları diğer insanlara iletmiştir. 





sından bir ses işittirilmek sureti ile Allah'ın mesaj bildirdiği anlatılmaktadır. Bu tür iletişimde Hz. Musa'ya bildirilen bu vahiyler perde arkasından iletişim türünde bir istisna olarak kabul edilmektedir. Bu iletişimde Allah'tan gelen mesaj direkt kalbe doğmamış, kulaktaki işitme gücüne söylenmiştir. 





Allah ile insan iletişiminde son yol ise Yüce Allah'ın insana bir melek göndererek dilediği mesalı ona bildirmesi suretiyle iletişime geçmesidir. Kur'an-ı Kerim'in Allah ile insan iletişiminde en fazla üzerinde durduğu yöntem ise budur. Bu yöntem, varlıksal düzlem farkı bulunan Allah ile insanın iletişiminde bu farklılığı asgari seviyeye indirecek bir elçi/melek aracılığıyla iletişimin gerçekleşmesidir. Kur”an-ı Kerim bu elçiyi Cibril (a.s.) olarak bize tanıtmaktadır. İletişimin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için varlıksal düzlem farkının ortadan kaldırılmasında melek Cibril önemli rol oynamaktadır. Allah, iletişime geçmek amacıyla kadim kelamını, irade ettiği anda Arapça bir lafız ile Levh-i Mahfuz'da yaratmış, Cibril (a.s.) 
bu levhadaki mesajları alıp Hz. 
Peygamber'e getirmiştir. Böylelikle Allah ile peygamber arasındaki iletişim, melek Cibril'in aracılığı ile gerçekleşmiştir. Hz. 
Peygamber de Cibril'den aldığı mesajları diğer insanlara iletmiştir. Allah'ın peygamberleriyle gerçekleştirdiği bu iletişim, verilen mesajların insanlığa ulaşmasıyla birlikte insanoğlu ile iletişimine dönüşmektedir. 
Bu yönlü bir iletişim ise Hz. 





Adem ile başlamış ve Hz. Muhammed'e (s.a.s.) kadar sürdürülmüştür. Hz. Muhammed'e inzal edilen Kur'an vahyinin insanlığa ulaşması ve günümüze kadar korunarak gelmiş olması, Allah'ın kıyamete kadarki süreçte her bir insan ile iletişime Kur'an vahyi ile geçmeye devam edeceğini bize göstermektedir. 





Allah ile insan iletişimini yeniden düşünmek 

Allah'ın insan ile iletişime geçmesi, yaratmış olduğu insana verdiği değeri göstermesi açısından önem arz etmektedir. 
Zaten Rabbimiz de bizleri kendi hâlimize ve başıboş bırakmayacağını bildirmektedir. (Kıyame, 75/36.) 


Kıyamete kadar sürecek dünya hayatında yaşayan her bir insanın, Kur”an ile buluştuğunda Allah ile iletişime geçtiğini hatırlaması gerekmektedir. Allah, insanoğluna dünya hayatında yapması gereken şeyleri de uzak durması gereken hususları da vahiy ile bildirmiştir. İnsanın Kur'an'ı her okuyuşu Allah'ın ona hitabını hatırlatacak, sanki vahiy kendisine nazil oluyormuşçasına bir heyecana kapılmasını sağlayacaktır. Kur'an'ın, Hz. Peygamber'in en önemli mucizesi olması da bundan dolayıdır. İnsanın Kur'an okurken sanki bugün nazil olan bir vahye muhatap olduğunu hissetmesi, Allah ile iletişimde olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkaracaktır. 





Kur'an ile buluşan, vahye muhatap olan, Allah'ın kendisi ile 





insan ise bu muhataplığın bir gereği olarak Allah ile iletişime geçmeye gayret edecektir. 
Allah ile insan iletişimini tek yönlü olarak değerlendirmemek gerekir. Zira Allah'ın insan ile iletişime geçmesini “vahiy” olarak adlandırırken, insanın Allah ile iletişimini ise “dua” ve “ibadet” olarak da adlandırabiliriz. 





Allah”ın kendisiyle vahiy ve yaratma ile iletişime geçtiğini idrak eden insan, buna karşılık Yaradan”a dua ederek, O”nu zikrederek ve O”na ibadet ederek onunla iletişime geçmektedir. Esasında insanın onunla iletişime geçmesini Kur'an-ı Kerim'de yine Yüce Allah istemektedir: “Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşagılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.” (Mümin, 40/60) ayeti ile “Ey iman edenler! Rükü edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac, 22/77.) 
ayetleri, insanın Rabbine yöne- 








iletişime geçtiğini idrak eden 


lerek isteklerini, yakarışlarını, kulluk, ibadet ve taatlarını arz 
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6 İnsanın darlıkta ve bollukta Rabbi ile 
iletişime geçmesi, O'na karşı görevlerini yerine getirmesi demek olan dua ve ibadetler, Allah'ın insan ile iletişimi olan vahyini kabul ettiğinin, O'na boyun eğdiğinin, fıtratına uygun yaşamaya söz verdiğinin bir göstergesidir. 


etmesi gerektiğini bildirmektedir. 


İnsanın darlıkta ve bollukta Rabbi ile iletişme geçmesi, O'na karşı görevlerini yerine getirmesi demek olan dua ve ibadetler, Allah'ın insan ile iletişimi olan vahyini kabul ettiğinin, O'na boyun eğdiğinin, fıtratına uygun yaşamaya söz verdiğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda Allah'ın iletişime geçerek insanı muhatap almasına bir teşekkürüdür. Müslümanlar olarak bizler, Allah'ın bizleri muhatap almasından dolayı dua ve niyazlarımızla, ibadet ve taatlarımızla O'na teşekkür etmeli ve böylece Allah ile aramızda kurduğumuz iletişimi/irtibatı hayat boyu devam ettirmeliyiz. Allah'ın yaratma anlamında her an bir iş üzerinde olması (Rahman, 55/29), her an yaratmaya devam etmesi ve tüm insanlığın son ilahi vahye her an muhatap olması; buna mukabil insanoğlunun Rabbine yönelerek dua ve niyazda bulunması ve ibadetlerini yerine getirmesi, Allah ile insanın kıyamete kadar sürecek olan iletişiminin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. m 
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KUR'AN'IN YAZIYLA TESPİTİNDE VAHİY KATİPLİĞİ 


f 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iladi 610 senesinde 

başlayan vahiy süreci, Resulüllah'ın 632 

senesinde vefatıyla nihayete ermiştir. 23 yılı bulan bu zaman zarfında her bir ayeti önce Hz. Peygamber (s.a.s.) 
hafızasına nakşetmiş, ardından okuma yazma bilen ve bu konuda maharetli bazı sahabiler titizlikle kayda geçirmiştir. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'in, nazil olduğu şekliyle günümüze kadar intikali hususunda yazım faaliyetinde rol oynayan vahiy kâtipliği/sekretaryası önem arz etmektedir. 


Kur'an-ı Kerim ne zaman yazılmaya başlandı? 

Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim, ilk nazil olan ayetinden itibaren muhafaza edilmekteydi. 
Bu muhafazanın ilk zamanlarda sadece ezber yoluyla mı yoksa yazı da kullanılarak mı gerçekleştirildiği konusunda kaynaklarda yeterli malumat yoktur. Güçlü bir hafızaya sahip bulunan Arap toplumunda sözlü kültürün revaçta olması ve ezbere verilen önem bakımından yazı ikinci planda kalmıştır. 
Ayrıca ilk nazil edilen ayetlerin genellikle kısalığı sebebiyle de bu durum vahyin sadece ezberlenmiş olduğunu düşündürmektedir. Vahyi yazıyla kayda geçirme işleminin Mekke'de gerçekleşmesine rağmen bi'setin ilk zamanlarında değil sonraki süreçte yaşandığını söylemek mümkündür. Nitekim Hz. 
Ömer'in (ra), kız kardeşinin evinde yeni vahyedilen ayetleri öğretmek üzere Resulüllah'ın görevlendirdiği Habbâb b. Eret tarafından Taha suresinin yazılı 








evraktan okunduğunu görmesi bu durumu teyit etmektedir. (ibn İshak, es-Sire, 161-162.) 


Müşriklerin, Hz. Peygamber'in itibarını sarsmayayönelik olarak birtakım çirkin teşebbüslerde bulunmaları, Mekke döneminde indirilen Furkan suresinde “Yine onlar, “(Bu ayetler), onun, başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan, öncekilere ait masallardır. dediler.” ayetiyle (Furkan, 25/5.) yer bulmuştur. Bu ayet, bir taraftan Resulüllah'a atılan ağır iftirayı gözler önüne sererken diğer taraftan da Kur'an'ın sahabe tarafından yazıldığını da gösterir mahiyettedir. Bu çerçevede peyderpey nazil olan ayetler Allah Resulü'nün gözetiminde olmak koşuluyla bazı sahabiler tarafından yazıya geçirilmiş, kaydı tutan kimseler de “kâtibü'l-vahy/vahiy kâtibi” olarak isimlendirilmiştir. 


Kaynaklarda yer aldığına göre Hz. Peygamber'in mektupları, yaptığı antlaşmalar, ganimet kayıtları, toprak paylaşımı ve birtakım yazışmaları konusunda özel kâtiplerinin bulunması söz konusudur. Bazı eserlerde bu durum “Hz. Peygamber'in Kâtipleri” başlığı altında ele alınmıştır. Örneğin Resulüllah”ın ihtiyaçları, borçları ve muamelata ilişkin kayıtları Hüseyn b. 
Numeyr, Muğire b. Şu'be, Abdullah b. Erkam ve Âlâ b. Ukbe; sadaka mallarına ilişkin kayıtları Zübeyr b. Avvam ile Cüheym b. Salt; zekât gelirlerine dair kayıtları Huzeyfe b. Yemân; ganimetler ile ilgili kayıtları Muaykıb b. Fatıma; krallara gönderilen mektupların kayıtları da 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Şurahbil b. Hasene tarafından tutulurdu. Vahyedilen ayetleri yazdırdığı hatta özel bir yer tahsis ettiği vahiy kâtipleri ise “Hz. 
Peygamber'in Vahiy Kâtipleri” başlıklarıyla kaynaklarda yer bulmuştur. Muhtelif çalışmalar- da farklı sayılarla, (Vahiy kâtiplerinin sayısı hususunda Amiri 25; Kurtubi 26; eş-Şebrâmellisi 40; Abdussabür Şahin, Şerafettin Yaltkaya, Zencâni gibi isimler 
43 rakamını verirler) hatta biyografileriyle birlikte zikredilen bu kâtipler, vahyi titiz bir şekilde ve imkânlar nispetinde buldukları tabaklanmış deri, parşömen (rakk), kâğıt, kürek kemikleri, ipek ve kumaş parçaları, hurma dalları, düz satıhlı taşlar, kürek ve kaburga kemikleri gibi dönemin ilkel yazı malzemelerine kaydetmişlerdir. 








Yazılan ayetlerin ise nerelerde muhafaza edildiği hususuna dair farklı kanaatler serdedilmiştir. Buna göre Muhâsibi başta olmak üzere bazı âlimler, yazılmak suretiyle kayıt altına alınan ayetlerin Resulüllah'ın evinde -resmi bir arşivdesaklandığını düşünmüşler ve Kur'an'ın, Hz. Peygamber'in sağlığında cem ve tertip edilmesini (vahyin yazıyla tespiti) tebliğ görevinin bir gereği olarak görmüşlerdir. Bu çerçevede onlar, derli toplu bir yazılı metin olan ilgili evrakın Resulüllah'ın evinde bulunduğu kanaatine varmışlardır. Bazıları ise daha kolay çoğaltılabilmesi için ayetlerin vahiy kâtiplerinin yanında kaldığı görüşündedirler. 
Hz. Ebu Bekir döneminde gerçekleşen cem faaliyeti dikkate alındığında, vahiy kâtiplerince kaydedilmiş olan yazılı ayetlerin Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
evinde bulunduğu görüşü gerçeği yansıtmamaktadır. Şayet muhafaza edilen böyle bir yazılı metin söz konusu olsaydı farklı sahabilerin elinde dağınık şekilde bulunup iki şahit eşliğinde ayetlerin bir araya getirildiği faaliyet olan cem süreci yaşanmaz, bunun yerine Mushaf Hz. 
Peygamber'in evinde muhafaza edildiği iddia edilen bu belgelere müracaat edilerek derlenirdi. 





Vahiy kâtipleri kimlerdir? 
Özellikle Medine döneminde Resulüllah”a kâtiplik yapmış olan yaklaşık 65 sahabiden bahsedilir. (Azami, Kur'an Tarihi, 106.) Zaman içinde, sayısında değişiklik gözlenen kâtipler için vahyin yazıyla tespiti hususunda yürütülen faaliyet, Resulüllah'ın yanından ayrılmayanlar (görevliler) ve yanında zaman zaman bulunanlar şeklinde iki grup eşliğinde yürütülmüştür. 
Sayının farklılık arz etmesi bu durumdan kaynaklanmış olmalıdır. Meselenin önemine binaen Kur'an tarihi, hadis, tefsir, kıraat ve sahabe tabakatı kaynaklarında vahiy kâtiplerine dair bilgiler yer almakla birlikte bu hususta müstakil eserler de telif edilmiştir. İbn Şebbe'nin Kitâbü”l-Küttâb'ı, İbn Hudey- de'nin el-Misbahu”l-mudi fi küttâbi'n-nebiyyi'l-ümmtsi, A'zami'nin Küttabü”n-nebfsi, Ahmed Abdurrahman İsa'nın Küttâbü'lvahyi bu literatür içinde yer bulan çalışmalar arasında zikredilmelidir. 





Sahabe arasında vahyi yazmak suretiyle kayıt altına alan kâtiplerin her biri indirilen ayetleri Hz. Peygamber'den kendilerine ulaşan kadarıyla yazabilmiş-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Ceylan derisi üzerine küfi hatla yazılan bir Kur'an sayfası 


lerdir. Bu çerçevede onlar surelerin peş peşe gelmesini ve tertibi dikkate almaksızın yazım faaliyetinde (o bulunmuşlardır. 
Bazıları, günlük işler ve askeri gerekçeler başta olmak üzere katıldıkları seferler sebebiyle zaman zaman Resulüllah'ın yanında bulunamamış, bu itibarla yanında bulunamadıkları sıralarda Hz. Peygamber'e bir sure veya ayet(ler) vahyedildiğinde bu nüzule muttali olamamışlardır. Döndüklerinde, -telafi adına- sonradan nazil edilen ayetleri ezberleyerek Resulüllah”ın yanında bulunmadıkları sırada inen sure veya ayetleri yazıya aktarmışlardır. Böylece kendilerine kolay gelecek bir şekilde Kur”an”ı araştırıp bir araya getirmişlerdir. Bundan dolayı yazdıkları arasında takdim-tehir söz konusu olmuştur. (Zürkani, Menahilü”l-“irfan fi “ulumi”l-Kur”an, 1/203.) 





Kur”an tarihine ilişkin kaynaklardan edindiğimiz kadarıyla vahiy katipleri kategorisinde 


değerlendirilecek bazı isimler, bu yazım faaliyetini kendi istekleriyle ve şahsi Mushaf edinmek üzere gerçekleştirmiştir. Kimileri ise Resulüllah tarafından bu faaliyet için görevlendirilmiştir. Bu durumu, hadis kaynaklarında yer alan “Hz. Peygamber, kendisine bir vahiy geldiğinde katiplerinden birini çağırarak ona: “Bu ayetleri falan surenin falan yerine koyl” şeklinde talimat verirdi.” (Buhari, Feza'ilü'l-Kur'an, 4.) rivayeti teyit eder niteliktedir. Allah Resulü'nün özel vahiy kâtipleri oldugunu ve Cebrail'in ayetlerin sıralamasını da öğrettiği şekliyle (tevkifi) vahyi yazdırdığını işaret eden bu rivayet, aynı zamanda ayetlerin surelerdeki yerlerine de yerleştirildiğini göstermektedir. Übey b. Kâ'b'ın, nazil olan ayetleri ait oldukları yerlerine koyabilmek adına Resulüllah”ın talimatını beklemesi (Bakıllani, el-İntisar li'l-Kur’an, 291), bu bağlamda değerlendirilmelidir. Ayrıca bir sureye ait olan ve kısıtlı imkânlarla dağınık şekilde yazılı 











bulunan ayetler, yeni yazı malzemeleri tedarik edildikçe yeniden bir araya getirilip düzenlenmek suretiyle güncellenmiştir. 








Mekke ve Medine dönemlerinde vahyin yazıyla tespiti 

Okuma yazma oranının düşük olduğu Mekke'de, indirilen ayetler az sayıda okuryazar Müslüman tarafından zor şartlarda ve iptidai düzeyde kayıt altına alınmıştır. Bu açıdan Mekke döneminde, vahyin yazıyla tespit faaliyeti resmi bir hüviyete henüz bürünmemişti. Kur'an'ın neredeyse üçte ikisinin nazil olduğu on üç yıllık Mekke döneminde, vahiy kâtibi olarak belli başlı isimlerin dışında kimseye kaynaklarda rastlanmaz. Bu bağlamda açık şekilde zikredilen Abdullah b. Sa'd b. Ebi Serh ile Hâlid b. Safd vahyi yazan kimseler arasındadır. Ayrıca onların kendileri adına vahyi kayıt altına aldıklarını söylemek de mümkündür. Kızının, besmeleyi ilk defa babasının yazdığına dair ifadesinden hareketle Hâlid b. 
Said b. Âs, Mekke döneminde ilk vahiy kâtibi olarak bilinmiştir. (A'zami, Küttabü”n-nebi, 77.) Öte yandan ismi kaynaklarda geçmeyen ancak okuryazar olan sahabilerin hepsi değilse de bazılarının vahiy kâtibi olarak görev üstlendiği kanaatindeyiz. 
Bu bağlamda son dönem çalışmalarında birtakım isimlere yer verilmiştir. (Abdurrahman Akk, Tarihu tevsiki nassi”l-Kur”ani”l-Kerim, 29-30.) 








Medine döneminde bu faaliyet, kurulan devlet idaresi mekanizmasındaki imkânlar, özgür ortam ve yazı kültürü olan Yahudi ve Hristiyanlar ile kurulan ilişkiler gibi faktörler sebebiy- 








le daha sistematik bir şekilde gerçekleşmiştir. Vahiy kâtipliği müessesesinin düzenli ve sistemli olduğu Medine döneminnildiğinde akla ilk Zeyd b. Sabit gelmiş, bu itibarla da “kâtip” sıfatı genellikle Zeyd b. Sabit için kullanılmıştır. Onun kâtip olarak 





de Kur'an'ın yazım faaliyetinde 


nitelendirilmesinden dolayı Hz. 





rol alan birçok ismi zikretmek mümkündür. Bu bağlamda Medine'deki ilk vahiy kâtipliğini Übey b. Kâ'b'ın yaptığı onun yokluğunda ise Zeyd b. Sabit'in 


Peygamber'in resmi olarak tek kâtibinin Zeyd b. Sabit olduğu düşünülmüş, onun dışında vahiy yazıcılarının ise özel Mushaf sahibi sahabilerden oluştuğu 





bu görevi üstlendiği dile getirilmiştir. Kaynaklardan anladığımız kadarıyla Hz. Ali, Hz. 
Osman, Übey b. Ka'b, Zeyd b. 
Sabit gibi sahabilerin diğer vahiy kâtiplerine nazaran daha düzenli şekilde kâtiplik görevini yaptıkları görülür. Sayılan isimler arasındaki Zeyd b. Sabit, Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) vefatına kadarki süreçte vahiy kâtibi olarak daima onun yanında hazır bulunmuştur. Zeyd b. Sabit'in olmadığı nadir zamanlarda ise vahyi diğer sahabiler yazmıştır. 
(Ahmed Cevdet Paşa, Hulasatü'l-beyan fi te”lif”l-Kur”an, 3.) 


Bilindiği üzere Zeyd b. Sabit, hicretten sonra Müslüman olmuştur. Rivayetlere göre HZ. 
Peygamber'e vahiy geldiğinde, evi Mescid-i Nebevi'ye oldukça yakın bulunan Zeyd b. Sabit”i çağırır, gelen vahyi yazmasını emreder, ilgili ayetlerin nereye yerleştirileceğini ona söylerdi. 
Ardından da yazdıklarını okumasını buyurur, varsa yazım hatalarını -derhal- tashih ederdi. 
Tek işi vahyi kayıt altına almak olan Zeyd b. Sabit, bu bakımdan Hz. Peygamber”in yanında en çok bulunan sahabidir. 
Medine'de vahiy kâtipleri içerisinde vahyi en çok yazan kişi olarak bilinmesi de bu sebepten olmalıdır. Vahyi yazma konusunda öne çıkması hasebiyle kaynaklarımızda vahiy kâtibi de- 


şeklinde yorumlar yapılmıştır. 
Ancak kaynaklar göstermektedir ki Resulüllah”ın resmi olarak tek vahiy kâtibi Zeyd b. Sabit değildir. Olsa olsa o, kâtipler içinde en aktif isim olarak nitelendirilebilir. Nitekim gerek Hz. 
Ebu Bekir gerekse Hz. Osman dönemlerindeki Mushaf yazım faaliyetlerinde görevlendirilmesi, onun bu özelliği sebebiyledir. 





Sahabe arasında görevli olmaları açısından vahyi yazı ile kayıt altına alanlar ve kendilerine şahsi bir nüsha (sahabe nüshası) edinenler, kaynaklarımızda Hz. Peygamber'in vahiy kâtipleri olarak zikredilmiştir. Öte yandan Medine döneminde Müslümanlar arasında oldukça yaygın olan yazı faaliyeti, Hz. Peygamber”i “Kim benden Kur'an dişında bir şey yazmışsa onu yok etsin!” (Müslim, Zühd, 72.) buyurmaya sevk etmiştir. Böylece Kur'an dışında bir söz yazılmamış; hadis-i şerif ve ayet ayrımı netleşerek muhtemel karışıklık önlenmiştir. Resulüllah”ın sağlığında iki kapak arasına getirilmemiş olan Kur”an, Hz. Ebu Bekir döneminin en önemli faaliyeti olarak vahiy kâtiplerinin de ciddi katkılarıyla derlenmiştir/cemedilmiştir. Böylece Kur'an, Allah Resulü'ne vahyedildiği şekliyle, herhangi bir degişikliğe uğramaksızın nesilden nesile nakledilegelmiştir. m 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Allah Teâlâ'nın, peygamberlerinin kalbine indirdiği ilahi mesajlar olarak tarif edebileceğimiz vahyin tanımını ve insanlık için önemini kısaca anlatabilir misiniz? 


“Vahy”i, “Allah'ın kullarına bildirmek istediği mesajı gönderme yolu” diye tarif etsek doğru olacaktır. Daha kısa veya daha uzun tarifler yapılabilir. Yapılacak bütün tariflerin özünde, “Yaratanın yaratılana, yani Allah Teâlâ'nın (c.c.) insana iletmek istediği mesajını iletme” anlamı vardır. Cenab-ı Allah, insan için bu evreni yaratıp insa-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Söyleşi 


noğlunu “ibadet” yani “kulluk” kelimesiyle özetleyebileceğimiz bir hayat sınavı için bu dünyaya yerleştirdi ve onu dünyada yalnız ve yardımsız bırakmadı. Maddi olarak insanoğluna gerekli olan her şeyi dünyaya koyduğu gibi manevi olarak da kitaplar/vahiyler gönderip insanı destekledi. Eğer biz Allah'tan vahiy almasaydık ve her şeyi salt aklımıza göre cevaplamaya kalksaydık yolumuzu, ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini, niçin yaratıldığımızı ve benzeri birçok konuyu bilemezdik. Dolayısıyla vahiy Allah'ın bize bir lütfudur. 


Mustafa BERK 


Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ: 


“Vahiy, Allah'ın bize bir lütfu ve manevi desteğidir.” 


Vahiy konusu her şeyden önce bir iman meselesidir. Hz. Ebu Bekir'in (ra.) Miraç Gecesi sabahında Hz. Peygamber'in (s.a.s.) anlattıklarını alıp bir açık nokta bulduklarını sanarak kendisine gelen ve “Bak bak arkadaşın ne olmadık şeyler söylüyor.” diyen müşriklere verdiği cevap bu açıdan çok anlamlıdır. O diyor ki “Bunları Hz. Muhammed mi söylüyor?” “Evet.” 
diyorlar. O da diyor ki “O söylüyorsa doğrudur. O bundan daha ileri şeyler söylüyor, ben ona inanıyorum: O her gün Allah'tan vahiy aldığını söylüyor ve ben 


ona inanıyorum.” Hz. Ebu Bekir (r.a.) demek istiyor ki vahye inanmak, Miraç'a inanmaktan daha ileri bir noktadır. Fakat bu körü körüne bir iman değildir. Gelen vahyin muhtevası ve beraberinde olan mucizeler önemlidir. Aksi takdirde sahte peygamberler ve sahte vahiy iddiaları ile gerçek peygamber ve vahiy iddiası ayırt edilemezdi. Nitekim geçmişte ve yakın tarihte peygamber olduğunu ve Allah'tan vahiy aldığını iddia eden sahtekârlar olmuştur. 
Vahiy diye söyledikleri ve yazdıkları saçma şeylerin sadece muhtevasına bakmak bile sahte olduklarını anlamaya yeter. 











“Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. 
İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlara, İsa'ya, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davut'a da Zebur'u verdik.” (Nisa, 4/163.) ayetinden hareketle vahyin hep süreklilik arz ettišini görüyoruz. Bunun nedeni ve amacına yönelik neler söylersiniz? 


Biraz önce söylediğim gibi Cenab-ı Allah insanoğlunu hayat sınavı için dünyaya göndermiş. 
Akıl, vicdan, fıtrat, göz, kulak gibi bu sınavda yardımcı olacak güç ve özelliklerle insanı donatmış. Ayrıca yol göstermek ve yolunu aydınlatmak için peygamberler ve vahiyler göndererek onu yalnız bırakmamış. 
Eğer aklıyla baş başa bırakmış olsaydı insanın yanılma ihtimali daha yüksek olurdu. Dolayısıyla insanlar içinden seçtiği peygamberler vasıtasıyla vahiy 


göndererek insanoğluna mesajlarını iletmesi Allah Teâlâ'nın rahmetinin bir tecellisidir. İnsanın sınavı devam ettikçe Hak Teâlâ'nın rahmet ve yardımı insanın üstünde olacak, direkt olarak gelen vahiy de endirekt olarak devam edecektir. “Direkt olarak”tan kastım bizzat bir peygamber eliyle, “endirekt”ten kastım da bir peygamber vahyinin ümmetin âlimleri va- 





? Vahiy, Hz. 
Âdem'den Hz. 
Muhammed'e 
(s.a.s.) kadar sürmüştür 

ve son vahiy artık kıyamete kadar yetecek bir özellikte gönderilmiştir. 





sıtasıyla insanlara iletilmesidir. 
Bir de çağların değişmesi ve zamanın uzaması ile ya gönderilen vahyin insanlar tarafından bozulması ya da hayatın yeni soruları için yeni bir vahye ihtiyaç duyulması nedeniyle Allah Teâlâ tekrar tekrar peygamber ve vahiy göndermiştir. Bu nedenle vahiy Hz. Âdem'den Hz. 
Muhammed'e (s.a.s.) kadar sürmüştür ve son vahiy, ar- 





SÖYLEŞİ e—— 


tik kıyamete kadar yetecek bir özellikte gönderilmiştir. Aradan geçen on beş asırlık tecrübe bunun şahididir. Kur'an vahyinin fıtratı bozulmamış ve insanlara XXI. asırda hâlâ en taze bir şekilde konuşuyor olması, onun eskimediğinin ve eskimeyeceğinin delilidir. 

Allah'ın dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine bildirdiği vahyin geliş şekillerin- den ve bunların peygamberler üzerindeki tesirinden söz edebilir misiniz? 


Kur'an-ı Kerim'de “Allah insan ile ya direkt vahiy yoluyla veya bir perde arkasından veya bir elçi/melek gönderip vahyetmeyi murat ettiği şeyi vahyetmek suretiyle konuşur, yani fermanını iletir.” (Şura, 42/51.) buyurulur. Dolayısıyla Hak Teâlâ'nın peygamberlere vahyetme şekli temelde bu üç şekilde olur. Allah'ın mesajı direkt vahiy yoluyla geldiğinde peygamberin kalbine hızlı ve ani bir şekilde ulaşmış olur. Perde arkasından olduğunda, peygamber bizzat Cenab-ı Allah'tan vasıtasız bir şekilde vahyi alır, Miraç Gecesi'nde olduğu gibi... Fakat vahyin en yaygın şekli bir elçi vasıtasıyla gönderilmesidir ve o elçi genellikle Cebrail'dir (a.s.). Vahyin peygamberler üzerindeki etkisini kısaca şöyle ifade edebiliriz: Peygamber gelen vahyin âlemlerin Rabbinden geldiğini en iyi bilendir ve o makama karşı saygı ve sevgisi çok ileri derecede olandır. Dolayısıyla etkilenmesi de o derece ileridir. 
Ayrıca vahiy olayı bir insan için ağır bir olaydır. Bu yüzden vahiy gelirken Hz. Peygamber (s.a.s.) 
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titrer, terler, âdeta bayılır gibi olur, vahiy geldikten sonra bir müddet kendine gelemezdi. 
Bu hâlleri yanındaki ashabı da müşahede ederdi ve anlarlardı ki vahiy geliyor. Hz. Peygamber (a.s.) “Beni Hud suresi ihtiyarlattı.” (Tirmizi, Tefsir, 56/6.) buyurmuştur. Çünkü o surede “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” 
(Hud, 11/112.) emri vardır. Yani her emir önce Peygambere, sonra ümmetine yöneliktir ve ilahi emirleri en çok ciddiye alıp etkilenenler peygamberlerdir. 





Yüce Allah'ın, Resulüllah'a (s.a.s.) gönderdiği son ilahi vahiy olan Kur'an-ı Hâkim yirmi üç yılda tamamlanmıştır. 
Vahyin tedrici olarak indirilmesindeki hikmetler nedir? 


Kur'an vahyi, kendinden önceki vahiyler gibi ilk olarak indiği toplumu düzeltmek üzere inmiştir. Özelde adına “cahiliye” denen o Arap toplumu ve genelde o günkü insanlık alabildiğine bozulmuş olduğu, bir diğer ifadeyle manen ve ahlaken çok hasta olduğu için kademeli ve uzun süren bir tedavi gerekiyordu. Bu yüzden Kur'an parça parça vahyedilirken o toplum da yavaş yavaş tedavi oldu ve bu tedavi yirmi küsur yıl sürdü. 
Manevi hastalıkların tedavisi maddi hastalıklardan uzun sürer. İşte bu derece derece, kademe kademe süren tedavi sonunda o cahil toplumdan bütün insanlığa örnek olan ve tarihin benzerini görmediği eşsiz bir “İslam toplumu” çıktı. 





Rabbimizin peygamberlerine vahyettiği gibi başka kişi ve varlıklara da vahyettiğini 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Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Mesela Hz. Musa'nın annesine vahyettiğini buyurmakta Cenab-ı Hak. (Kasas, 28/7.) Bu vahyin peygamberlere yapılan vahiyle farkı nedir? 


Vahiy kelimesi sözlükte “bir bilgiyi veya emri birisine gizli ve hızlı bir şekilde ulaştırmak” anlamına gelir. Dolaylı olarak “ilham etmek, ima etmek, işaret etmek, vesvese vermek” gibi anlamlara da gelir. Kur”an-ı Kerim”de genel olarak “Allah Teâlâ'nın insanlar içinden seçtiği peygamberlerine bir mesajı gizli ve hızlı bir şekilde ulaştırması” anlamında kullanılır. Vahiy denince de ilk akla gelen 





? Manevi hastalıkların tedavisi maddi hastalıklardan uzun sürer. 

İşte bu derece derece, kademe kademe 

süren tedavi sonunda o cahil toplumdan, bütün insanlığa örnek olan ve tarihin benzerini görmediği eşsiz bir “İslam toplumu” çıktı. 





anlam budur. Bununla birlikte kelime, Kur'an'da az olmakla birlikte diğer sözlük anlamların- da da kullanılmıştır. Nitekim Hz. 
Musa'nın annesine vahiy daha çok “ilham etti” anlamında tefsir edilmiştir. Çünkü kadınlardan peygamber gelmemiştir. 


Hz. Peygamber (a.s.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: “Şüphesiz insanoğlunun kalbinde şeytanın bir “lümme”si, meleğin bir “lümme”si var, yani insanla bağlantı kurduğu bir iletişim hattı var. Şeytanın lümmesi, kötülüğe yöneltmek ve hakkı yalanlatmak içindir. Meleğin lümmesi ise hayra yöneltmek ve hakkı tasdik ettirmek içindir. 
Kim bu ikincisini kalbinde hissederse bilsin ki o Allah”tandır. 
O zaman Allah'a hamdetsin. 
Kim de kalbinde diğerini fark ederse o Allah”ın rahmetinden kovulmuş şeytandır, Allah'a sıgınsın.” (Tirmizi, Tefsir, 3 (5/220).) 
Şeytandan gelene “vesvese”, melekten gelene “ilham” denir. Allah'tan gelen ve bir melek vasıtasıyla kalbimize ulaşan bu ilham ile vahiy arasında önemli farklar vardır: Öncelikle vahiy peygamberlere hastır, ilham daha geneldir. Vahiy, Allah'tan geldiği peygamber tarafından kesin bilinen bir tarzda gelir. 
İlham ise bazen şeytandan gelen vesveselerle karışabilir. 
Vahiy herkesi bağlar, ilham ise ilham olunan kişiyle alakalıdır, diğer insanları bağlamaz. Yani bir kişi “Bana şöyle bir ilham geldi.” diyerek herkesi ona uymaya çağıramaz. Günümüzdeki önemli yanlışlardan biri bu konudur: Bazı büyük bilinen zatlara geldiği iddia edilen ilhamlar 











ile dinde yeni emirler ve yasaklar icat ediliyor. Hâlbuki bu son din Hz. Muhammed (s.a.s.) ile tamamlanmış, artık ilave ve çıkartma kabul etmez son şeklini almıştır. Bir de vahyin ispatı var, ilhamın ispatı yoktur. Vahiy aldığını ve peygamber olduğunu söyleyen kişiden insanlar kanıt olarak çeşitli mucizeler istemişler ve onlar da Allah”ın izni ile mucizeler göstererek kendilerine vahiy geldiğini kanıtlamışlardır. İlhamda böyle bir ispat yoktur. 





Hatemü'l-Enbiya olan Peygamber Efendimizle birlikte vahyin de kesildiğine inanıyoruz. Vahiy ve ilham arasındaki farklardan söz ettiniz. Peygamberler dışındaki diğer insanların ilahi ilhamlara mazhar olması mümkün müdür? 


İşaret ettiğiniz gibi Hz. Peygamber (s.a.s.) peygamberlerin sonuncusudur. (Ahzab, 33/40.) Dolayısıyla onun vefatı ile birlikte peygamberlik bitmiş, vahiy artık kıyamete kadar kesilmiştir. 
Ondan sonra ne peygamber ne vahiy gelecektir. Nitekim onun “Ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra peygamber yok.” mealinde birçok hadis-i şerifi var. Hz. Peygamber (s.a.s.): “Peygamberlikten bir şey kalmamıştır fakat mübeşşirât vardır!” buyurdular. “Ya Resulüllah! Mübeşşirât nedir?” 
diye sorulunca “Müslüman kişinin rüyasıdır, yani salih rüyadır!” buyurmuştur. (Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 3/267; 2/384; Tirmizi, Sünen, 4/533; 4/3,4.) Bu rivayetler- de işaret edilen husus şudur: Peygamberlere gelen türden vahiy artık gelmeyecektir. Fakat 








salih kişilere, iyi Müslümanlara rüyalarında Allah Teâlâ tarafından bazı güzel rüyalar ilham edilir, gösterilir. O rüyalar içinde bazen olacak olaylar ile ilgili önemli bilgiler verilebilir. Fakat bu dinde bir emir veya yasak şeklinde bütün Müslümanları içine alacak bir konu değildir. 
Çünkü din tamamlanmıştır. 


Allah'ın ezeli ve ebedi hitabı, insanlığın iki dünya kurtuluşunun bildirimi olan vahiy, nasıl bir insan ve toplum inşa eder? 


Bu soruya çok uzun ve detaylı cevap verilebilir. Fakat kısa ve özlü bir şey söylemek gerekirse şunu hatırlayalım: Her cuma namazında hutbenin sonunda imam hatip “Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya/yakın- lara vermeyi/yardım etmeyi emreder, ahlaksızlığı, nahoş şeyleri, haddi aşmayı yasaklar. 
Allah size böyle emir ve nasihat ediyor, umulur ki düşünür ders alırsınız.” (Nahl, 16/90) ayetini okur. Kur”an-ı Kerim”de benzerleri çok olan bu ayet bile tek başına vahyin ana hatlarıyla nasıl bir fert ve toplum inşa etmek istediğine ışık tutmaktadır. Dolayısıyla vahiy, adaletin, merhametin, yardımlaşmanın, ahlakın ve erdemlerin hakim olduğu, ahlaksızlığın, kötülüklerin ve her türlüsü ile zulmün olmadığı bir toplum inşa etmek ister. Elbette böyle bir toplum ancak fertlerinde bu özellikler bulunan bir toplumdur. Sadece Hz. Muhammed'e (s.a.s.) gelen vahyin değil, bütün peygamberlere gelen vahyin hedefi böyle fertler ve onların oluşturduğu böylesi bir toplum inşa etmek olmuştur. m 
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DİYANET HİZMETLERİ BAĞLAMINDA 


İRŞAT VE TEBLİĞİN HEDEFİ 


| Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN 





ur'an-ı Kerim'de insan 

gerçeği ile ilgili ayet-i 

celilelerde yapısal olarak insanın maddi ve ruhi iki temel özelliği ısrarla vurgulanmaktadır. Bu gerçeğin sonucu olarak toprak özüne dayanan maddi yapı ve ilahi nefhadan kaynaklanan ruhi yapıdan oluşan iki özellikten hangisi öncelenirse birbirinden farklı iki durum ortaya çıkar. 


Birinci durum 


İlahi nefhadan kaynaklanan ruhi yapı, toprak özüne dayanan maddi yapıya ve ona bağlı özelliklere hakim  kılınabilirse “Allah'a layık kul” ya da “Allah'ın has kulu” kıvamı tezahür eder. 
“Kendisini Allah yoluna adamış samimi dindarlar olun.” (Âli İmran, 3/79.) anlamındaki ayet-i celilesi, önce yüce Rabbimiz sonra da Allah'ın kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği elçileri tarafından bu hedef ve kıvamın teşvik edildiğinin delilidir. Ancak ayet-i kerime aynı zamanda bundan daha ileri bir oluşumun mümkün olmadığını da göstermektedir. Yani “Rabbaniler olun” çağrısı, Rab olmaya değil, “Kendini Allah yoluna adamış has kullar olmaya bakın.” demektir. 
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Allah'ın kitap, hüküm ve peygamberlik verdiği hiçbir elçinin, Allah'ı bırakıp kendisine kulluk edilmesini istemesi, yani ilah olmaya kalkışması kesinlikle mümkün değildir. Yine hiçbir peygamber, Allah'tan başkasını rab ilan edemez (Maide, 5/116.) 
ve “melekleri ve peygamberleri ilah edinin” de diyemez. (Âl-i imran, 3/80.) Çünkü böyle bir davet, kendi elçilik görevine ve konumuna temelden aykırı olduğu gibi aynı zamanda Allah'ın kullarını şirke ve küfre çağırmak demektir. Bu ise kesinlikle hiçbir peygamberin işi olamaz. O hâlde bir kısım Yahudilerin “Üzeyr Allah'ın oğludur.” (Tevbe, 9/30) demeleri ve yine Hristiyanların “Mesih, Allah'ın oğludur.” (Tevbe, 9/30) söylemleri, birilerini rab/ ilah ilan etmek demek olup “kendiliklerinden ağızların- da geveleyip durdukları” açık yalandır. Zira birer insan olan peygamberlere düşen, tanrılaşmaya kalkışmak ve birilerini tanrı ilan etmek değil, Allah'a adanmış, samimi/has birer kul olmaktır. Nitekim Peygamber (s.a.s.) Efendimiz; “Hristiyanların İbn Meryem'i methediyoruz diye ilahlaştırdıkları gibi beni övmekte aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Benim 


hakkımda Allah'ın kulu ve resulü deyin, yeter!” (Buhari, Enbiya 48; Darimi, Rikak 68.) buyurmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz, bu beyan ve uyarısı ile konuya ait hassasiyeti ve kendi özgün konumunu açık ve kesin olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. 


Bu esaslar çerçevesinde Allah'a layık has kullar olmaya çağrılan ve çalışan insanların günlük hayattaki tavır ve davranışları, Furkan suresinin “ve ibadu”r-Rahman” diye başlayan 
63. ayetinde (Furkan, 25/63-76) tanıtılmıştır. Ayet-i kerimelerin mealleri şöyledir: 


“Rahman'ın has kulları: yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler, cahiller kendilerine laf attığında ise ‘Selametle! der geçerler. Geceyi Rablerine secde ederek ve O'nun huzurunda kıyama durarak geçirirler. Ve: “Ey Rabbimiz! Bizi cehennem azabından uzaklaştır çünkü onun azabı bitmez tükenmez bir azaptır!” derler. Ne kötü bir durak, ne kötü bir konaktır o cehennem! 
Onlar harcama yaptıkları zaman ne israfa kaçarlar ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha da yalvarmazlar. Allah'ın dokunul- 


maz kıldığı insan hayatına haklı bir gerekçeye dayanmadan kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını görür. Kıyamet gününde o kimsenin azabı katlanacak ve orada hor, hakir olarak sürekli kalacaktır. Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel yapanlara gelince, onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. 
Zaten kim tövbe edip salih amel yaparsa o gerçekten Allah'a tam olarak yönelmiş olur. Rahman'ın o has kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş bir söz ve davranışa rastladıklarında ise yüz çevirip ağırbaşlılıkla oradan geçip giderler. Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında, o ayetler karşısında sağır ve kör gibi davranmazlar. Onlar: “Ey Rabbimizl Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla ve bizi takva sahiplerine önder eylel” derler. İşte bunlar sabrettikleri için cennetin yüksek köşkleriyle mükâfatlandırılacak, orada saygı ve selamla karşılanacaklar. 
Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır!” 











Diğer yandan Peygamber Efendimizin “Allah'ı görüyormuşsun gibi O'na kulluk etmen, değilse O'nun seni gördüğü bilinci içinde bulunmandır.” diye iki aşamalı olarak tarif ettiği ihsan kavramı ve kıvamı da (Cibril hadisi. Müslim, İman 1, 5) kendini Allah'a adamış has kul olgusunun en güzel örneği, ifadesi ve göstergesidir. 


İnsanın toprak özlü maddi yapısı ve özellikleri, ruhi yapısının öneri ve tekliflerine karşı çıkar, kendi kokuşmuşluk özü doğ- 








rultusunda ilerleyecek olursa sonuçta insanoğluna yasak kılınmış olan tanrılaşma ya da ilahlaşma noktasına ulaşır. 
Firavunun “Ben sizin en yüce rabbinizim.” (Naziat, 79/24) SÖzünde belirginleşen çılgınlık ve çizgi dışılık tam da böyle bir oluşumun göstergesi ve ibretlik neticesidir. 


Allah'a ait olmadığını bile bile herhangi bir söylemi veya görüşü, “Allah'tandır, Allah'ın buyruğudur.” diye takdim etmeye kalkmak, insanları bu yolla yalanı gerçek kabul etmeye zorlamak, bir başka ifade ile kulları Allah ile aldatmaya kalkışmak da bir anlamda ilahlaşmaya yeltenmek demektir. Pek tabii olarak böylesi bir aldatmaca ve sahteciliğin irşat, davet ve tebliğ hizmetinde asla yeri yoktur ve açık bir ihanettir. Hatta böylesi bir aldatmacaya açıktan karşı çıkmayıp süküt ile geçiştirmek bile ihaneti onaylamak anlamına gelir. Kimilerinin, “Ben istemiyorum ama halk öyle diyor.” diye kendisi hakkındaki abartılı övgü ve hatasızlık iddialarını açıktan reddetmemesi de dinin ve dindarlığın istismarı/kötüye kullanılmasıdır. 
Pek tabii olarak sonucu da tam anlamıyla bir sahtecilik ve çok ağır bir vebaldir. 


Bu tür sinsi ve yanıltıcı durumlar karşısında uyanık olmak ve halkı bu kabil telkin ve girişimlere kapılıp aldanmamaya çağırmak, irşat ve tebliğ kadrolarının varlık nedeni ve en soylu görevleridir. 


Sözünü ettiğimiz Allah'ın has kulları olma ve buna karşılık tanrılaşma girişimleri başlangıçtan 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beri insanlığın iman noktasında yaşadığı maceranın özetidir. Bu maceradan şöyle bir sonuç çıkarmak mümkündür: İnsanları “Allah'a, Allah yoluna çağıracak olanların öncelikle Allah'a layık has kullar olma kıvamını yakalamış olmaları gereklidir. Salah olmadan ıslah olmaz; kâmil olunmadan mükemmil olunamaz.” gibi cümlelerin anlatmak istediği de herhalde bu durumdur. İrşat ve davet faaliyetlerinde yapısal önemi pek açık olan “temsili tebliğ”in anlamı ve kıvamı da kısaca bu olsa gerektir. 
“Sizin en hayırlınız görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatanlarınızdır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 409, İbn Mace, Zühd 4: Hadisin yorumu için bk. 





Çakan; “En hayırlı Müslüman”, Hadislerle Gerçekler, s. 335.) hadis-i şerifi ise bu fiili kemâl ya da temsili tebliğ seviyesini irşat kadrosunun önüne koymaktadır. “Şeyhuf'l-irşad” veya “mürşid-i umumi” olmak böylesi bir kemalin ürünü ve mutlu sonucudur. Bir başka anlatımla halkı irşat edecek olanların önce kendilerinin reşadı yakalamış olmaları, kendileri gibi muhataplarının da Allah'ın has kulları olma hedefine ulaşabilmeleri bakımından olmazsa olmaz bir gereklilik ve mutluluktur. Reşat niyazının canlı bir örneğini Kehf suresinin 10. ayetinde bulmaktayız: “Vakta ki o genç yiğitler mağaraya sığınmışlar ve “Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu gösterl” demişlerdi.” 





İrşat ve tebliğ çalışmaları böyle bir sonuç ve mutlulukla taçlandığı zaman nihai hedef yakalanmış, hizmet gerçekten yerine getirilmiş ve maksat hasıl olmuş demektir. m 
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ALLAH İÇİN TERK ETMEK: 


HİCRET 


Murat PADAK 





8 
nsanlar doğup büyüdükleri topraklardan neden ayrılırlar? Neden anılarının, acılarının, mutlu günlerinin, hüzünlü ve eğlenceli günlerinin geçtiği yurtlarını terk etme gereği duyarlar? Düşün ki her sokakta ayak izlerin var; her gölgede oturmuş, her dağda gezmiş, her mahalleyi karış karış dolaşmışsın. Çocukluğun orada geçmiş. 
Arkadaşların oralı, ahali seni tanıyor, sen ahaliyi tanıyorsun. 
Ama günün birinde burayı ister istemez terk etmek zorunda kalıyorsun. Kimi zaman makul nedenlerden dolayı kimi zaman istemeden çıkıp gidiyorsun. Kimi zaman, günün birinde yeniden dönme ümidiyle kimi zaman da bir daha dönmemek üzere ayrılıyorsun! 


Terk-i diyar eyliyorsun. Her şeyi terk ediyorsun. Sokağını, büyüdüğün evini, sevdiklerini, anı ve acılarını geride bırakıp gidiyorsun! Bazen arkana bakarak bazen de bakmayarak gidiyorsun! Zor değil mi? Başını alıp gitmek... Yeni bir diyara gitmek, yeni bir yurda gelmek, yeni insanlar, yeni âdetler, yeni örfler ve yeni hayatlar... 


Şanlıurfa Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi 


Hicret, terk etmek ve ayrılmak demektir. Kimi zaman savaş ve baskı nedeniyle, kimi zaman zulümden kaçmak için kimi zaman da hicretlerin en güzeli olan dinini yaşamak için... 


Hicret, pes etmek değildir. Teslim olmak değildir. Vazgeçmek değildir. Ümit kesmek değildir. 
Hicret, yeni bir davet sahası açmaktır. Yeni insanlara tebliği ulaştırmaktır. Yenilenmek ve yeniden başlamaktır. Eskiyi bazen kenara bırakıp bir daha bakmamak, bazen de eskiyi arzulamak ve yeniyi hedeflemektir. 


Hicret, berekettir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk (imkân) bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükâfatı Allah'a düşer. 
Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Nisa, 4/100) Ameller niyetlere göredir. Allah, kullarından zafer değil sefer ister. 
Amaca ulaşmayı değil amaç için çalışmayı ister. Hicret eden kişi 


elinden geleni yapmıştır. Hicret ettiği diyara ulaşsa da ulaşmasa da ulaşmış gibi karşılığını görecektir. 


Hicret, fedakârlık demektir. Allah için vermek ve feda etmek demektir. Dinini yaşamak için dünyasını bağışlamak ve ondan vazgeçmek demektir. Mala mülke bakmadan, kâr zarar hesabı yapmadan yola koyulmak demektir. Gerekirse bedel ödemek demektir. Tıpkı Suheyb er-Rumi'nin yaptığı gibi tüm kazancını hicret etmek için feda etmek demektir. Suheyb er-Rumi, Rabbinin rızası için tüm mülkünü Mekke'de bırakan ve onlardan vazgeçen bir tüccardı. Mekkeliler onun, malını da yanına alıp çıkmasına izin vermiyordu. 
Suheyb onlara bir teklif sundu: “Tüm malımı bırakırsam gitmeme izin verir misiniz?” Onlar da bu teklifi kabul etti ve Suheyb, Mekke'nin zenginliğini geride bırakıp Suffe ehlinden oldu. Varlığı bıraktı ve Mescid-i Nebevi'nin gölgesinde bir hayat sürdü. Yaliyi bıraktı, gölgeyi seçti. Evi ve bahçeyi bıraktı, mescidin duvarında gecelemeyi seçti. Maddi zenginliği bıraktı, fakir bir hayata geçti... (Maverdi Tefsiri, İbni Kesir, Bakara 207. ayetin tefsiri.) 


Peki niçin? Bu fedakârlık niçindi? Allah'ın dinini yaşamak için bedel ödüyordu. Hem şehrini terk etti hem malını geride bıraktı. Ama gözü arkada değildi. Hicret onun için bir onurdu. 
Allah Teâlâ onun bu davranışını kabul etti. Onun hakkında şöyle buyurdu: “İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. 
Allah, kullarına çok şefkatlidir.” 
(Bakara, 2/207.) 


Hicret kimi zaman özlemdir. 
Geldiğin diyarları özlemektir. Taşını toprağını özlemektir. 
Oradan gelen birini, geldiği yerin kokusunu taşıyor diye ayrıca sevmektir. Ona, terk ettiğin diyar hakkında sorular sormaktır. Gözyaşı akıtmaktır. Nitekim Resulüllah'ın (s.a.s.) Medine'yi sevmesi, Mekke'ye özlem duymasına engel olmamıştı. Mekke'den gelen Usayl, Mekke'den söz edince Resulüllah (s.a.s.) 
şöyle dedi: “Ey Usayl, yeter! Bırak kalpler sızlıyor!” 


Efendimiz, elli yılını geçirdiği şehrini özlemişti. Son on yılı Mekke'de zor, hem de çok zor geçmişti. Ama yine de gönüldür bu. Doğduğu, büyüdüğü, 


evlendiği ve yaşadığı toprakları özlüyordu. 


Hz. Bilal ise Mekke'ye olan özlemini şöyle dile getiriyordu: “Acaba bir gün Mekke vadisinde etrafımı ızhır ve celil otları sarmış olduğu hâlde geceleyebilecek miyim? Bir gün Ukaz'daki Mecenne sularının başına varır mıyım? Şame ve Tafil sularını görebilecek miyim?” (Buhari, 1889.) 


Düşünün ki Bilal'in Mekke'deki anıları, acılarından ibaretti. Defalarca ölümün kokusunu ensesinde hissetmişti. Öldü diye bırakıldığı olmuştu. Mekke'de bir köle olarak hayatını sürdürmüştü. Buna rağmen Mekke özlemi çekiyordu. Suyu olmayan Mekke'nin, merhameti olmayan Mekke'nin, kayalık ve dağlık Mekke'nin... 


Vatan sevgisi, toprak sevgisi, şehir sevgisi, ilçe, köy ve mahalle sevgisi budur işte... Hicret budur işte. Gittiğin yerde güzelce ağırlansan bile, dinini kolayca yaşasan bile doğduğun toprakları özlemektir. Allah Teâlâ kimseyi sevdiği topraktan mahrum eylemesin! Muhacire her şeyi verebilirsiniz, ona ev verebilirsiniz, iş verebilirsiniz, toprak verebilirsiniz. Ama onun toprağının yerine hiçbir toprak veremezsiniz. Onu bereketli topraklara koysanız da o, çorak toprağını ve yamaçtaki evini arzular... 
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Hicret, Allah'ın iltifatına, övgüsüne, rızasına nail olmaktır. 
Hicretin belki de en güzel yönü budur. O'nu kazandıktan sonra kaybettiğin hiçbir şey için üzülmüyorsun. O'nun iltifatını aldık- tan sonra hiçbir hakareti umursamıyorsun. O'nun rızasına nail olduktan sonra hiçbir yergiye aldırmıyorsun. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselerin dereceleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.” 
(Tevbe, 9/20.) 


Hicret, terk etmek demektir. 
Kötüyü bırakıp iyiye sarılmaktır. Kötülükten iyiliğe kaçmaktır. 
Haramlardan helallere kaçmaktır. Gayrimeşru işlerden meşru işlere kaçmaktır. Allah'ın yasaklarından uzak durmaktır. Bunları başarabilen, hicret ehlidir. Bu nedenle olsa gerek Peygamber Efendimiz “muhaciri” şöyle tanımlamıştır: “Muhacir, Allah'ın kendisine yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir.” (Buhari, 10.) 
Yine Peygamber Efendimiz hicret hakkında şöyle buyurmuştur: “Hicret iki çeşittir. Birincisi günahları terk etmendir. Diğeri ise Allah ve resulüne hicret etmendir. Tövbe kabul edildiği sürece hicret etmek kesintiye uğramayacaktır.” (Müsned, 1671.) m 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asd aji 2319 adi 


“Ey inananlarl Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulü”ne uyun. Ve bilin ki Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.” 


Bedir Savaşı'nda Müslümanlar, müşriklere karşı büyük bir zafer kazandılar. Ancak savaş sonrasında henüz konulmuş bir kural bulunmadığından elde edilen ganimetin taksiminde ihtilaf ettiler Bu münasebetle nazil olan ayetler müminlere Allah'tan korkmalarını, Allah'ın ve peygamberinin hükmüne itaat etmelerini emrediyordu. (Enfal, 8/1-2) Nitekim Bedir Savaşı'ndan önce de düşmanla karşılaşmayı değil kervana ulaşmayı istemişler; ancak Allah Resulü'ne itaati seçip düşmanla savaştıklarında itaatin bereketine erişmişler, ilahi yardımlara mazhar olmuşlardır. Enfal suresinde çeşitli münasebetlerle Allah ve Resulü'ne itaatin önemi vurgulanmaktadır ki bunlardan biri de şu ayettir: 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(Enfal, 8/24.) 


“Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resulü'ne uyun. Ve bilin ki Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.” (Enfal, 8/24.) 


Ayet-i kerime her Müslüma- na, Allah ve Resulü'ne itaat için harekete geçme, kendisine dini bir konu hakkında Allah'ın veya Resulü'nün sözü ulaştığında onunla süratle amel etme, ona muhalif olan görüşleri terk etme sorumluluğu yüklemektedir. Peygamberin davet ettiği şeye itaatin gerekliliği, “Peygamber sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulü'nün çağrısına uyun.” diye ifade edilmiştir. 
(Yani davet fiili tekil olarak gelmiştir.) Çünkü daveti doğrudan icra eden, insanlara ulaştıran 


peygamberdir. Peygamberin çağrısına yapılan bu vurgu, aynı zamanda ona icabetin Allah'a icabet gibi olduğunu ifade etmektedir. (Nesefi, Medarikü't-Tenzil, 1, 639.) Peygamberin çağrısı, hayatta iken çağırdığında yanına gelmeyi de davetine icabet edip itaat etmeyi de içermektedir. 
(Buhari, Tefsir, 8.) 


Müminler, Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmelidir; çünkü bu çağrı onlara hayat verecek bir çağrıdır. Hayatta olan insanı diriltmek söz konusu olamayacağından ayette geçen “hayat verme” ifadesinin gerçek anlamının dışında kullanıldığı anlaşılır (istiare). Hayat verecek şeylerin ne olduğuna dair çeşitli görüşler vardır. Ana hatları ile ifade etmek gerekirse bunlardan 


birincisi imandır. Çünkü iman kalbin hayatı, küfür ise ölümüdür. İnsanlar küfür ile ölü hükmünde iken Allah onları iman ile diriltir. İkinci yoruma göre hayat verecek olan şey, Kur'an'dır. 
Onun çağrısına icabet eden için kurtuluş, güven, ebedi hayat ve sermedi nimet vardır. Ayrıca o, ilmin kaynağıdır. İlim ise hayattır. Hayatın sebebi, hayat olarak isimlendirilmiştir. Üçüncü yoruma göre hayat verecek olan şey, hak ve hakikattir. Hayat verecek olan şeyin hak ve hakikat olarak yorumlanması başta iman ve Kur”an olmak üzere diğer görüşleri de kapsayan bir görüştür. 
(Razi, Mefatihu”l-Ğayb, XV, 472.) 


Allah Resulü”nün çağrısına uymamanın sonuçları da vardır ki bunlar devamında şöyle ifade edilmiştir: “Ve bilin ki Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer.” 
Allah”ın kişi ile kalbi arasına girmesi, O'nun sıfatları ile ilgili olarak yorumlanır. Zira Allah mekândan münezzehtir. O'nun (c.c.) ilim sıfatı kişinin gizlediğini bilmesine, kudret sıfatı ise kişiye azmettiği şeyi yapma izni vermesine veya o fiili yapmayı engellemesine taalluk eder. İki şey arasına bir engelin girmesi gibi Allah'ın bilgisi de kişi ile kalbi arasına girer. Çünkü O, kuluna şah damarından yakındır. (Kar, 50/16.) Allah'ın, kişi ile onun kalbi arasına girdiği vurgulanarak onun aklına gelen düşüncelere dikkat çekilmekte; müminler peygamberin davetine gevşeklik göstermek, ona icabet sorumluluğundan kaçınmak, ona muhalefet edişini gizlemek gibi düşüncelere kapılmaktan sakındırılmaktadır. Kişi Allah Resulü'nün çağrısına uyduğu takdirde Allah onu nefsine galip 


kılacak; onunla nefsinin çağırdığı şey arasına engel koyacaktır. 
Ancak bu çağrıya uymaktan imtina ederse de nefsini kalbinin çağırdığı şeyle arasına engel kılacaktır. (Maturidi, Tevilatü Ehli's-Sünne, V, 178; İbn Aşur, et-Tahrir ve't-Tenvir, IX, 
315) Allah Resulü'nün çağrısına uymamanın sonucu, sonraki cümlede daha şiddetli bir üslupla şöyle ifade edilmektedir: “Ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.” Zira ecel, 


İslam hak dindir; insanlık için bir diriliş çağrısıdır. Bu çağrıya icabet eden, gaflet ve cehalet karanlıklarını izale eder, tembellik ve miskinlik illetlerinden kurtulur. 


ansızın gelip bu çağrıya icabet etme düşüncesinin önüne engel olabilir. Bu yüzden emri süratle uygulamalı, başka vakte ertelememelidir. 


Allah Resulü'nün çağrısına uymamanın dünyevi sonuçları da vardır ki sonraki ayette bundan bahsedilmektedir. (Enfal, 8/25.) 
Müslümanlar hep birlikte Allah Resulü'nün çağrısına uymadıkları takdirde pek çok konuda ihtilafa düşerler. Yaşadıkları ihtilaflar zamanla çatışmaya 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dönüşür. Toplumsal düzenleri bozulur, durumları kötüleşir. 
Toplumun önderi konumunda olanlar gidişatı durdurmak için çaba göstermezse fitne ateşi her yere yayılır ve iyi kötü demeden herkesi yakar. 





İslam hak dindir; insanlık için bir diriliş çağrısıdır. Bu çağrıya icabet eden, gaflet ve cehalet karanlıklarını izale eder, tembellik ve miskinlik illetlerinden kurtulur. Dünyada, iman ve salih amelle güzelleşen mutlu bir hayata ulaşır; ahirette ise güzelliği tasavvur dahi edilemeyecek ebedi bir hayata kavuşur. Ancak İslam'ın bu diriliş çağrısı, yaşadığımız yüzyılın bağrında tam olarak yankılanamamaktadır. 
Müslümanların bazı yanlış uygulamaları, istismar çevrelerinin fırsatçılıkları, terör örgütlerinin sapkınlıkları, İslam'ın gerçek yüzünün görülmesine mani olabilmektedir. Oysa Müslümanlar, beşeri zaafların, dünyevi ihtirasların ağırlığından kurtulup hep birlikte İslam'ın çağrısına koştuklarında, olanca saflığı ile gönüllerini Allah ve Resulü'ne açtıklarında İslam'ın hakikati ortaya çıkacaktır. Ve böyle bir seferberlik sayesinde onlar, kendi dirilişlerini tecrübe ederken başkalarının dirilişlerine de vesile olabileceklerdir. İslam'ın çağrısına icabet ederek dirilen ve elindeki diriliş meşalesiyle etrafını aydınlatanlar ile kendini bundan mahrum kılanların aşağidaki tasviri bu hakikatin veciz bir ifadesidir: “Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu?” 
(Enam, 6/122.) m 
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İSLAM 


KOLAYLIK DİNİDİR; ZORLAŞTIRMAYIN! 


Halil KILIÇ 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 





qi yası Yel ayal el gizler 13 1, 


(Müsamahakâr olun) kolaylaştırın; (merhamet edin) zorlaştırmayın; (güzel görün, güzel gösterin) müjdeleyin; (kaba saba davranarak soğutmayın ve) nefret ettirmeyin. 


İlk Müslümanlardan biri kabul edilen Ebu Berze el-Eslemi, bir yolculuk esnasında namaz vakti girince atından indi ve namaza durdu. Atını bir yere bağlamadığı için o namazda iken atı uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine Ebu Berze hemen namazını bozup atının peşinden gitti ve onu yakaladı. Daha sonra gelip namazını kıldı. Bu hadiseyi görenlerden biri de Harici zihniyetinde bir adamdı ve Ebu Berze'nin bu davranışı üzerine “Şu ihtiyara bakınl Atı için namazını terk etti.” demeye başladı. Bu sözleri işiten Ebu Berze namazdan sonra ona yöneldi ve şöyle dedi: “Hz. Peygamber'den (s.a.s.) ayrıldığım zamandan beri hiç kimse bana bu şekilde kaba davranmamıştı. Benim gideceğim yer uzaktadır. Eğer atımın gitmesine aldırış etmeyip namazı tamamlayacak olsaydım geceye kadar 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(Buhari, İlim, 11.) 


ailemin yanına varamazdım.” 
Bu sözlerden sonra Ebu Berze, kendisinin Hz. Peygamber”in ashabından olduğunu ve ondan her zaman kolaylaştırıcılık gördüğünü söyledi. (Buhari, Edeb, 80 
(Hadis no: 6127).) 


Ebu Berze'nin bu söyledikleri, yukarıdaki hadisi destekleyen ve onun anlaşılmasına katkı sağlayan önemli bir hadisedir. 
Hz. Peygamber”in bu hadisi, her ne kadar yönetici olarak tayin ettiği kişilere “son nasihat” kabilinden söylediği bir söz olarak değerlendirilse de Ebu Berze”nin anlattıkları, hadisin hükmünün her zaman ve zeminde geçerli olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Dolayısıyla bu hadis, İslam”ın yaşanması, yaşatılması ve tanıtılması noktasında İslam dininin özeti mahiyetinde olan hadislerden bir tanesidir. 


Müsamahakör olun, kolaylaştırın 


İnsan fıtratı kolay olanı sevme- ye, zor olandan yüz çevirmeye meyillidir. Yüce Allah”ın insanların dünya ve ahiret selameti için seçtiği din olan İslam da kolay ve yaşanabilir olması bakımından fıtrata uygun bir dindir. “O sizi seçti ve dinde sizin için bir güçlük kılmadı.” (Hac, 22/78), “Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez.” (Bakara, 2/185.), “Zorlukla beraber kolaylık vardır.” (inşirah, 94/5.) ayetleri İslam'ın kolaylık yönünü açıkça ortaya koymaktadır. Aynı şekilde Hz. Peygamber (s.a.s.) 
“Muhakkak ki din kolaylıktır. 
Hiç kimse dini zorlaştırmaya kalkmasın, mağlup olur...” (Nesai, İman, 28.) buyurmuş ve (Hz. 
Aişe validemizin bildirdiğine göre) iki seçenek arasında tercih yapma durumunda kaldı- 


ğında eğer günah değilse en kolay olanını tercih etmiştir. 
(Buhari, Edeb, 80.) Hatta namaz kıldırırken bile kolaylık adına namazın uzun tutulmamasını istemiş; bu emrine aykırı davrananları ikaz etmek durumunda kalmıştır. (Buhari, İlim, 29.) HZ. 
Peygamber'in kolaylaştırma ile ilgili söz ve davranışları sadece inanç ve ibadet konularıyla da sınırlı değildir. Örneğin o (s.a.s.) 
“Satarken, alırken ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah rahmet eylesin.” (ibn Mace, Ticarat, 28.) diye dua etmek suretiyle ümmetinin, hayatın her alanında kolaylaştırıcı bir tutum benimsemesini istemiştir. Bu doğrultuda irşat ve tebliğ makamında bulunan din görevlileri başta olmak üzere her bir Müslümanın, hem dini ahkamın tatbiki noktasında hem de hayata dair her konuda müsamahakâr olması ve insanlara gerekli kolaylığı göstermesi gerekmektedir. Buna göre alım satım yapan tüccarların, evlenecek bireylerin ve ailelerinin, kamu veya özel sektörde insanlara hizmet eden görevlilerin, idarecilerin, kısacası herkesin muhatapları- na hem dini hem de dünyevi işler konusunda kolaylaştırıcı bir tutum sergilemesi nebevi bir metottur. 








Merhamet edin; zorlaştırmayın 


Hadiste “kolaylaştırın” emri ile yetinilmemiş ve özellikle “zorlaştırmayın” diye vurgu yapılmıştır. Bu ifadenin bir gereği olarak çoğu alanda kolaylaştırıcı bir tutum takınan bir kişi bazı hususlarda zorluk çıkaracak olsa bu hadis-i şerife aykırı davranmış olacaktır. Kaldırımlara aracını park edenler başta engelli bireyler olmak üzere bütün 


yayalara, trafikte emniyet şeridini işgal edenler ambulans, itfaiye, polis gibi kamu araçlarına, evlilik arifesinde olmadık masraf yaptıranlar evlenecek gençlere zorluk çıkarmaktadırlar. Bu ve benzeri tutumlar ©... 
Allah beni sıkıntı verip zorlaştırıcı olarak göndermedi. Beni ancak kolaylaştırıcı bir öğretmen olarak gönderdi.” (Müslim, Talak, 29.) buyuran Hz. Peygamber”in ümmetinde asla bulunmamalıdır. Dolayısıyla her bir Müslümanın, başta ailesi olmak üzere birlikte yaşadığı kişilere 


Tebliğ ve irşat vazifesinde görevli/gönüllü olanlar, gerek minber ve kürsülerden gerekse kitle iletişim araçlarından ayrıştırıcı, ötekileştirici ve hedef gösterici bir dil kullanmamalı, kuşatıcı olmaya özen göstermelidir. 


— mu  —— 


hayatı zorlaştırmamak adına bütün gayretini sarf etmesi icap etmektedir. 


Güzel görün, güzel gösterin; müjdeleyin 

“Ebşirü” kelimesi müjdeleyin, sevdirin, sevindirin gibi anlamlarda olmakla birlikte bir işi güzel ve revnaklı yapmak, güzel görüp güzel göstermek, olumlu/ pozitif yaklaşmak, bardağın dolu tarafını görmek gibi manalara da gelebilmektedir. Buradan hareketle bir Müslümanın; etrafına pozitif enerji veren, insanların 


kendisini görmekten ve sözlerini işitmekten haz aldığı, hem kendinin hem de başkalarının hayatına değer katan bir kimse olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Birtakım insanların dine âdeta pamuk ipliğiyle bağlı olduğu şu modern dönemde akl-ı selim, kavl-i leyyin, tab'-ı mülayim ve vech-i mütebessim ile İslam'ın sevgi, şefkat ve rahmet yönünü daha çok vurgulamaya özen gösterilmelidir. 


Kaba saba olup soğutmayın; nefret ettirmeyin 


İslam barış ve rahmet dinidir. 
Bu dinin peygamberi âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 
İnsanlığın hem dünya hem de ahirette kurtuluşunu sağlayacak böylesine mükemmel bir dini insanlara sunarken bu mükemmelliğe gölge düşürecek davranışlardan kaçınılmalı; insanları İslam'dan soğutacak her türlü söz ve davranıştan uzak durulmalıdır. 


Son olarak; tebliğ ve irşat vazifesinde görevli/gönüllü olanlar, gerek minber ve kürsülerden gerekse kitle iletişim araçlarından ayrıştırıcı, ötekileştirici ve hedef gösterici bir dil kullanmamalı, kuşatıcı olmaya özen göstermeli ve “benim yüzümden birileri dinden soğur mu?” düşüncesiyle hareket etmelidirler. 





Hadisten öğrendiklerimiz 


1. İnsanlara gerek dini gerekse dünyevi konularda kolaylaştırıcı bir tavır takınmak; zorlaştırıcı her türlü tutumdan uzak durmak nebevi bir metottur. 


2. Müslüman; seven, sevindiren, güzel görüp güzel gösteren, bardağın dolu tarafına odaklanan, etrafına pozitif enerji saçan kimsedir. m 
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BAŞKANLIĞIN İLK KUR”AN MEALİ “KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLAMI (MEAL)” 


1961 yılında yayınlanan 
“Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (Meal)” adlı eser için “Başkanlığın ilk Kur”an meali” derken, 1935-1938 yılları arasında 9 cilt olarak basılan “Hak Dini Kur”an Dili” adlı tefsirimiz- de merhum Elmalılı Hamdi Yazır”ın, ayet veya ayetlerin tefsirine geçmeden önce bu ayet veya ayetler için yazdığı mealleri unutuyor değilim. Burada kastedilen Başkanlığın yayımladığı müstakil ilk mealdir. 


Başkanlığın bu ilk meali, Diyanet İşleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem ve Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulundan Yusuf Ziyaeddin Ersal'ın gözetiminde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Hüseyin Atay ve Dr. Yaşar Kutluay tarafından hazırlanmış, ayrıca İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü öğretim üyesi Mahir İz'in başkanlığında Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu üyesi Osman Keskioğlu, Ödemiş Müftüsü M. Ziya Bilgin ve Ankara Müftüsü Mahmut Öğütçü'den oluşan redaksiyon komisyonu- nun tetkikinden geçmiştir. 


Kâğıt ve baskı kalitesi için dönemin imkânları muvacehesinde hususi bir itina gösteril-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DİB Emekli Başkanlık Müşaviri 








mişti. Dizgi ve baskıya hazırlık işlemleri Türk Tarih Kurumunca yapılmış ve Harita Genel Müdürlüğü Basımevinde üç cilt hâlinde basılmıştır. Jenerikte yayın numarasına yer verilmemiştir; ancak Başkanlığın 90 


numaralı yayını olduğu 1973'te yapılan yeni baskısından anlaşılmaktadır. Mushaf'a da yer verildiği için normal Mushaflar gibi bu meal de Mushaflar İnceleme Kurulu'nun tetkikinden geçirilerek mühürlenmiştir. 


Kitap, bir sayfada metin karşı sayfada meal şeklinde dizayn edilmiştir. Eser için hattat Hafız 
Osman tarafından Hicri 1097 
(Miladi 1686) yılında istinsah edilmiş olan Mushaf seçilmiştir. Bu Mushaf 11 satırlıdır; yani “ber-kenar/sayfa tutar” bir Mushaf değildir. Dolayısıyla günümüzdeki meallerden farklı olarak toplamda 604 sayfa değil de metin ve meal ayrı ayrı 814 sayfadır. Mushaf tertibine uyularak meal sağdan sola doğru numaralandırılmıştır. Az sayıda da olsa dipnot şeklinde açıklamalara da yer verilmiştir. Üçüncü cilde bir indeks ve fihrist ilave edilmiştir. 
Her üç cilt de 1961 yılında basılmıştır. Bu formatıyla meal, bir defa basılmıştır. 


Diyanet İşleri Başkanı H. Hüsnü Erdem imzasıyla esere yazılan ön sözde, bir Kur”an mealine duyulan ihtiyaç dile getirilmiştir. Burada, Başbakanlıkça bir meal yayımlanmasının zorunlu hale geldiği ifade edilirken vatandaşların sıkça Reisliğe müracaat ederek bir meal tavsiyesi talebinde bulunmaları, piyasada mevcut tercümelerin itimada şayan olup olmadıklarını sormaları da gerekçeler arasında gösterilmiştir. Yazıda Başkanlığın, bazı kişi ve yayınevlerinin neşrettiği tercümeleri tavsiyede çekingen kalması, “Mesleki kudret ve ihtisasları müsellem zatlar tarafından vücuda getirilmiş de olsalar Kur”an-ı Kerim ile ilgili bir eseri iyice incelemeden tavsiye etmek, onun bütün ilmi ve dini vebalini yüklenmek demek olacağından Başkanlık -haklı olarak- bu hususta azami derecede çekingen davranmıştır.” 
sözleriyle açıklanmıştır. Başkan Hasan Hüsnü Erdem ön sözünde ayrıca, Başkanlığın yayınladığı 





bu mealin mevcutları içerisinde belki en az hatalısı olduğunu ileri sürmüştür. Ancak bu hâl, daha iyisinin yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. 


“Kur'an-ı Kerim gibi ilahi belâgat ve icazı haiz” bir kitabın, Türkçe de dâhil hiçbir dile layıkıyla 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ettirmek demek olur ki tercih ve tahsis edilen mananın murad-ı ilahi olduğu katiyetle bilinmeden buna Kur'an tercemesi demeğe nasıl cesaret edilebilir? Bundan, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaz bir kitap olduğu manası da çıkarılmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için terceme et- 








çevrilemeyeceğinden hareketle 


mek başka, tercemeyi Kur'an 





hazırlanan bu esere “tercüme” 


? Beyan ve tebliğ için tercemeye lüzum vardır. Kur'an-ı 
Kerim bir hazinedir; 
mana hazinesi. 
Bunun anahtarı tercemedir. Zira 
Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için indirilmiştir. 





değil “meal” demeyi uygun bulduklarını belirtirken Başkan şöyle diyordu: “Kur'an'ın yalnız manasını ifade eden sözleri Kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak ve aslına hakkiyle vâkıf olmadan ahkâm çıkarmak caiz değildir. Her dilin kendine göre güzellikleri ve birtakım özellikleri vardır. Hiçbir terceme aslının yerini tutamaz. Elfâz-ı Kur'aniy- ye'den herhangi birinin başka bir dilde uygun bir karşılığı bulunabileceği kabul edilse bile bu, bütün Kur'an için ve hele muhtelif manalara delaletleri ve yerine göre hepsine de şümulleri muhtemel bulunan lâfızlar için hiç mümkün olamaz. Çünkü bu lafızları terceme etmek, müteaddid manaları bire inhisar 





yerine ikame etmeğe kalkışmak başkadır.” (s. VI.) 


Ön sözden sonra meali hazırlayanlar tarafından kaleme alınmış kısa bir “Açıklama” yer almaktadır. (s. IX-XI.) Daha sonra meal ile birlikte eserde yer verilen Mushaf nüshası ve hattatı Hafız Osman Efendi hakkında geniş ve önemli bilgileri içeren bir yazıya yer verilmiştir (s. XİTE-XVIIL), bu yazı, Topkapı Sarayı Müzesi Müdür Muavini Kemal Çığ tarafından yazılmıştır. 





Osman Keskioğlu tarafından kaleme alınan ve “Kur”an-ı Kerim ve Başka Dillere Çevrilmesi Konusunda Açıklamalar” başlığını taşıyan 14 sayfalık makale de ayrı bir önem taşımaktadır. 
Keskioğlu burada Kur'an'ın insanlığa kazandırdıklarından söz ettikten sonra bu Kitab-ı Kerim”in bir Mushaf haline getirilip çoğaltılması konusunda bilgi vermiştir. Yazıda Müslümanların Kur'an'a son derece önem verdikleri, milyonlarca insanın onu ezberlediği, hattatlar tarafından yazıldığı, matbaalarda basılıp çoğaltıldığı, anlaşılması için tefsirler telif edildiği hatırlatılmıştır. 
Kur'an'ın anlaşılmasının önemini ortaya koyan ayet meallerine yer verdikten sonra Keskioğlu şöyle diyor: “Beyan ve tebliğ için tercemeye lüzum vardır. Kur'an-ı Kerim bir hazinedir; mana hazinesi. Bunun anahtarı tercemedir. 
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——e DİYANET ARŞİVİ 


Zira Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için indirilmiştir.” (s. XXIL.) 


Kur'an'ı anlamak ve anlatmak, tebliğ edip yaymak için öteden beri tercüme edildiğini hatırla- tan Keskioğlu, bununla birlikte “Aslındaki icaz ve belagati muhafaza ederek bütün kuwet ve heyecanıyla tercüme etmek mümkün değildir, fakat meal olarak tercümesi mümkündür.” 
demektedir. (s. XXII-XXIII.) Keskioğlu yazının devamında Batrda ve İslam dünyasında Kur'an tercümesi faaliyetlerine özetle değinmiştir; bilhassa Batı'da yapılan tercümelerin bir kısmının maksatlı olduğunu belirtmeyi de ihmal etmemiştir. Keskioğlu ayrıca, 1936'da Mısır Ezher Üniversitesinde tercüme konusunda yapılan çalışmalara genişçe yer vermiştir. (s. XXIV-XXV1.) 


Tercümenin cevazı hususunda İslam âlimlerinin görüşlerine de yer veren Keskioğlu, ana dili Arapça olmayan bazı İslam ülkelerinde Kur”an tercüme teşebbüslerine değinmiştir. (s. 
XXVIII-XXIX.) Yazının devamın- 


da Kur'an'ın Türkçe tercümeleri üzerinde durmuştur. (s. XXIX-XXXI.) Elde bulunan ilk Türkçe tercümenin Uygur Türkçesiyle yazıldığını ve eserin V. yüzyıla ait olduğunun tahmin edildiğini belirtmiştir. 


Cumhuriyetin ilk yıllarında tercüme faaliyetlerinin çoğaldığını belirten Keskioğlu, Müjgân Cumbur'un 1961 yılında yıllık olarak neşredilen Diyanet Dergisi'nde “Kur'an-ı Kerim'in Türk Dilinde Basılmış Terceme ve Tefsirlerine Bir Bakış” başlığıyla yayınlanmış makalesine dayanarak, 1924- 
1927 ve 1953-1959 yılları arasında altışar Kur'an tercümesi- nin basıldığını ileri sürmüştür. 
1934'te yayınlanan Tanrı Buyrugu adlı tercümeye özellikle deginmiştir. Bu süreçte yayımlanan meallerin arzu edilen nitelikte olmadığının da altını çizmiştir. 


Yazısında, Fatih dersiam ve vaizlerinden Osman Raşid Efendi'nin başkanlığında ilmi bir heyete yazdırılıp 1927'de Maarif Kütüphanesince yayınlanan “Tercemeli Kur'an-ı Kerim” adlı eser 


için ayrı bir paragraf açan Keskioğlu, bu tercümeye bir takdim yazısı yazmış olan Ahmet Cevdet Paşa'nın Kur'an'ın anlaşılması için iyi bir Türkçe meale olan ihtiyacı dile getiren görüşlerine de yer vermiştir. (s. XXX.) 


Bu bilgilerden sonra Başkanlığın makalemize konu olan mealinin ortaya çıkış sürecine kısaca yer 
vermiştir. (s. XXXI-XXXII.) 1925 
yılında Büyük Millet Meclisinin aldığı bir karar üzerine Diyanet İşleri Reisliğince M. Hamdi Ya- zira hazırlatılıp 1935-1938 yıllarında basılan Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsir adlı 9 ciltlik tefsiri hatırlatmıştır. 
Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra Başkanlığın bir Kur'an meali hazırlama teşebbüsünün ancak 1956 yılında olabildiğini, bu amaçla bir heyet oluşturulduğunu, ilk başlarda bu heyette Şehid Oral, Yusuf Ziya Ersal, Mustafa Runyun, Ali Sami Yücesoy, Âsım Güven, M. Âsım Köksal, Kemal Edip Kürkçüoğlu ve M. 
Şevki Özmen'in bulunduğunu; sonraları Şehid Oral, Yusuf Ziya Ersal, M. Âsım Köksal ve M. Şev-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DİYANET ARŞİVİ ə 





ki Özmen'in heyette kaldığını ve bu heyetin Âl-i İmran suresine kadar tercümeyi yaptığını anlatmıştır. 1 Kasım 1960'da yapılan görevlendirme üzerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Hüseyin Atay ile Dr. Yaşar Kutluay, meal çalışmasına başlamış ve nihayet hazırlanan eser, oluşturulmuş özel kurullarca yapılan tetkiklerden sonra 
1961 yılında üç cilt hâlinde yayımlanmıştır. 


Görüldüğü gibi meal yanında eser için yazılan ön söz ve açıklamalarda konuya ilişkin önemli bilgiler de verilmiştir. Keza tercih edilen Mushaf hakkında verilen malumat da önemlidir. Bu tetkikler, kanaatimce günümüzde konuyla ilgilenenler için de büyük bir önemi haizdir. 


12 yıl aradan sonra Başkanlık 
1973'te Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (Meal) adlı bu eseri yeniden bastı. 1961'de basılan meal, bu defa Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim 


üyeleri Doç. Dr. Hüseyin Atay ile Doç. Dr. Mehmet Hatipoğlu ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Osman Keskioğlu'ndan oluşan bir komisyonca gözden geçirilmiştir. Bu yeni baskı tek cilt hâlinde, her sayfada bir Mushaf sayfası ve sayfa kenar ve altlarına meali yazılarak dizayn edilmiştir. Bu baskıda bu defa hattat Hasan Rıza'ya ait berkenar (15 satırlı) bir Mushaf esas alınmıştır/kullanılmıştır. 


Tabii, burada bu ilk mealimizin içeriğinin değerlendirilmesine yer veremedik; o işi erbabına bırakmak en isabetli yol olacaktır. 
Şu kadarını söylemek gerekir ki Başkanlığın ilk müstakil meali olması yönüyle bile bu eser degerlidir ve Başkanlık yayınları arasında ayrı bir yeri vardır. 


Başkanlığın, kuruluşundan ancak 37 yıl sonra bir meal basabilmiş olması kuşkusuz üzerinde teemmülü gerektiren bir husustur. Ancak unutmamak gerekir ki 1950'ye kadar olan dönemde 


Reisliğin gerçekleştirdiği önemli yayın faaliyetleri Devletin ekstra özel ödenek ayırmasıyla mümkün olabilmiştir. Hak Dini Kur'an Dili, Tecrid-i Sarih Tercümesi, Türkçe Hutbe, Askere Din Dersleri gibi eserler bu kabildendir. Bu yıllarda Reisliğin sınırlı bütçesi geniş bir yayın faaliyetine imkân vermemiştir. 
Ancak 1951 yılında Başkanlığın Döner Sermayesinin oluşturulmasıyladır ki bu alanda yeni bir hamle başlatılabilmiştir. Makalemize konu olan ve 1961'de yayınlanabilen Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (Meal) de bu cümleden sayılmalıdır. m 


Düzeltme: Bir önceki makalemizde, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 27 Eylül 1966 tarihli kararında imzaları bulunan üyelerden hiçbirinin hayatta olmadığı sehven yazılmıştır. Üyelerden Ahmet Baltacı ve Dr. M. 
Esad Kılıçer hayattadırlar. Düzeltir, hocalarımızdan ve okuyucularımızdan özür dileriz. 
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GENÇLİĞİN 
İMAN KRİZİ Mİ VAR? 


| Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU 


eçen yazımızı hatırlarsanız gençlerin inanç 

sorularının bir iman 

krizinin habercisi olup olmadığı sorusunu sormuş ve bunu bir sonraki yazımızda ele alacağımızı söylemiştik. Bu sorunun cevabını aramaya geçmeden önce, gençliği tekdüze, tek tip bir kitle olarak görmenin yanlış olduğunu, elimizde aile, eğitim, çevre şartlarına göre yetişmiş çeşitli gençlik kategorilerinin bulunduğunu bilmemiz gerekir. Unutmayalım ki gencimiz hangi kategoriye ait olursa olsun, onun düşünce, algı, beğeni ve zevkine hitap eden güçlü ve etkili bir sosyal medya ağı var. Bu medya, geniş bir dünya resminin sınırsız zenginliğini baş döndüren bir özgürlük iksiriyle birlikte servis ederken genci aslında daracık bir kulübeye hapsetmekte ve dış dünyayla olan tüm bağlantılarını kesmektedir. Bu daracık kulübede kalan kişi, kendi arafına kapanmıştır; popüler kültürün derinlikten yoksun, sığ ve kısır dünyasında sıkı bir inzivadadır. Bizi ilgilendiren nokta, böyle bir gencin manevi ve 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dahi milli değerler karşısındaki kayıtsız tavrının nasıl okunması gerektiğidir. “Gencin hiç saf, yalın ve sahici bir imanı oldu mu, var idiyse bunu nerede, nasıl ve niçin kaybetti veya kaybetmek üzere mi?” sorusunun cevabı aranmalıdır. Durup dururken bir gerçek dışı durumdan mı bahsediyoruz, olmayan bir şeyin derdine mi düştük, bazı şeyleri biraz fazla mı abartıyoruz, yani pireyi deve mi yapıyoruz? Bu sorunun cevabı burada verilebilecek kolaylıkta değil ama bazı görüşlerimi paylaşacağım. 


Kendisinin vegan olduğunu söyleyen bir gencimiz, Kurban Bayramı'ndan söz açılınca, “Bu benim bayramım değil!” dediginde yüreğimin tarifsiz biçimde cız ettiğini itiraf etmeliyim. Bu gencin bir uç örnek olduğunda şüphe yok ama bu inkârcı tavır, yüzleşmekten köşe bucak kaçmaya çalıştığımız bir gerçeği suratımıza çarpıyor. Kovuğumuza sinip kulağımızın üstüne yatmanın, kendimizi aldatmanın anlamı yok. İstisnasız hepimiz, kabul edelim etmeyelim, modern zihnin bölünmüş dünya- 


sında yaşıyoruz ve bu dünyada imanın ziyası/ışığı insanlığın bir kısmı için yavaş yavaş parlaklığını yitiriyor. Kutsal ve din dışı dünyanın, insanlığın bilincinde sebep olduğu derin fay çatlakları bize, ruhla bedenin, kalple aklın, maddeyle ruhun arasının çok ama çok açıldığı uyarısını yapıyor. Bir tamire ihtiyacın olduğu gerçeği su götürmez. (John Herlihy, Ruhun Sınır Bölgeleri, Çev. Abdüllatif Tüzer, 2019, İstanbul: İnsan Yay., s. 22-3.) Peki, kim bu vegan gencimiz? Tarihinden, toplumundan, dininden arınmış, inançsız bir modern birey mi? Olabilir. 
Ama sorunun cevabı bundan da derin. Kendi öz kaynaklarından el ayak çekmiş, standart, ritmik bir tüketimin konforuna usulca yaslanırken geleceğe tutkuyla adanmış ruhundaki imanın son ışığını da söndürmüş bir bahtsız mı? Olabilir. Ama bu da cevap için yeterli değil. Farklı çehrelere ve ifadelere bürünen bir ahlaki vebanın ölümcül zehriyle can çekişen bir benlik mi? 
Olabilir. Bu minvalde daha çok şeyler söylenebilir. Belki söz konusu genç ve benzerleri aynı anda bunların hepsi de olabilir. 





BÜYÜTEÇ 





——e BÜYÜTEÇ 


pa 


Dikkat ederseniz söylediklerim yalnızca birer sonuç; onları bu noktaya kim ya da kimler getirdi? Buralara nasıl geldiler? Asıl soru bu. Ortada bir gerçek var: Büyüklerin suç ve kabahatleri- nin bedelini küçükler öder. Olan budur. 


“Bir İmdat Çığlığı” 

Gençlerimize yüreklerinde kök salacak, çiçek açıp meyve verecek bir iman aşılayabildik mi? 
Yürekte ve zihinde içselleşmemiş bir imanla kendini kandırmak yerine onu usulca bir kenara bırakmayı daha erdemli bir tutum kabul eden bir genci kınamak ne derece âdil olacaktir? Ne verdik, ne istiyoruz veya biraz daha yumuşatırsak neyi ne kadar verebildik ki gençten hakkımız olduğunu düşündügümüz bir şeyleri talep ediyoruz? Yeri gelmişken, ünlü yazar ve romancımız Peyami Safa'ya İstanbul Hukuk Fakültesinde okuyan bir gencin yazdığı mektuptan birkaç satırı buraya almak isterim: “Hâlen Hukuk Fakültesinde talebeyim. Yani Cumhuriyet maarifinin yetiştirdiği bir genç... Dinim, tarihim, dilim, ahlakım ve ebeveynimle aramda açılan korkunç uçuruma baktıkça zaman zaman gözlerim kararıyor; şahsi ve milli istikbalimi simsiyah görüyorum... Muharrir, sanatkâr, âlim, hukukçu, devlet adamı, maarif adamı ve siyasiler! Neslim adına ruhumdan kopan şu çığlığa kulak veriniz: Beni kurtarınızl”. 
Peyami Safa, hem kulak hem cevap vereceğini söylediği gen- 





cin mektubunu “Bir İmdat Çığlığı” başlığı ile yayınlar. Döneminin sanat, siyaset, hukuk ve maarif çevrelerinin umursamaz tutumuna bakarak nihayette gence şu cevabı verir: “Kendi kendinizi ancak siz kurtarabilirsiniz!” (Peyami Safa, Doğu-Batı Sentezi, 1961, İstanbul: Yağmur Yay., s. 108-9.) 


Her bir sözümüzü tıpkı bir kedinin uçan bir kelebeği havada yakalaması gibi aynı hırs, heyecan ve kararlılıkla yakalamasını istiyoruz gençten. Çocuğa inanç adına söylediğimiz şeylerin, bu tekdüze hayatın içinde onda bir büyü etkisi uyandırmasını istiyoruz. Sözlerimizin onun beyninde karmaşık bir uğultuya, anlamsız bir bilmeceye dönüşebileceğini hiç aklımıza getirmiyoruz. Haftada yalnızca 


birkaç saatlik sınav odaklı, kuru bir müfredatın içine boca ettigimiz kavram ve tanım yığınını ezberlettiğimizde çocuğun dini bilgisini tamamladığımızı düşündük. Bu soyut bilgiyi gencin tasavvur ve tahayyül dünyasının hiç keşfedilmemiş zenginlikleriyle buluşturma, hayatın gerçekleriyle uzlaştırma sorumluluğundan ısrarla kaçındık. Kavramları ve tanımları ezberletmenin onların anlam haritalarını oluşturmaya yetmeyeceğini, varoluşun karmaşık sorularını cevaplamaya kâfi gelmeyeceğini hiç düşünmedik. 
İçlerindeki fırtınayı dindirecek, idrak perdelerini aralayacak en ideal, en tesirli rol modelden, yani Peygamberimizden ve onun hayatından onları yeterince nasiplendiremedik. Müfredatın büyük bir bölümünü onun örnek hayatı üzerinden işleyemedik. Sağlam, bilinçli ve tutarlı bir Müslüman olmanın gerçek hayattaki karşılığını ve değerini, görünen o ki ideal manada anlatamadık. 





İman krizi var mı? 


Şimdi gelelim, inanç sorularının bir iman krizine işaret edip etmediği sorusuna. İman krizi bir ruhsal gerilim hâlidir. Örselenmiş ruhların iman krizini, denizin ortasında fırtınaya tutulmuş ve dolayısıyla rotasını kaybetmiş, sığınacak bir liman arayan bir geminin çırpınışlarına benzetebiliriz. İmanın derin bir krize yuvarlanması kimi ruhlar için içten içe kavuran bir kor, sıradan rüyaları bile bir azap kılan yakıcı bir alevdir. “Zannın ve yalanın peşinden giden bir çoğunluğa uyduğum takdirde, Allah'ın 


yolundan sapmış olacağımı düşündüm.” diyen bir gencimiz buna yakın tasvir eder kendi ruhsal bunalımını: “Bu endişe yüzünden uykusuz geçen çok gecelerim oldu. İmansız bir hayatın bana sunacaklarını ve benden alıp götüreceklerini geceler boyu düşündüm durdum. 
Ben bir gencin inanç ıstırabını bir yaşlıdan daha fazla yaşadığına inanıyorum.” (Adnan Bülent Baloğlu, Son Hurafe: Deizm, 2021, Ankara: DİB Yay., s. 298.) Her gencin böyle bir feraset sergilemesini beklemek elbette hayalcilik olur. 





Kalıplaşmış metafizik soruların klişe cevapları üzerinden kendisine bir din algısı oluşturmaya çalışan bir gencin sağlam bir iman sahibi olacağını düşünmek yanıltıcıdır. Bu din, genç 


? Seküler hayat, gençliği zihnen, kalben ve bedenen meşgul edecek çok fazla seçenek sunmaktadır. 
Gençlik ruhunu okşayan bu sunumları 

elinin tersiyle itebilecek pek az genç vardır. 
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için yemede, içmede, giyinme- de ve harcamada bir sadeliği, nefsin ve tenin ayartmalarına karşı teyakkuz hâlinde olmayı, haram ve helaller arasındaki ince sınırı gözeten bir takva hâlini telkin etmiyorsa sıkıntılıdır. 
Aksi takdirde, liberalist kapitalizmin özgürlük, bireycilik, hümanizm vurgularına yaslanan, görülebilen ve dokunulabilen şeylerin dışındaki her şeyi kesin olarak reddeden başıboş ve kaygısız bir maddeciliğin kucağında uyanmak kaçınılmaz olacaktır. 


Vurgulamış olalım ki bugün gençlerin önemli bir kısmının camiyle işlerinin olmaması bilinçli bir tercih değildir ve aslında bunun üstünde çok da kafa yormuş değillerdir. Seküler hayat, gençliği zihnen, kalben ve bedenen meşgul edecek çok fazla seçenek sunmaktadır. 
Gençlik ruhunu okşayan bu sunumları elinin tersiyle itebilecek pek az genç vardır. Dahası, yine pek çok genç için görünür ve fark edilir olmak, inanmaktan daha önde gelmektedir. 











Sonuç olarak, bu soruları bir iman inkârı ya da krizi olarak görmek yerine, derin bir zihin ve duygu karmaşası yaşayan gencin imanın ne olduğunu kavrama, gönüllü bir inanma ve tasdik beyanının ardından içselleştirme noktasında yeterli donanıma sahip olmadığını kabul etmek daha uygun düşecektir. Bundan dış çeldiriciler de sorumlu elbette ama kabahatin daha büyüğü bizim, dolayısıyla faturası da bizimdir. 


Özün özü budur. m 


diyanet Aylık Dergi | Ağustos 2021 45 


——e ADANMIŞ ÖMÜRLER 


İLİM YOLUNDA 


BİR ÖMÜR: 


YUNUS KAYA 


| Bünyamin ALBAYRAK 
Ahmet ÜNAL 


atanına, milletine, dinine ve devletine sevdalı bir din görevlisi. 

Hayatının sonuna kadar okumaktan, okutmaktan ve talebe yetiştirmekten bir an olsun geri durmayan öncü bir alim Yunus Kaya, namıdiğer Müftü Efendi. 


Yunus Kaya, 1927 yılında Erzurum ili Tortum ilçesi Yukarı Katıklı köyünde dünyaya gelir. 
Babası Molla Zülküf, annesi ise Saliha Hatun'dur. Altı yaşına geldiğinde köyünün ve bölgenin meşhur hafızlarından Gazap Hoca'dan Kur'an dersi alır. 
Akabinde ilkokula başlar ve oradan da üstün başarıyla mezun olduktan sonra bölgenin tanınan ve sevilen hocalarından olan Hafız Aşur Efendi'den iki yıl Kur'an eğitimi alır. Bu arada Tortum Müftüsü Ali Efendi'nin oğlu İsmail Efendi'den de Osmanlıca ve yazı dersleri alır, rika yazısını çok iyi öğrenir. 
Ayrıca devrin manevi büyüklerinden, ilim ve irfan ehli Alvarlı 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Muhammet Lütfi Efe hazretleri- nin manevi feyzine mazhar olur. 
1946'da askere gidinceye kadar Müderris Yunus Efendi'den Kur'an, tecvit ve fıkıh dersleri alır. 1949 yılında askerliğini tamamlar tamamlamaz yine hocası Yunus Efendi'ye gelir ve iki yıl daha akaid ve fıkıh derslerine devam eder. 


1951 yılına gelindiğinde Yunus 
Kaya, Erzurum müftüsü Müderris Muhammet Sadık Solakzade Efendi'den medrese usulünde tedrisata başlar. Köyünün imamı Yunus Bilici Efendi ile başladığı ilim tahsilini yedi yıl sürecek bu disiplinli eğitimle taçlandırır ve medrese sistemindeki bütün dersleri okur. Yunus Kaya, talebe okutmasındaki metodunu, hocası Müftü Solakzade Efendi'den alır. Bir defasında bu hususta hocasından övgüyle şöyle bahseder: “Ben uzun cümlelerden oluşan konuşmaları sevmem. Aziziml Dersi kısa cümle kurarak işleyeceksin. Talebeyi yormayacaksın. 





Tıpkı hocam Solakzade Efendi gibi. O, çok veciz konuşur, bizleri asla yormazdı. Ya delile ve gerekçeye dayalı konuşur ya da susardı. Ders sonunda sorduğu sorular ile bizi çalışmaya sevk ederdi. Ben de hocam gibi ders sonunda talebelerime bir şeyler sorar dersimi öyle bitiririm. 
Zira hocam, her ders sonunda sorduğu bu sorular ile sanki bir düğüm atar ve bizim bu düğümü çözmemizi isterdi.” 


1957 yılına gelindiğinde Yunus 
Kaya için artık yepyeni bir ilim yolculuğu başlamıştır. Bu yolculuğun adı Mısır'da bulunan el-Ezher Üniversitesi'dir. Hocamız el-Ezher Üniversitesinde beş yıl okur. İlmine ilim katar. 
Mezuniyetinden sonra da iki yıl süreyle kelam, tasavvuf ve felsefe alanında ihtisas yapar. Ayrıca bir yıl süreyle Bağdat Üniversitesinde okur; 1966 yılında başarıyla mezun olur ve Türkiye'ye döner. Yunus Kaya Hoca, Türkiye'ye döndükten sonra sırasıyla Uşak, Çanakkale ve 


Erzurum illerinde toplamda dokuz yıl müftülük görevi ifa eder. 
Bu illerde müftülük vazifesinin yanı sıra hiç aksatmadan vaaz ve irşat faaliyetlerini de sürdürür. Hocamızın şahsına münhasır bir vaaz etme tekniği vardır. 
O, vaazın nasıl olması gerektiğini şöyle ifade etmiştir: “Vaaz, bir ağaç gibi olmalıdır. Konusu kökü, gövdesi dalları olmalı ve sonuçta toplumun ahvaline uygun meyve vermelidir. Konuya ayet ve hadisler öyle tatbik edilmelidir ki dinleyenler ayetlerin kendilerine indiğini, hadislerin kendilerine buyrulduğunu hissetmelidir. İki çeşit vaaz vardır. Birincisi türlü yemeğine benzer; içinde her şey bulunur, her konudan birçok ayet hadis okunur ama cemaat hangi konudan bahsedildiğini bir türlü anlamaz. İkincisi ise belli bir yemek gibidir; sade bir çeşit ürün, en iyi şekilde hazırlanarak ikram edilmiştir. Vaaz da böyle olmalıdır. Hayatın karmaşasın- da yorulan halk, sade bir çeşit konuyu her yönüyle dinlemeli, anlamalı ve hayatına aktarabilmelidir.” 





Günün birinde manası anlaşılmadan okunan Kur'an'ın. kişiye hiçbir fayda getirmeyeceği sözlerini işitince vaazında şu benzetmesiyle konuyu cemaatine izah eder: “İnsan hastalandığında doktora gider. Doktor da hastasına 'Şu ilacı, şu kadar gün, şu kadar kullan ki iyi olasın. der. Yani 'Bu ilacın kimyasal yapısını ve içeriğindeki maddeleri öğren ki şifa bulasın. 
demez. Doktor, ilacın içeriğindeki maddeyi biliyor ama hasta bilmiyor. Şayet hasta, ilacı doktorun istediği gibi kullanırsa Allah'ın izniyle şifa bulur. İşte 


Kur'an da böyledir. Kur'an bizatihi şifadır. Manasını bilene de bilmeyene de şifadır. Hatta çok okuyanların kalbine ayetlerin manasının inkişaf ettiğine şahit olmuşuzdur. Tarihte bunun çok misalleri vardır. Manasını anlamak ve hüküm çıkarmak için özel eğitim öğretim gerekir ki yanlış anlamalara düşülüp de toplum ifsada uğramasın.” 


1975 yılına gelindiğinde ise 
Yunus Kaya'nın hayatında yeni bir sayfa daha açılır. Bu güzide sayfa, 18 yıl boyunca eğitim vereceği Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'dir. Kelam ve tasavvuf derslerinin yanı sıra İslam felsefesi, Arapça ve mantik dersleri okutur. Hocamız, bu görevini ise şöyle tarif etmiştir: “18 yıl hiç ara vermeden bütün gayretimle okudum. 18 yılda hiç ara vermeden üniversitede talebe okuttum, elhamdülillah!” Ders verdiği günlerin birinde, kendisine “Hocam! Bu kadar ilmi birikiminiz var, neden kariyer yapmıyorsunuz?” diye sorulunca şöyle cevap verir: “Benim maksadım talebe okutmaktır. Benim için hocalarımdan okuduklarımı talebelerime okutamamaktan daha büyük bir sıkıntı yoktur. Yeter ki talebelerimi en iyi şekilde yetiştireyim. Varsın kariyerim de olmasın.” Esasında Yunus Kaya'nın başarı anlayışı farklıdır. Bugün her birimizin kulağına küpe olacak bu başarı anlayışını bir konuşmasında şöyle aktarmıştır: “Vazifede başarılı olmak, din ve devlet derdine bağlıdır. Kariyer, unvan ve makam derdi taşıyan-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Yunus Kaya, İlahiyat Fakültesindeki görevini tamamladıktan sonra emekliye ayrılır. Ancak onun için emeklilik bir köşeye çekilmek değil yeni bir hizmetin başlangıcıdır. O, hocasının adını taşıyan Solakzade Camii Medresesinde ve evinde özel olarak kelam, mantık, münazara ve fıkıh dersleri okutmuştur. 2000 
yılında ise Başkanlığımıza bağlı Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinde ders vermiştir. Yine bu süreçte yaz tatillerinde Azerbaycan ve Nahcivan'a giderek Başkanlıgımızın açmış olduğu Kur'an kurslarındaki talebelere ve ilahiyat lisesi öğrencilerine dersler okutmuş, onlara kitaplar, elbiseler ve nakdi yardımlarda bulunmuş, gönül coğrafyamız- da inşaatı devam eden camilerin tamamlanması noktasında maddi ve manevi büyük katkılar sunmuştur. Ayrıca şehrin muhtelif camilerinde vaazlar vermeye devam etmiş, çeşitli konferanslara iştirak etmiştir. 











Yunus Kaya, hayatı boyunca ehl-i sünnet ve”l-cemaatin itikat ve ameli üzerinde bir hayat sürdü ve bu itikat ve amel üzerinde olunması tavsiyesini yaptı. Dinde reform gibi sözleri de asla tasvip etmedi. 


Müftü Efendi 27 Şubat 2015 
tarihinde cuma günü sabah namazından sonra rahmet-i rahmana kavuştu. Lalapaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde yaptırdığı ve kendi adıyla anılan caminin girişine defnedildi. Bu 





lar kamudaki vazifelerinde ve idari görevlerinde başarılı olamadikları gibi Allah'ın rızasına da nail olamazlar.” 


vesileyle başta Yunus Kaya Hocamız olmak üzere ilim ve irfan ehli âlim ve arifleri, saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. m 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İLİM İLİM BİLMEKTİR 


İLİM KENDİN BİLMEKTİR 


üce Allah Hz. Âdem'i 

(a.s.) yarattığı zaman 

ona bütün isimleri öğretti. Ona öğretilen bu isimler, , maddi ve manevi var- / lıkların, kavramların isimleriyle bunları dil ile ifade etme kabiliyetine dair bilgiyi kapsıyordu. 
Bu ilim sayesinde 
Hz. Âdem, meleklerin önünde tazimle eğildikleri bir makama nail oldu. Âdem'e verilen bu ilmin üstünlügünden haberdar olmayan melekler başta itiraz ettiler. 
Ancak Hak Teâlâ, Âdem'e kendisine verdiği ilmi izhar etmesini emir buyurduğunda o, bu emri yerine getirdi ve eşyanın isimlerini saydı. O zaman melekler, kendilerine verilen bilme ve bilgi üretme kabiliyetinin Âdem'e verilenden farklı olduğunu ve halife olmaya onun daha ehil olduğunu anlayıp Hak Teâlâ'yı tenzih ettiler. (Kur'an Yolu Tefsiri, c. 
1, s. 104-105.) Meleklerin bu itirafı ilmin, insanı diğer varlıklardan üstün bir konuma yükselttiğinin göstergesidir. 





Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu olay, bilginin kaynağının Yüce Allah olduğunu gösterdiği gibi O'nun Hz. Âdem'in şahsında insanoğluna verdiği ilim payesinin büyüklüğünü de ortaya koymaktadır. (Bakara, 2/30-33.) Bizzat bizi 


yaratan tarafından lütfedilen ilmi elde etmek dini ve dünyevi hayatımızın selameti açısından elzemdir. Rabbimiz ilk indirdiği ayetlerle de insanı buna teşvik ederek okumayı emretmektedir: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. (Alak, 96/1-3.) Bu ayetler Hz. Peygamber'e (s.a.s.) indirildiğinde daha okuyacak bir kitap yoktu. Ancak ifade Cenab-ı Hakk'ın başta indirdiği vahyi olmak üzere kâinatta bulunan ayetleri okumasına 





işaret etmektedir. Allah insanı hem kendini hem kâinatı hem de gönderdiği kitapları okuyup anlayacak melekelerle donatmıştır. Başta akıl, kalp ve 

irade olmak üzere insanın beş duyusu bu melekeler arasında sayılabilir. 
İnsan bu yetenek- 


lerini o kullanarak araştırır, inceler ve bilgisini (o geliştirir. 


İlim yolunda çalışırken Allah”ın adıyla başlar ve ancak O'nun yardımıyla ilme ulaşacağını da hatırında tutar. Çünkü sonsuz lütuf ve kerem sahibi olan Allah Teala insanı hem yaratan hem de ona bilmediklerini öğretendir: “Okul Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.” (Alak, 96/4-5.) 


İlmin gayesi de Yüce Yaratıcı'yı tanımak, bilmektir. Kur'an-ı Kerim Hak Teâlâ'nın büyüklüğü karşısında derin saygı duyanların, yani O'nu hakkıyla tanıyanların âlimler olduğunu söyler. 
(Fatır, 35/28.) Ancak insanı Rabbini bilmeye, O'na yaklaştırmaya götüren ve amel edilen ilim kişiye fayda verir. Bu ilim Kur'an ve sünnet yoluyla bize ulaşır ki ilim- 





den nasiplenenleri ve mahrum kalanları Hz. Peygamber (s.a.s.) 
güzel bir örnekle anlatmaktadır: “Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol bir yağmura benzer. Bu yağmur bir araziye iner. O arazinin bir bölgesi yağmur alır ve bol miktarda ot türü bitkiler bitirir. Başka bir bölgesi ise yağmur suyunu tutar; Allah insanları o sudan yararlandırır, içecek olarak kullanırlar, sulama yapar, ürün yetiştirirler. O arazinin başka bölgesi de vardır ki ne su tutar ne ot bitirir. (İşte bunun gibi insanlar da benim getirdigim hidayetten ve bilgiden kendi liyakatlerine göre nasiplerini alırlar veya hiç almazlar.)” (Buhari, İlim, 27.) İmam Gazali bu hadis-i şerifte geçen ilk arazi bölgesini Hz. Peygamber'in (s.a.s.) getirdiği ilimle amel edenler, ikinci bölgeyi ilmiyle amel etmeyip insanların ilminden istifade edenler, üçüncüsünü de ilimden büs- bütün mahrum kalanlar olarak zikreder. 


Sufilere göre ilim iki türlüdür. Birincisi kesbi yani tahsil ve telkin ile elde edilen ilimdir. Bu ilimle kast edilen şer'i ilimlerdir ve akıl yolu ile tahsil edilir. İkincisi ise Allah'ın dilediği kulunun kalbine ilka ettiği vehbi ilimdir. 
Buna ehl-i tasavvuf marifet, irfan, ledün ilmi, bâtın ilmi gibi isimler vermişlerdir. Marifet 

bilmek, tanımak ikrar 

etmek demektir. Marifetten kasıt Allah'ı 

tanımak bilmektir. 

Sufiler, “Ben cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri için yarattım.” 
(Zariyat, 51/56.) ayetinde geçen “bana ibadet etsinler” ifadesinden maksadın “beni 


tanısınlar” olduğunu söylemişlerdir. Çünkü insanın kulluğu ve ibadeti marifeti miktarıncadır. 
Ancak Rabbini tanır ve bilirse layık-ı vechiyle O'na ibadet edebilir. Allah azze ve celleyi isim ve sıfatlarıyla tanırız. Marifete ulaşmak için de O'nun isim ve sıfatlarının tecellisi olan kâinata ve insana bakarız. Âlem ve nefis hakkındaki marifet Allah'ı tanımanın vasıtası olması bakımından önemlidir. (Süleyman Uludağ, Marifet, DİA, c. 28, s. 54-56.) 


Allah”ı bilmeye giden yolun insanın kendisini bilmesinden geçtiğini söyler sufiler. İnsanın kendisini bilmesi ise nefsini bilmesidir. Nefsini bilen insan onun kötülüklerinden emin olur. 
Nefsinden gafil olan ise onu kötü ahlak ve huylardan arındırmaya çalışmaz ve iki dünyada bedbaht olur. Hakiki ilmin insanın kendisini bilmeye götüren ilim olduğunu Yunus Emre şöyle dile getirir: 


İlim ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir 















Allah'ı bilmeye giden 


yolun insanın kendisini bilmesinden geçtiğini söyler sufiler. İnsanın kendisini bilmesi ise nefsini bilmesidir. 
Nefsini bilen insan onun kötülüklerinden emin olur. 
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Sen kendini bilmezsen 
Bu nice okumaktır 


Hz. Mevlana'nın Mesnevisin- de geçen hikâyede ilim, insanı ebediyete taşıyan bir ağaç olarak tarif edilir: Hikâye edilir ki; padişahın biri meyvesi ab-ı hayat olan bir ağacın bulunduğunu öğrenir. Ölümsüzlük ağacını bulması için bir adamını seferber eder. Adamcağız diyar diyar dolaşıp ab-ı hayat ağacını arar. 
Ancak tüm aramaları boşa çıkar ve ümitsizliğe kapılır. En sonunda bir bilgeyle karşılaşır. Ölümsüzlük ağacını aradığını bilgeye söyler. Bilge güler ve bu ağacın esasında bilgili kişide bulunan ilim olduğunu söyler. Hz. Mevlana bu meselde ilmin insana ebedi hayatı kazandıran vasıta olduğunu anlatır. 


İnsanın dünya ve ukbasını mamur eden ilmi elde etmek için gayret göstermek, gerekirse uzak diyarlara gitmeyi göze almak Efendimizin öğüdüdür. 
Kendisi de tüm insanlığa bu hakikatleri öğretmek üzere gönderilmiştir. Kendisinden sonra gelecek insanlara da bu ilmi öğretecek âlimleri de varisleri olarak tavsif etmiştir. Zira Resulüllah (s.a.s.), bir gün dua edip yakaran ve ilim öğretenler olmak üzere iki gurup insanla karşılaşmış. 
Her iki grubun da hayır üzere olduğunu beyan buyurarak ilim meclisine oturmuştur. Bunun sebebini ise; “Ben muallim olarak gönderildim.” buyurarak açıklamıştır. (İbn Mace, Sünnet, 
17) Rabbimizin bizleri ilim öğrenen, öğreten ve ilme gönül verenlerden eylemesi duasıyla... m 
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Din hizmetlerinin yanı sıra başka insanların hayatına dokunan pek çok faaliyette bulunuyorsunuz. Bunlardan kısaca söz edebilir misiniz? 


Söyleşi: Mahir KILINÇ 


Z Diyanet İşleri Başkanlığında yürüttüğüm vaizlik göre-N ES RIN vimin yanı sıra gençlik koordinatörlüğü ve Kredi Yurtlar 

Kurumunda manevi danışmanlık yaparak geleceğimizin teminatı gençlerimizle ilgilenmeye, onların gönüllerine AKSOY: hitap etmeye çalışıyorum. Gençlerimizin dinî bilgilerle U Å= a | donanımını arttırmaya ve çeşitli yardım faaliyetlerinin içe- 


risine onları da dâhil ederek onlarda bir şuur oluşturmaya gayret ediyorum. Ayrıca lisansımın bulunduğu geleneksel 





“İhtiyaç Türk okçuluğu alanında da onlara dersler veriyorum. Bunların yanı 
2 s.ə sıra gönüllü olarak TDV aracılığıyla hem yurt içi hem de yurt dışı yarsahipleri ile dım faaliyetlerinin içerisinde yer alıyorum. Yardım yapan insanlarla 


yardıma muhtaç olanlar arasında bir köprü olmaya çalışıyorum. Bu vesileyle ülkemizin birçok yeri başta olmak üzere Tanzanya, Çad, 


yardım etmek 


isteyenler Bangladeş, Arakan kampları, Suriye gibi mazlum coğrafyalara gidiyorum. 
arasında k 05 . r 
5 zə a Yaptığınız faaliyetlerin hem sizin hem de muhatap olduğunuz 
bir köprü insanların üzerindeki etkilerinden bahsedebilir misiniz? 
oluyorum.” Elimden geldiğince birilerinin hayatına dokunmaya çalıştım. Biliyo- 


rum ki bir insan için en güzel mekân, içinde yer ettiği insan kalbidir. 
Hayatta bazı şeyleri yaşıyoruz ama fark edemiyoruz. Bu çalışmalar bana farkındalık kazandırdı. Hayata eskiden olduğu gibi bakmamayı öğretti. 


Zamanla yurt dışında hayatına dokunduğum kişiler olmaya başladı. 
Hiç adını bile duymadıkları ülkeden birinin gelip hiçbir karşılık beklemeden onlara bir şeyler vermesi onlar için çok hayret verici bir şeydi. Özellikle Afrika gibi zengin kaynaklara sahip, köleleştirilmiş ve sömürülmüş insanlar için. 


















2014 yılından beri yurt dışında gönüllü çalışmalar yapıyorum. İlk 
. defa gittiğim bir ülkeye birkaç kez daha gitme, o ülkenin değişimi- 
“. ni yakından görme fırsatım oldu. Aynı kursumda olduğu gibi o ülkedeki insanların da zenginliklerinin ve kendilerinin neler « yapabileceğinin farkına varmaya başladıklarını görüyorum. 

N 


\ Ben sadece ihtiyaç sahipleri ile onlara yardım etmek 
5 isteyenler arasında bir köprü oluyorum. Anadolu”nun 
, cömert ve kadirşinas milleti ile ihtiyaç sahibi maz- 
. lumları buluşturan bir köprü. Benim aracılığımla bir , şeyler yapmak isteyenlere kendileri yapıyormuş gibi ı hissettirmeye, her anını onlarla paylaşmaya çalışı- 

l yorum. 


I Bu iyilik yolculuğunda yalnız değilim elhamdülillah. 
Öncelikle değerli eşim ve çok kıymetli dostlarım 

, bana her anlamda destek oluyor. İyilik; yapılan için 

1 umut, yapan için mutluluk oluyor. Bu çok güzel bir 
şey ancak daha gidilecek çok yolumuz var. 


Özellikle Afrika'nın birçok ülkesine yönelik yardım faaliyetleriniz var. Afrika'ya olan bu ilginiz ve oraya yardım götürme serencamınız nasıl başladı? 


“Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.” demiş Tolstoy. Benim hikâyemde çeşitli dönüm 
noktaları var. Bir tanesi de 2014 
yılında TDV ile Afrika'ya çıktığım yolculukta oldu. TDV'de gönüllü olmak istiyorum formunu doldurmuştum. Hiç beklemediğim bir anda bir telefon geldi. TDV görevlisi olduğunu söyleyen kişi: “Bu kurbanda Tanzanya'ya gönüllü olarak gideceksiniz.” 
dedi. O andaki hislerimi kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Sonrasında da mazlum coğrafyalarda farklı ülkelere defalarca yardım yolculuklarım oldu. Bu öyle bir sevda ki yardım götürdüğünüz insanlarla muhteşem bir bağ kuruyorsunuz. Hiç tanımıyorsunuz, dilini bilmiyorsunuz ama aranızda bir bağ oluşuyor. Onların gözlerinin içine baktığınızda kendinizi bir daha geri koyamıyorsunuz, bir kara sevdaya dönüşüyor. 


Yardım için gittiğiniz ülkelerdeki insanların gerek Diyanet Vakfımız aracılığı ile yapılan yardımlara gerek Türkiye'ye bakışları nasıl? 


Köklü geçmişi olan ve dünyanın birçok ülkesinde manevi kalkınmaya katkı sağlayan TDV ile çalışmalar yapmak çok değerli. 
Türkiye Diyanet Vakfı onlar için çok güvenilir bir kurum, Türk insanı da vefalı bir dost. Oraya gidenler hep bir şeyler karşılığında yardım götürmüş. Türklerin hiçbir karşılık beklemeden 





onlara bir şeyler vermesi hayrete düşürüyor onları. Onlar orada bekliyorlar. Mazlumların yanında olduğumuzda bazı şeyler daha anlamlı bir hâle geliyor. 
Sadece yiyecek ya da oyuncak değil sevgi ve kardeşliği de götürüyoruz. Afrika'da bir camiye namaz kılmaya girdiğimde bir amcanın bize: “Sadece ekmek su getirmeyin. İlim de getirin, bize dinimizi de öğretin.” demesi de bunun bir kanıtı. 








Mesleki çalışmalarınız ve yardım çalışmalarınız esnasında sizi derinden etkileyen bir anınızı bizlerle paylaşabilir misiniz? 

O kadar çok var ki birini anlatsam diğeri eksik kalacak gibi hissediyorum. 


Öğrenci yurdunda dua kardeşliği etkinliği yapmıştık. Kendisine dua edilmesini isteyen kişi bir kâğıda yazıp kutuya atıyor, hiç tanımadığı bir başkası gelip kendi duasını yazıp tanımadığı birinin duasını çekiyor ve bir hafta boyunca o kardeşine dua ediyor. İki kız geldi standın başına kızın biri çekinerek “Ben de yapabilir miyim?” dedi. “Tabii herkes yapabilir.” dedim. Kız duasını yazdı gözleri buğulandı. 
Hiçbir şey demeden sadece “Sana sarılabilir miyim?” dedim. “Tabii.” dedi ve birbirimize sarılarak ağlamaya başladık. 
Epey öyle kaldık. Sonra yanımdan ayrıldı. O gittikten sonra arkadaşı yanıma geldi. “Hocam arkadaşımın hayat görüşü ve yaşamı çok farklıydı bundan dolayı sizden çok çekindi.” dedi. 
Bundan dolayı kendisine farklı davranacağımı düşünmüş. 





Yardım çalışmaları için Çad'a gitmiştim. Orada çölde bir medreseye gittik. Kapıdan girdiğim 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anda gördüğüm manzara karşısında donup kalmıştım. Başlarının üzerinde bir gölgelikten başka hiçbir şeyi olmayan küçücük çocuklar safa durmuşlar, namaz kılıyor, içlerinden birisi de imamlık yapıyordu. Sessizce namazın bitmesini bekledik. 
Selam verdiler içlerinden birisi bana baktı ve güldü. Fotoğraf makinem elimde onları çekiyordum. O gülüşü hiç unutamam. Alnında kumlar ile tebessüm edişi. O an gözyaşlarıma hâkim olamadım. Arif Nihat Asya'nın “Seccaden kumlardı” dizesi geldi dilime. m 


Öz Geçmiş 

Nesrin Aksoy, 1979 yılında Çanakkale'de doğdu. Ortaöğrenimini Çan İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği 
bölümünü kazandı. Ancak 28 
Şubat sürecindeki olumsuz uygulamalara maruz kaldığı için üçüncü sınıfta okuldan ayrılmak durumunda kaldı. Sonrasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesinde Mezhepler Tarihi alanında yaptı. Şu an Sosyoloji son sınıf öğrencisi olan Aksoy, TDV başta olmak üzere çeşitli STK'larda gönüllü olarak yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapıyor. Isparta Yalvaç vaizi olan, ayrıca gençlik koordinatörlüğü ve manevi danışmanlık yapan Aksoy, geleneksel Türk okçuluğu sporcusu ve üç çocuk annesidir. 
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BİR BAĞIMSIZLIK DESTANI 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Nermin TAYLAN 





akarya Savaşı boyunca acımasızlığı ile tanınan Prens Andrew, Yunan veliaht prensi George'un dört oğlundan en küçüğü, aynı zamanda Yunan kralı Konstantin'in de kardeşiydi. Yunan Küçük Asya Ordusu adını verdikleri İşgal Ordusu komutanı General Papoulas'ın emrinde kolordu komutanı olarak 
23 Ağustos ile 13 Eylül 1921 tarihleri arasında Sakarya Meydan 
Muharebesi'nde görev yapmıştı. Türkleri ilelebet bu topraklardan 





sürmek yahut var oldukları topraklarda varlıklarına son vermek için bu topraklara gömmek niyetiyle Anadolu'ya gelen Prens, savaş boyunca yaptığı zulümlerle tanınmış, işgal ettiği her köyü yakıp yıkması ve dahi köy ahalisine çektirdiği türlü işkencelerle ün salmıştır. 


Öyle ki savaşta Prens Andrew'ın emrinde görev yapan bir Yunan askeri, savaş sonrasındaki anılarında şöyle diyordu: “Her şeyi yakmamız emrini bizzat Prens vermişti.” Yine o yıllarda görev 


yapan bir Yunan fotoğrafçısı, “Ayrıldığımız her yeri yakıyoruz. 
Dehşet verici bir manzara.” diyecekti. 


Yunan veliaht prensi George, o vakitlerde Anadolu'ya gelmişti. Aslında amacı babası Kral Konstantin'in ordusu Türkleri geçip Anadolu'ya girerken Ankara'ya giren ilk birliğin başında bulunmaktı. Cepheden yüzlerce metre geride askerlerinin işini tamamlamasını ve yıllardır hayalini kurduğu zaferin bir an evvel gerçekleşmesini büyük bir heyecanla bekliyordu. 
Geleceğin kralı olarak görülen veliaht prens George, Kral Konstantin Ankara'ya girerken babasının yanında gözükecekti. Diğer bir prens Andrevv”in 2. 
kolordusunun ise Ankara'ya ilk giren birlik olması için elden gelen yapılıyordu. 


Yani Yunan tarihinin en görkemli zaferi için hazırlanan senaryo tam olarak buydu. Kral ailesin- den Prens Andrevv”in kolordusu Ankara'yı ele geçirecek, Kral Konstantin ve Prens George da 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büyük bir törenle Ankara'ya ilk girecek ve böylece Yunan halkı bu zaferi kralın ailesine borçlu olacaktı. 


Tersine dönen senaryo 


Senaryo buydu ancak Prens Andrew, Küçük Asya Orduları Komutanı Papoulas”ın emrini dinlemedi ve kolordusunu Güzelce Kale'ye kaydırdı. Ordu artık bölünmüştü ve bunu gören Mustafa Kemal Paşa, bölünen orduyu tümüyle yok etmek için Fevzi Paşa ve İsmet İnönü ile müthiş bir plan yaparak Yunanlıların “Groton Felaketi” diye adlandırdıkları Güzelce Kale Muharebesi'nde Prens Andrew'in kolordusuna büyük zayiatlar verdirerek Yunan ordusunu Sakarya Nehri'nin batısına çekilmek zorunda bıraktı. 


Yapılan stratejik hareketler neticesinde savaş Yunanlıların umdukları gibi gitmedi. Yunan orduları Türk kuvvetleri karşısında ardı ardına hezimete uğrayıp sürekli geri çekilmek zorunda kaldı. İzmir'in işgalinden bu yana ilerleyen Yunan ordusu artık durdurulmuş, savaşta cepheler kızıştıkça Türk halkı da kadını erkeği, yaşlısı genci ordusu için büyük bir çaba sarf etmişti. Cepheye silah taşıyan anneler evlatlarını değil önce cephaneyi düşünmüş, Yunan askerine sır vermemek için nice babalar canından olmuş, yeter ki vatan elden gitmesin diyen gençler şehadete koşmuş, Vatan toprağı namustur diyen nice yiğitler toprak uğruna canından geçmişti. 





Papoulos'un ordusu bu sıralar- da Sakarya Irmağı'nın doğusuna sıkışmış, neredeyse yok 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edilmekle karşı karşıya kalmışti. Tek kurtuluş yolları Sakarya'nın batı tarafıydı ki böylece tüm köprüleri havaya uçurmak suretiyle Türklerin kendilerine saldırmalarını engellemiş olacaklardı. Sakarya'nın batısı doğal bir sığınak ve aslında hayallerinin gerçekleşeceği mahal olacaktı. Papoulos bu şekilde “Gordion düğümü”nü çözerek Batı Anadolu'ya sonsuza dek yerleşmeyi amaçlayan “Megala İdea”yı yani “Büyük Yunan Ülküsü”nü Sakarya'nın bulanık sularına gömecek emrini verdi. 





Sakarya Savaşı kazanıldı ancak subayların çoğu şehit olmuştu. Yunan ordusu Ankara önlerinden çekilip Afyon-Eskişehir ekseninde İngiliz destekli muazzam bir savunma hattı kurmuşlardı. İngilizler bu savunma hattı için “Türkler altı ayda geçerse altı günde geçmiş saya- 


? Ateşlenen toplar kısa sürede karşı tarafın mevzilerini parçalamayı başarınca 

sıra askere geldi. Yapılan taarruzda düşman eline geçen tepeler bir bir geri alındı. 





bilirler.” diyordu. Mustafa Kemal Paşa, savunma hattının ne denli sağlam olduğunu ve uzun süre vuruşamayacaklarını biliyordu. Şayet savaş uzarsa para, cephane ve erzak yetmez, Batı Anadolu, Yunan toprağı hâline gelebilirdi. Tüm bu sebeplerden düşmanı tek bir vuruşla vatan toprağından atmaktan başka şans yoktu. Ya büyük bir bozgun yahut zafer olacaktı. Ve bunun için de mükemmel bir plan gerekmekteydi. 


Düşmanı şaşırtan taktik 


Düşman üç Osmanlı başkentinde kutsalları çiğniyor ve zulümler yapıyor, Ankara Hükümeti ise Atatürk'e savaşmak için baskı yapıyordu. Ülkenin tüm bu çıkmazları içinde Mustafa Kemal Paşa, strateji gereği sakinliğini koruyor, savaş dışı etkinlikler düzenliyordu. Türkiye tarafının bir şey yapmadığını gören Yunan ordusu artık iyice rahatlamıştı. Zaten Mustafa Kemal de bunu istiyordu. 


Mustafa Kemal, savaştan birkaç gün önce Konya'ya geçmişti. Bu sırada posta teşkilatı basıldı ve Atatürk buradan cepheye hareket etti. Cephede paşalarını toplayıp savaş planını masaya koydu. Paşalardan bazıları bu plana şiddetle karşı çıktı. Harbiye'nin en eski stratejisti Yakup Şevki Paşa'ya göre bu tam olarak delilikti. Kaybetme riski yüksekti. Başaramazlarsa Ankara düşer, Milli Mücadele kaybedilir ve Anadolu tamamen işgal edilerek Sevr Anlaşması devreye sokulurdu. 





Bu plana göre cephaneliğin ikmali mümkün olmayacağından kurşunlar bittiğinde kılıç- 


lar devreye girecekti. Aslında Yakup Paşa haklıydı çünkü bu plana göre taarruzdan bir gece önce ordunun tamamı mevzilerini terk ederek yer değiştirecekti ve bu büyük bir tehlikeydi. 
Şayet durum fark edilirse ordu hareket hâlindeyken yakalanır ve bir gecede imha edilebilirdi. 








Nihayet 25 Ağustos gecesi Türk ordusu planlandığı üzere cepheyi terk ederek Şuhut Dağları arasındaki patika yoldan, toplar ve silahlar yüklü olduğu hâlde Yunan hattının güneyine sızmayı başarır. Yunan ordusu Türklerin bu sızma girişimini fark etmemiş, Türk ordusu yine imkânsızı başarmıştı. 


Plana göre burada sabahın ilk saatlerinde bombardıman başlayacaktı lakin yoğun bir sis çökmesi sebebiyle bombardıman başlayamadı. Gün ağarıyor ancak sis bir türlü dağılmiyordu. Saatler ilerledikçe sis dağılmaya ve düşman mevzileri görülmeye başlayınca 26 
Ağustos 1922 günü, sabah saat 05.30'da Türk topları yoğun bombardımana başladı. Ancak cephane kısıtlıydı ve delilik denilen plana göre topların mevziyi yok edene kadar yetmesi gerekiyordu. Aksi hâlde ordu dağlık arazide çok ters bir konumda kalabilir ve taarruz da imkânsız hâle gelirdi. 


Kurt kapanı planı 


Burada Atatürk'ün Yaveri Muzaffer Kılıç'ın anlattığına göre Mustafa Kemal, “Ya Rab! Sen Türk ordusunu muzaffer et. 
Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme.” diye dua ediyordu. Ardı 








ardına ateşlenen toplar düşman mevzilerini tam isabet vururken Yunan kuvvetleri bu ateşi gerçek baskını gölgelemek için Türklerin bir aldatmacası sanıyorlardı. Onlar asıl hamleyi doğudan bekliyorlarken ordu çoktan güneye gelmişti. Yani “kurt kapanı planı” adım adım işliyordu. 


Ateşlenen toplar kısa sürede karşı tarafın mevzilerini parçalamayı başarınca sıra askere geldi. Yapılan taarruzda düşman eline geçen tepeler bir bir geri alındı. Tüm bunlar olurken Yunan karargâhı İzmir'de bulunan komutanlarına ulaşamıyordu zira telgraf telleri çoktan kesilmişti. 


Yunan tarafının kafası iyice karışmış, ne yapacağını bilemez hâle gelmişti. Ertesi sabah Türk ordusu ikinci bir taarruz gerçekleştirdi ve Afyon'a girdi. 
Mustafa Kemal bundan sonra karargâhını savaşın tam içine, yani Afyon'a aldırdı. Kurt kapanı planıyla gitgide Yunan ordusu sarılıyordu. Yani av kapana girmeye çoktan başlamıştı. Yunan ordusu bunu fark edince çekilmeye başladı. Harekâtı kavradığında tüm ağırlığını güneye kaydırdı ama bu kez de Yakup Şevki Paşa kuzeyden taarruza 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? 29 Ağustos günü ordumuz Yunan ordusunu Dumlupınar'da tamamen sardı. Düşman artık kurt kapanının içindeydi. Artık zafer kesindi. Nihayet 
30 Ağustos günü Yunan ordusu imha 
edildi ve kalanlar kaçmaya başladı. 


başlamış ve Yunan ordusunu şaşkına çevirmişti. 


29 Ağustos günü ordumuz Yunan ordusunu Dumlupınar'da tamamen sardı. Düşman artık kurt kapanının içindeydi. Artık zafer kesindi. Nihayet 30 Ağustos günü Yunan ordusu imha edildi ve kalanlar kaçmaya başladı. Fakat ordunun geri çekilip mevzilenmesi gerekiyordu. İşte burada Atatürk o tarihe geçen sözünü söyler: “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!” 


30 Ağustos'ta kovalamaca başladı. İzmir'e 400 kilometre yol vardı. Asker yorgundu ancak emir kesindi. Önce Uşak'a girildi, Yunan ordu komutanı Trikopis 2 Eylül'de esir alındı. Türk Ordusu 400 kilometrelik yolu Q günde geçerek harp tarihi açısından emsali görülmemiş 
bir şey başardı. Sonrasında 2 
Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de Manisa ve nihayet 9 Eylül'de İzmir'i geri alıp 
Yunan'ı denize döktü. Yani 9 
Eylül 1922 tarihinde Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuş, 30 Ağustos Türk'ün nihai zaferi olmuştur. 


30 Ağustos Zafer Bayramımız 
kutlu olsun! m 
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BİR BAŞKA AÇIDAN HZ. MUSA VE HZ. HIZIR KISSASINDAN HİKMET DAMLALARI 


| Dr. Yunus KELEŞ 


Bosna Hersek Din Hizmetleri Müşaviri 


ehf suresindeki meşhur kıssayı anlatmayacağız. Zira kaynaklarda ayrıntılı pek çok bilgi, güzel yorum ve hikmetler bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık üçte birini tutan kıssalar, bir hikâye zevki sunmak- tan ziyade her çağa ışık tutarak zihinleri, ruhları, şahıs ve top- 


lumları dinamik bir öğüt, ibret ve hikmetle en iyiye sevk etme gayesine yöneliktir. Biz de burada ulaşabildiğimiz bazı hikmetlere temas edeceğiz. 


Hz. Musa ve Hz. Hızır kıssasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus şudur ki Hz. 
Musa'nın hidayet ve nur mahiyetiyle getirdiği Tevrat, esasen Hz. Hızır'ın ledün ummanından çıkardığı hikmetlerin gayesini umumileştirmiş, nice hayırlara vesile ve nice şerlere de engel olmuştur. 





Şöyle ki Hz. Hızır, zalim sultandan gariplere ait bir gemiyi kurtarmıştı. Ancak o zalim sultan olsun, ondan sonra gelen nice zalimler olsun pek çok mazlumun gemisine el koymuş, gasbetmiş ve gasbetmeye de devam ediyordu. İşte Hz. Musa'nın getirdiği hukuk, ahlak ve hidayet nizamı, mazlumların mallarını gasbeden zalimleri durdurmayı, eşkıyalığın iflahını sökmeyi, sömürü çarkıyla mazlumların kanını emen haydutlara set çekmeyi hedefliyordu. 





Hz. Hızır, kıssanın sonunda neden bunu yaptığını açıklarken “Gemiyi kusurlu yapmak istedim.” diyerek daha hafif bir şerle daha büyük bir şerri defettiğini belirtmişti. Oysa Hz. Musa ulülazim bir peygamber olarak büyük bir adalet ve hakkaniyet nizamı getirmişti. Bu nizam, def-i mazarrat celb-i menfaat ile şerre mani olmak için vardı. 
Bu nedenle zahirde görünen şer onun muaheze alanına girmekteydi. Ancak biran için o bu ledünni ilim serüveninin şartını unutmuş ve sebep sormuştu. 


Çocuğun öldürülmesinde, mümin bir ailenin zalim ve gaddar çocuğunun hayatının sonlandirilip ona bedel salih bir evlat bahşedilmesi anlatılır. Ancak o 


zamanda olsun sonrasında olsun zalim, asi ve gaddar gençler toplumda hayat bulmuş ve yapacaklarını yapmışlardır. Elbette buna müsaade edilmesinde bildiğimiz bilemediğimiz kaderin nice incelikleri, hikmetleri vardır. Bu ayrı bir konu olduğundan şu kadarını söyleyebiliriz ki Hz. Musa, getirdiği nur ve hidayet rehberi Tevrat ile nesillerin ıslahı için çalışmış, anne babalara birr-ü ihsanı imandan sonra ilk görevler arasına yerleştirerek bu şerre en büyük freni koymuş, şerrin umumileşmesinin önüne geçmeyi hedeflemiştir. 





Hz. Hızır, çocuğun öldürülmesi hikmetini beyan ederken “Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik.” ifadesiyle önce Cenab-ı Hakk'a niyazla bu salih ebeveyne bu şerir çocuğun isyan ve tuğyanla zarar vermesinden korkarak onları kurtarması için dua ettiğini ima etmiş, ardından böyle bir işin içtihatla ya da ilhamla yapılma imkânı olmadığını bunun ancak vahiyle mümkün olduğunu işaret etmiştir. Zira Hz. Hızır âlimlerin çoğuna göre sonuçta vahiy alan bir nebidir. Nitekim onun bu gerekçesini işiten Hz. 
Musa onu tasdik etmiştir. Esasen gemiyi kurtarma meselesi de vahiyle ilgilidir ancak o işin tafsilatı, yani ne şekilde yapılacağı onun uhdesine verildiğin- den gemiyi delme içtihadında bulunduğu için “Ben istedim.” 
dedi. Çocuğu öldürmede ise içtihada mahal olmadığından Allah'ın emriyle zalim ve gaddar gencin hayatına son verdi. 
Azrail'den sonraki sebep oldu. 
Bu nedenle Hz. Musa, öldürme şerrinin ardında görünmeyen hayrı vahiy olmadan anlamak mümkün olmayacağından mazeret olamayacak bir vakıa görüp itiraz etti. Ancak bu sefer bu hikmet serüvenini unutmuş değildi. Burada kendini tutamamasının sebebi, hakkaniyet ve merhamet hususundaki çok hassas ve titiz olma sorumluluğuydu. İşin calib-i dikkat tarafı, Hz. Hızır da kendisine sadece ledünni ilim değil, rahmet de bahşedildiği için aynı merhamet saikiyle dua edip Cenab-ı Hakk'ın emriyle o çocuğu itlaf ediyor bunun yerine onlara hayırlı bir çocuk bahşediliyordu. 


Hodkâm, cimri ve gaddar köyün sakini salih bir ailenin yetim çocuklarının kaldığı evin bahçe duvarını düzeltmesi de ince bir hikmet içerir. Zira o zamanda ve sonrasında nice yetimlerin, gariplerin, mazlumların hakları gasbedilmiş, emanetleri talan edilmiş ve mağdur edilmişlerdir. 


Nitekim Nisa suresinin 10. ayetinde “Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir.” buyrulması bunun vaki olacağını çok net gösteriyor. 
İşte Hz. Musa, getirdiği şeriatla yetimlerin ve mazlumların haklarını korumak için eşkiya sürüsüne, lüks ve şatafat düşkünü bencil elitlere, sömürü çarkını kuran şebekelere adalet ve hakkaniyet kılıcını çekiyordu. 
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Hz. Hızır burada hikmeti beyan ederken uzun sürecek bir serüvene işaret ediyor. Yani diğer iki olay gibi kısa süreli ve hemen vaki olan bir hadise değildir bu. Sonuca medar olacak sebebe doğrudan yapışma imkânı yoktur. Burada yapılan, tedbir alma kabilinden basitçe bir duvar düzeltmedir. Yine yetimlerin büyüyüp rüşte erişme sürecinde binlerce hadise zincirinde kaderin envaiçeşit sahneleri olacaktı. Bu nedenle o anda böyle bir hayırla neticelenecek süreci, külli ilmi ve sonsuz kudretiyle ancak Cenab-ı Hak lütfeder, rahmetiyle buna giden yolları açabilirdi. Bu uzun süreçte nice fırtınalı hadiseler, belki depremler, seller, savaşlar olması O'nun muradına engel olamaz. O, rahmetini ve lütfunu bir şekilde dileğince izhar eder. 
İşte Hz. Hızır, kaderin ucu bucağı bulunmaz tüm kıvrımlarını kendisinin de bilemediğini izhar için bu ifadeyi kullandı. 











Hz. Musa ise burada ne bu ledünni hikmet serüvenini unutmuş ne de zahiren de olsa uygunsuz bir durum görmüştü. 
Zira fuzuli bir iş karşılığı da olsa ücret almak veya lehine iş yapılanın yemek vermesi gayet normaldi. Kendileri de uzun bir yolculuk sonucu aç kalmışlar, takatten kesilmişlerdi. Bu nedenle hiçbir itiraz sorusu sormadan tabii hâlin sevkiyle: “İstesen ücret alıp karnımızı doyururduk.” dedi. Ancak bu yolculuğun şartına muhalif düştüğünden serüven sonlandı. 








Bu kıssada çok önemli diğer bir husus da şudur: Hz. Hızır, yapılan işlerde hiçbir şekilde 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Bu kıssa, şerler karşısında meyus olmayıp metanet 

ve dirayetli olmamızı bize öğütleyen, şerlerin 

hayra nasıl dönüşebildiğini müjdeleyen, hayatın içinden hikmetler içeren bir kıssadır. 





Hz. Musa'ya emretmediği gibi kendisine yardımcı olmasını dahi istememiştir. Yani “Şu gemiyi delelim.” yahut “Çocuğu öldürelim.” veya “Duvarı düzeltelim.” dememiştir, diyemezdi de. Zira peygamberlerin umumi öğretilerinde “Halik”a isyanda mahlüka itaat olmaz.” 
ilkesi esastır. Hz. Hızır, bu fiilleri daha sonra vahiyle yaptığını beyan edince zaten sorun kalmadı. Hz. Hızır vahiyle özel bir emre tabi olduğundan orada Halik'a isyan değil bizzat itaat vardır. Zira sonuçta o; “Bunları kendiliğimden yapmış değilim.” 
diyerek sapkın Bâtıniliğe giden kapıyı kapatmıştır. Nitekim bir kısım dillerde dolaşan “Şeyhin zahirde haramı emretse bile itiraz etme, ardında hikmet ara.” 
gibi garabetlere meydan yoktur. 





Yahudi ve Hristiyanları, haham ve rahiplerini rab edinmeye sevk eden saik, bu tür masumiyet iddialı Bâtıni sapkın yorumlardır. Onlar bu tür yorumlarla dünyevi makam, menfaat vb. 
için haramı helal, helali haram kılıp “Bunda hikmetler var.” 
diye insanları indi görüşlerine davet etmişlerdir. Peygamberimizle hatta hızını alamayıp Allah Teâlâ ile görüştüğünü vehmettirerek Bâtınilik metodunu uygulayan Fetö'nün mankurtlar yetiştirmesi, meşum hedefi için her yolu meşru görmesi de bunun nasıl suistimal edileceğinin yakın şahididir. Neticede Hz. Hızır'ın gerekçeleri hakikatle vaklanın çatışmadığını, yani haramla hakikate ulaşılamayacağını, batılla hakka hizmet edilemeyeceğini gösteren çok önemli beyanlardır. Tüm gerekçeler yapılan işlerin özündeki meşruluğa açık delildir. 





Elbette bu hikmetli ilim serüveninde seyahat devam etseydi daha pek çok hikmete şahit olurduk. Herhâlde “Anlayana bu kadar kâfidir.” mahiyetinde sona erdirilmiş oldu. Bu kıssa, şerler karşısında meyus olmayıp metanet ve dirayetli olmamızı bize öğütleyen, şerlerin hayra nasıl dönüşebildiğini müjdeleyen, hayatın içinden hikmetler içeren bir kıssadır. 
Aslında sona eren, vahiyle ilgili hususlardır yoksa hayatımızda bunun benzeri pek çok hadise yaşanmakta, nice insan şer zannettiği bazı hususların ardından gelen hayırlarla mesut olurken nicesi de hayır zannettiği hususların ardından gelen şerlerle meyus olmaktadır. Zira 





o zalim gasıp melik için geminin delinmesi şerken gemi sahipleri için hayırdır; öldürülme o çocuk için şerken ebeveyni için hayırdır; bencil köy ahalisi için duvarın düzeltilmesi şerken yetimler için hayırdır. Yani Cenab-ı Hak bu şerleri salih ve müminler veya mağdurlar için hayra vesile kılmıştır. 


Esasen Hz. Musa bu tür hadiseleri hayatında görmüştü daha önce. Firavun'un çocuk katliamından derme çatma bir sepetle suya bırakılıp kurtulmuş, sonra Firavun'un sarayına yerleşmişti. Diğer taraftan kastı olmadığı hâlde “Zaten bunlar zalimler.” diye kendi kabilesin- den adamla kavga eden Kıpti'ye vurunca kazara öldürmüş, bundan sonra yepyeni bir hayat sahnesine adım atmıştı. Yine Mısır'dan kaçarken yorgun, aç ve bitap düştüğü Medyen'de nezaketsiz çobanların arasında sularını kuyudan çekemeyen hanımefendilere yardım edip bu vesileyle bir aileye kavuşmuştu. Ancak bunlar hayatın tabii akışı içerisinde akıp gittiğinden Hz. Hızır'ın penceresin- den bakma farkını bu vesileyle öğrenmiş oldu. Aslında Hz. Hızır, Hz. Musa'ya şer veya hayır olarak gözüken her şeyin zannedildiği gibi neticelenmeyebileceğini gösteriyordu. Bu kıssada şer gibi gözüken hadiselerin neticede hayra nasıl vesile olduğu malumdur. Bunun gibi gasıp kral geminin arızalı oluşunu kendi hayrına saymış, ona el koymamış amacına ulaşamamıştır. Yine mümin ebeveyn çocuklarını besliyor, büyütüyor onu sevip bağırlarına basarak onun hayırlı bir evlat olmasını 


umuyorlardı. Yine bencil köy ahalisi, yola yıkılma tehlikesi olan duvarı yabancı birinin hem de ücretsiz tamir etmesini saflık olarak niteleyip bedavaya iş halloldu diye seviniyorlardı. 


Şairin “Hak şerleri hayreyler / Zannetme ki gayr eyler / Arif anı seyreyler / Mevla görelim neyler / Neylerse güzel eyler” ifadesi, bu tür ince hikmetlere matuftur. Yoksa Âl-i İmran suresi 180. ayette buyrulduğu üzere: “Allah'ın lutfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilakis bu onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır....” O zalim melikin zulmü şer olarak kalmış, bu dünyada zulmüyle bir şekilde zelil edilmiştir ve ahirette de çetin bir azap onu beklemektedir. Cimri ve bencil köy ahalisi de bu şerleriyle ne kendileri huzur bulmuşlar ne de âleme huzur vermişler, öylece göçüp gitmişlerdir. 








Şunu da unutmamak gerekir ki şer problemini dünya şartlarında bahşedilen akılla çözme imkânı yoktur. Enfüs ve afakta cereyan eden nice meselelerin, yani kader sırlarının tüm ilmi Allah katındadır: “Her bilenin 








vurmuştur. 
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üstünde bir bilen vardır.” (Yusuf, 12/76.) 


Velhasıl şer meselesi ancak ahiretle birlikte düşünüldüğün- de mesele olmaktan çıkar. 


Sonuçta ulülazim bir peygamber olan Hz. Musa'nın getirdiği külli nizama nispetle cüzi hikmetler içeren Hz. Hızır'ın sahneye koyduğu örneklerin benzerleri aslında fiilen ve hâlen her çağda ve her zamanda vuku bulmaktadır. Ne var ki imtihanın sırrı gereği gözler arka planı göremediğinden ancak sonuçlar itibarıyla bu gibi nice hadisenin vuku bulduğu sonradan anlaşılmaktadır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Hatta kendi hayatımızı şöyle bir gözden geçirsek benzeri nice sahneyi tespit etmemiz mümkündür. 


Velhasıl ilm-i ledün sultanı olan, âlemlere rahmet Allah Resulü'nün (s.a.s.) getirdiği nizam, her iki denizi de birleştiren ekmel bir din olarak kıyamete kadar mührünü vurmuştur. 
Onun yolunu takip eden salih müminler, hayatlarında bu tür nice güzelliğe mazhar olacak, belalara sabır ve tahammülle, nimetlere şükür ve ihsanla hak yolunda mücadelelerinde şerler onlar için eninde sonunda hayra tebdil olacak, ilahi nur tamamlanacaktır. m 


İlm-i ledün sultanı olan, âlemlere rahmet Allah Resulü'nün (s.a.s.) getirdiği nizam, her iki denizi de birleştiren ekmel bir din olarak kıyamete kadar mührünü 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NEFİS TEZKİYESİNDE 
BİR PEYGAMBER: 


HZ. İSA 


Prof. Dr. Âdem APAK Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


z. İsa, Kur'an-ı Kerim'de kendisine İncil'in verildiği ve kendisinin Hz. Muhammed'i müjdelediği bildirilen,  “Allah'tan bir ruh ve kelime” olarak tavsif edilen, ancak esas itibarıyla kul olduğu vurgulanan bir peygamberdir. Aslında Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın Hristiyanlık inancına, Hz. Meryem ve Hz. İsa'ya bakışını, Hz. 
Meryem'in adıyla anılan 19. surenin baş kısmında açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Nitekim Habeşistan muhacirlerinin sözcüsü sıfatıyla Cafer b. Ebu Talip adı geçen surenin başlangiç kısmındaki ayetleri Necaşi huzurunda okumak suretiyle İslam'ın Hz. İsa'nın kimliği hakkındaki görüşünü açıklamış, Kral da onun ifadelerini tasdik etmişti. 


Hristiyan inancına göre İsa Allah'ın bedenleşmiş kelamı kabul edilir. Buna göre Tanrı'nın yaratılmamış olan ezeli mesajı bedenleşmiş olup İsa olarak insanlar arasında yaşamaktadır. 
Hristiyanlar bu nedenle İsa'ya “Tanrı oğlu, Rab, Mesih” unvanlarını vermektedir. İncillerde Tanrı'nın ondan “oğlum”, onun 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da Tanrı'dan “babam” şeklinde bahsetmiş olması İsa'nın ulühiyetine delil olarak gösterilmektedir. 


Kur'an'da hem İsa hem İbn Meryem hem de Mesih olarak adlandırıldığı gibi başka isimlerle de anılmaktadır: “Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa”dır. Mesih”tir, dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.” (Âl-i İmran, 3/45.) “Meryem oğlu Mesih ancak bir resuldür. 
Ondan önce de (birçok) resuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara delilleri nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl (haktan) yüz çeviriyorlar.” (Maide, 5/75.) 


Kur”an”daki mesih kelimesi esas olarak Hristiyanların bu kelimeye yüklediği anlamda değildir. Buna göre İsa Mesih diğer peygamberler gibi yaratılmıştır, bir kuldur. Dolayısıyla ona ulühiyet nispet etmek, onu rab edinmek kesinlikle kabul edilemez. Kur'an'da Hz. İsa'nın annesi Meryem hakkında da 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bilgi bulunmaktadır. Buna göre Meryem, Allah”ın ruhunu (Cebrail) bir insan şeklinde karşısında görünce korkudan Allah”a sığınarak ondan kendisine dokunmamasını ister. Gelen melek ise ona tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak üzere Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu söyler. 


“Meryem: Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım hâlde benim nasıl çocuğum olabilir? dedi. Melek: Öyledir, dedi, (zira) Rabbin buyurdu ki: Bu bana kolaydır. Çünkü biz, onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. 
Bu, hüküm ve karara bağlanmış (ezelde olup bitmiş) bir iş idi. 
Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla (karnındaki çocukla) uzak bir yere çekildi.” 
(Meryem, 19/16-22.) 


Hz. Meryem, Hz. İsa”yı dünyaya getirdikten sonra kavminin yanına döner. Kavmi, bakire Meryem'i kucağında çocukla görünce çocuğun gayrimeşru bir ilişkinin ürünü olduğunu sanarak kendisini suçlarlar: “Nihayet onu (kucağında) taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın! Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi.” (Meryem, 19/27-28.) 


Hz. Meryem onlara cevap vermek yerine beşikteki İsa'ya işaret eder “Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz, dediler, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi: Ben, Allah'ın kuluyum. O, bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. 
İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur.” (Meryem, 19/27-34.) 


Kur'an'a göre Allah, İsa'ya kitap vermiş ve onu mübarek kılmıştır. 
Aynı zamanda o İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir: “İsrailoğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek:) Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah”ın izni ile o kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. 
Eğer inanan kimseler iseniz bunda sizin için bir ibret vardır.” 
(Al-i İmran, 3/49.) 

Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın doğduğundan, öleceğinden ve tekrar hayata döneceğinden 


İsa Mesih de diğer peygamberler gibi yaratılmıştır, bir kuldur. Dolayısıyla ona ulühiyet nispet etmek, onu rab edinmek kesinlikle kabul edilemez. 


62 diyanet Aylk Dergi | Ağustos 2021 


söz edilir: “Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.” (Meryem, 19/33.) 


Bununla birlikte onun bahsedilen dirilişi, Hristiyanlıkta kabul edildiği gibi çarmıha gerildikten sonraki diriliş değil kıyamet sonrası diriliştir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'e göre İsa çarmıha gerilmemiştir. Yahudiler, İsa'nın tebliğ ettiği mesajdan hoşlanmamışlar ve onu öldürmek için tuzak kurmuşlardır: “Allah buyurmuştu ki: Ey İsal Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” 
(Âl-i İmran, 3/54.) 








“Ve “Allah elçisi Meryem oğlu İsa”yı öldürdük” demeleri yüzünden (onları lönetledik). 
Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler, bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisa, 4/157-158.) Binaenaleyh Hristiyanlıkta önemli bir dini inanç olan, insanların günahına kefaret olmak üzere İsa'nın çarmıha gerilmesi hadisesinin İslam'da kabul edilmediği görülmektedir. 


Diğer taraftan Kur'an'da Hz. 
İsa'nın öldürülmediğini ve çar- 


mıha gerilmediğini bildiren ayette yer alan “şübbihe lehüm” ifadesi çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Buna göre çarmıh ve çarmıha gerilen bir kişi vardır, ancak bu kişi Hz. İsa de-Bil Hz. İsa'nın yerini Yahudilere ve Roma makamlarına gösteren Yahuda isimli kişidir. 


Hz. İsa'nın, Yahudiler tarafından öldürülmediği ve asılmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmekle birlikte akıbeti, ölüp ölmediği ve semaya ref'inin nasıl olduğu konusu hem Müslümanlarla Hristiyanlar arasında hem de Müslümanların kendi aralarında tartışmalıdır. Hz. İsa”nın dünyevi hayatının sonuyla ilgili ayetlerde yer alan iki kavram üzerinde durmak gerekir ki bunlar “teveffi” ve “ref” kavramlarıdır. Âl-i İmran suresinin 55. ayetinde Allah, “Ey İsal Seni vefat ettireceğim (müteveffike), seni nezdime yükselteceğim (rafiuke), seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım.” 
demektedir. Maide suresinde ise Allah İsa”ya, “Beni ve annemi Allah”tan başka iki tanrı bilin diye sen mi dedin?” diye sorduğunda İsa, “Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim. Benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. 
İçlerinde bulunduğum müddetçe onları kontrol ediyordum. 
Beni vefat ettirince artık onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun.” diye cevap vermektedir. 
(Maide, 5/116-117.) Bu ayetlerden, önce teveffinin ve ardından ref?” hadisesinin olacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Nisa suresinde de Yahudilerin İsa'yı öldüremedikleri, asamadıkları, 





* Kur'an'a göre 
İsa bütün üstün özelliklerine rağmen bir insan ve bir kuldur. 
Onun tanrı olduğunu iddia edenler ise küfre sapmış olarak kabul edilmiştir. 





bilâkis Allah'ın onu kendi nezdine aldığı belirtilmektedir. 


Kur'an'a göre İsa bütün üstün özelliklerine rağmen bir insan ve bir kuldur. Onun tanrı oldugunu iddia edenler ise küfre sapmış olarak kabul edilmiştir: 





“Ne Mesih ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar. O'na kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır.” 
(Nisa, 4/172.) 


“Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir.” diyenler andolsun ki kâfir olmuşlardır. De ki: Öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek isterse Allah'a kim bir şey yapabilecektir (O'na kim bir şeyle engel olabilecektir)! Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyla kadirdir.” (Maide, 5/17) 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Kaldı ki o hiçbir zaman kendisinin tanrı edinilmesini söylememiş ve yalnız Allah'a kulluğu öğütlemiştir: “Allah: Ey Meryem oğlu İsal İnsanlara, beni ve anamı, Allah”tan başka iki tanrı bilin diye sen mi dedin? 
buyurduğu zaman o, “Haşal Seni tenzih ederim, hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. 
Sen benim içimdekini bilirsin, hölbuki ben senin zatında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin. Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah”a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin.” (Maide, 5/116-117.) 





Sonuç olarak ifade etmek gerekirse Kur'an-ı Kerim'de takdim edilen Hz. İsa, İncillerde ve Hristiyan teolojisindekinden farklıdır. Bu farklılıklar, daha ilk dönemlerden itibaren Müslümanlarla Hristiyanlar arasında tartışmaların başlamasına sebep olmuş, iki taraf da birbirini reddeden ve tenkitlere cevap veren eserler kaleme almış, böylece geniş bir reddiye literatürü oluşmuştur. Nitekim Âl-i İmran suresinin ilk seksen ayetinin Medine'de Peygamber'i ziyaret eden Necran heyetiyle yapılan görüşme ve Hz. İsa ile ilgili tartışma sebebiyle nazil olduğu rivayet edilmektedir. 
Ömer Faruk, “İsa”, DİA, XXII, 465-472, 











(Harman, 


Karadaş, Cağfer, Hidayet Rehberleri Peygamberler, Bursa 2013, s. 121-129.) m 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ZAMANI DUYANLAR BİLİR, YAŞAMAK ANIMSAMAKTIR 


Sümeyye ÖZGEN 


aman, içinden konuşur. 

Yitip gitti sandığımız, 

yok saydığımız, unuttugumuz, bölünemeyen, ölçülemeyen ve akışı parçalanamayan zaman, içinden konuşur. Yeryüzündeki en kadim ses zamanın sesidir. Bütün dillere müdahil, bütün dillerden azade ama hiç değişmeyen sesiyle, o en eski sesiyle konuşur zaman. 
Sessiz, gürültüsüz ve içinden. 
Bunu Ay'a bakanlar bilir. Dışındaki ve içindeki bütün sesleri susturup gece göğe bakanlar, orada, gökyüzünde tanıdık bir yüze bakar gibi seyrederken Ay'ı, zamanın sesini duyabilir. 
Uzayın o derin ve karanlık boşluğunda, yüzündeki sonsuz göz iziyle doğar üzerimize her gece ve üzerindeki sonsuz göz iziyle seyreder bizi Ay. Onun diliyle içinden ve gürültüsüz konuşur zaman ve der ki: Hiçbir şey öylece geçip gitmez. Hiçbir şey yok olmaz. Yaşamak anımsamaktır. 





Hilalden dolunaya, menziller boyunca bir döngüdür Ay. Bizim döngümüz hilalle, menzilimiz Allah'ın ayı Muharrem'le başlar. 
Muharrem, haram kılınmış. Muharrem hürmete layık. Kameri ayların ilki ve yeni bir yıl. Mah-ı Muharrem, Mekke'den Yesrib'e, 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çölün ıssızlığında ve karanlığın- da yolu aydınlatan hale. Muharrem; öfkeden, kandan ve savaştan koşulsuz şartsız barışa ve dostluğa hicret. Muharrem; Veda Tepesi'nde Efendimizin ufukta görünüşüyle üzerimize doğan ay. Muharrem; bereket, esenlik, dostluk, kardeşlik ve birlik için kutlu bir milat. Ay'a bakanlar bilir bunu, içinden konuşur zaman ve der ki: Kötülükten iyiliğe, savaştan barışa, öfkeden sevgiye, çokluktan birliğe yapılan bütün hicretler milattır. Bizim miladımız Muharrem'le başlar. 





Zaman, içinden güler. Bunu bir tohumu seyredenler bilir. Sert ve ölü gibi duran küçücük bir tohumun içinde gümbürdeyen taptaze hayatı hissedenler, içinden sessizce gülen zamanı duyabilir. Hertohum henüz bitmemiş bir şiirdir. Çünkü her tohum geçmişi, geleceği ve bugünüyle bütün bir hayatı aynı anda içinde taşır. Tohumun diliyle içinden, sessizce güler zaman ve der ki: Hiçbir şey öylece geçip gitmez. Hiçbir şey yok olmaz. 
Yaşamak anımsamaktır. 





Bir tohuma bakanlar anımsayabilir, Allah'ın ayı olan Muharrem'in içine gizlenmiş, geçmişi 


geleceği ve şimdisiyle zamanı içinde taşıyan Aşure'yi. Yalnızca bir tohuma bakanlar anımsayabilir, göklerden bırakılmış kutsi bir tohum gibi on gecenin içine gömülmüş Aşure'nin içinde taşıdığı hatıraları. O hatıralar bizi ve dağılmış zihnimizi yaratılışta, zamanın en başında birleştirir ilk. İlk, babamız Âdem'i; ilk günahı, ilk pişmanlığı, ilk tövbeyi ve ilk tövbenin kabul edilişini hatırlatır bize Aşure. 


Sonra Allah ile dostluğu sünnet olarak bırakan İbrahim'in doğuşunu ve ateşten kurtuluşunu. 
Gecelerce göğe ve Ay'a bakan Yusuf'un içindeki ve dışındaki bütün kuyulardan kurtuluşunu. Yakup'un yıllarca gözyaşı dökerek dindiremediği hasret ateşinin sönüşünü, kavuşmayı, vuslatı. Bitti denilen yerde yarılarak her şeyi yeniden başlatan Kızıldeniz”i, zulmün kısacık bir anda Allah'ın rahmetiyle suda boğuluşunu, kurtuluşu ve Musa'nın sevincini. Eyüp'ün şifa buluşunu, Yunus'un kendine ettiği zulümden kurtuluşunu. 
Şifayı, selamı, sabrı, vefayı, Allah için cihadı. Cansız bir tohumun içinde bir ağacı; bir ağacın gövdesinde bir gemiyi; tek bir geminin yeryüzündeki hayatın yeni ve taptaze başlangıcını 








içinde taşıdığını ve Hz. Nuh'u hatırlatır bize Aşure. Aşure'yi anlamak Hz. Nuh'u anlamaktır en çok. Hz. Nuh'u anlamak, denizin olmadığı bir yerde, bütün alaylara kulaklarını tıkayarak Allah'ın emrettiği o gemiyi yapmayı ve sabrı anlamaktır. Küçük bir tohumun diliyle içinden, sessizce güler zaman ve der ki: Bütün tufanların içinde Allah'a yürekten inananlar, sabredenler ve dağılmışlar için, kurtarıcı olarak bekleyen bir Nuh'un Gemisi mutlaka vardır. 


Zaman içinden ağlar. Bunu suya bakanlar duyabilir. Zamanın, tarihin coğrafyaların içinden akan suyun taşıdığı o hiç değişmeyen özü görebilenler zamanın içinden ve sessizce ağladığını duyabilir. Su, yerden göğe yağmur, yürekten göze gözyaşı 


halinde bir döngüdür. Suyun diliyle içinden ağlar zaman ve der ki: Hiçbir şey öylece geçip gitmez. Hiçbir şey yok olmaz. 
Yaşamak anımsamaktır. 


Suya bakanlar anımsayabilir, Fırat'ın yanı başında suyun sesini duyarken üstelik, suya hasret ölen Hüseyin'i. Suya bakanlar bilir, Hüseyin toprağa düştügünden beri bir yanımız Fırat gibi küskün, diğer yanımız çöl gibi suskun. Onun toprağa düşüşü, fırtınada savrulan bir gül yaprağının toprağa düşüşüdür. 
Onun toprağa düşüşü Efendimizden emanet kalan vefa atının kanlar içinde dizlerinin üzerine çöküşüdür. Hüseyin”in adını duydukça yüreğimiz kor, içimiz hep Kerbela'dır bizim. Bu yüzden susuyoruz asırlardır, dudaklarımız derin derin çatlıyor, 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akıp giden suları gördüğümüz- de. Hüseyin”in toprağa düşen başını her hatırlayışımızda bu yüzden taşa dönüyoruz. Bu yüzden akıp giden suya bakmak, duruşuyla asil, mücadelesiyle onurlu, ölümü bir kutluluk, zalime boyun eğmeyi zillet sayan, “Yarabbi! Eğer sırtım toprağa düşecekse, düşüşümü ümmetin silkinip kalkmasına vesile kill” diyen Hüseyin”i ve Kerbela'yı hatırlamaktır. Kerbela”yı hatırlamak, aşureyi ve Allah”ın ayı olan Muharrem”i, anlamaktır. Suyun diliyle içinden, sessizce ağlar zaman ve der ki: Hiçbir şey öylece geçip gitmez. Hiçbir şey yok olmaz. Yaşamak anımsamaktır. Çünkü aynı Allah”a ve aynı Peygamber”e inanan bütün insanların sevinçleri de acıları da hüzünleri de ortaktır. m 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Hocam kafama takılan, Âl-i İmran suresinin 7. ayetinde Kur'an'ın “bir kısım ayetleri- nin muhkem, bir kısmınınsa müteşabih olduğu” bildirilmekte. Yüce Allah neden tüm insanların anlamakta zorlandığı müteşabih ayetleri indirmiş? Kur'an'ın hepsi açık ve anlaşılır olan muhkem ayetlerden oluşsaydı daha iyi olmaz mıydı? 


Olurdu elbet. Yüce Allah dileseydi bütün Kur'an ayetlerini muhkem indirirdi. Başka alanlarda da benzer sorular hep sorulmuş. Örneğin “Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdiremez miydi?”, “Bütün insanları tek ırk tek renk yapamaz mıydı?” gibi. Ama Yüce Allah Kur'an'ı böyle indirmiş, evreni böyle düzenlemiş, insanı ya kadın ya da erkek yaratmış, ırklara ve kabilelere bölmüş. Dönüp bunları sorgulamamızın bize kazandıracağı bir şey yok. En iyisi var olanı olduğu gibi kabul edip onun üzerinden en iyiye, en faydalıya ve en güzele ulaşma çabası içinde olmamızdır. 


İyi ama insanların kafasına takılıyor, zihnini meşgul ediyor. En azından bir açıklama yapılamaz mı? 
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Bunda haklısınız. Eskiler buna, işin hikmetini anlama çabası demişler. Bu çaba, son derece kiymetli ve faydalıdır. Ancak bunun sınırını da iyi bilmek gerekir. Söz gelimi bazılarının iddia ettiği gibi “Allah'ın muradını tespit” iddiası çok cüretkâr bir yaklaşımdır. Biz Allah'ın muradını tespit değil, O'nun buyruklarının ve yarattıklarının hikmetini kavrama çabası içinde olabiliriz. Son sözümüz de eskilerin ihtiyat ve tevazuyla söyledikleri gibi “Ne murat ettiğini ancak Allah bilir.” şeklinde olmalıdır. 


Öyleyse işin hikmetini anlama ve açıklama gibi bir çaba içinde olabiliriz. 


Elbette. Bu güzel ve övülecek bir çabadır. Hem Yüce Rabbimiz hem de Sevgili Peygamberimiz bunu teşvik etmişler, sahabeden beri alimlerimiz Allah'ın buyruklarının ve işlerinin hikmeti üzerinde kafa yormuşlardır. 


Müteşabih ayetlere gelsek. 

Bu ayetlerin inişinin birçok hikmeti bulunmaktadır. Bunların en başında Ragıb İsfehani ve Safedi”nin dediği gibi Rabbimizin imkân olarak verdiği akıl ve 


MÜTEŞABİH 
AYETLER NEDEN 
İNDİRİLDİ? 


düşünme yeteneğimizi kullanmaya teşviktir. Yüce Allah, her şeyi bilmektedir ama hiçbir şeyi de boşa yaratmamıştır. İnsanı akıl, irade ve güçle donatarak hem halife hem de en güzel biçimli varlık kılmıştır. Verilen bu imkanların etkin bir şekilde kullanılması, işlerin sağlam ve doğru yapılması insan olmanın bir gereğidir. İnsan aklını ve iradesini evreni anlamak, tanımak ve ondan faydalanmak için kullandığı gibi Allah”ın indirdiği Kur'an'ı anlamak ve buyruğundan en güzel biçimde yararlanmak için de kullanmalıdır. Aksi takdirde verilen aklın ve düşünme yetisinin boş, gereksiz ve işlevsiz olması söz konusudur. 
Yüce Allah, hikmet ve adalet sahibi olduğuna göre O'nun her buyruğunun ve her yarattığının bir hikmeti vardır. O, adaleti gereği çalışan ile çalışmayanı ayırır; iyilik yapana ödül, kötülük yapana ceza takdir eder. 
Öyleyse insan muhkem ayetleri anladığı gibi müteşabih ayetleride muhkem ayetlerin imkânı ve ölçüsü çerçevesinde anlama çabası içinde olmalıdır. 





Fakat bunu herkes yapabilir mi? Herkes bu ayetleri anlayabilir mi? 


Tabii ki anlayamaz. İşte ikinci hikmet burada ortaya çıkmaktadır. Müteşabih ayetlerin ikinci hikmeti, İmam Maturidi'nin dediği gibi ilmin ve ilim sahiplerinin değerlerinin anlaşılması içindir. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39/9.) 
ayeti de buna işaret etmektedir. Yüce Allah, müteşabihi zikrettiği Âl-i İmran suresinin 
7. ayetinde bilen âlimleri râsih olarak nitelemiş ve övmüştür. 
Râsih, derin ve engin bilgiye sahip âlim demektir. Böylesi bir bilgiye sahip olan kişi hem müteşabih ayetlerin hikmetini ve anlamını Allah'ın izin verdiği ölçüde kavrar hem de kul olma bilinci içinde “İnandım, bütün bunlar Rabbimin katındandır.” 
diyerek iman eder ve teslimiyet gösterir. Böyle kişinin imanı taklidi değil tahkiki imandır, yani delile dayalı köklü ve sağlam iman. Bilmeyen insanlar da bilenlere müracaat eder, onlardan bu ayetlerin hikmetini, doğru açıklamasını öğrenmeye çalışırlar ve böylece imanlarını güçlendirirler. 


Burada bilmeyenler kınanmıyor. Sanki onlardan bilenlere müracaat etmeleri isteniyor. 

Tam da öyle. Nitekim Anadolu insanı ne güzel ve yerinde söz söylemiş: “Bilmemek ayıp de- 


bilmesi mümkün değildir, gerekli de değildir. Herkes yaptığı işi ve mesleğini en iyi bilecek, diğer insanlar da onların bilgilerine, hünerlerine ve zanaatlarına saygı duyacak, işlerine güvenecek ve gerektiğinde müracaat edecekler Bu sadece dini ilimler için değil, her ilim dalı ve meslek için geçerlidir. 
Bir âlimin ilmine saygı duymak neyse bir fırıncının veya marangozun zanaatına, mimarın ve mühendisin bilgisine, tabibin maharetine saygı duymak da aynıdır. 








Bütün bunlar güzel de sonuçta ne olacak? Bu yaptıklarımızla biz nereye ulaşacağız ve ne kazanacağız? 


Çok güzel bir soru. İşte müteşabih ayetlerin üçüncü hikmeti burada saklı. Bu dünya bir imtihan alanı ve yarış meydanıdır. 
İmtihanı kazanan, yarışta başarılı olan elbette kazanacak ve bir ödüle ulaşacaktır. Öyleyse bu ayetlerin bir hikmeti de Allah'ın kullarını onlarla imtihan etmesidir. Bu bir iyi niyet ve irade sınamasıdır. Ayette de geçtiği gibi müteşabih ayetler karşısında insan iki türlü davranış sergiler. Bir kısmı, aşırı yoruma gitmek veya kafasına göre tevil yapmak suretiyle ayetleri istismar eder, diğer bir kısım 





šil, öğrenmemek ayıptır” İşte bu, Anadolu irfanının inceliğidir. Nitekim Yüce Allah “Şayet bilmiyorsanız bilgi sahiplerine sorun.” (Enbiya, 21/7.) buyurmak- 


ise bu ayetlerin Allah katından olduğuna inanarak hikmetini anlamaya çalışırlar. İstismar edenleri Yüce Allah “kalplerin- de eğrilik bulunanlar” diye ni- 





tadır. Zaten herkesin her şeyi 


telerken doğru ve samimi çaba 


KAFAMA TAKILANLAR e—— 


GA 


içinde olanları “râsih âlimler ve akl-ı selim sahibi kişiler” olarak nitelemektedir. İmtihanı kazandıracak doğru ve samimi davranış, bilen insanların muhkem ayetler çerçevesinde bunları açıklaması, bilmeyen insanların da bu açıklamalara kulak vermesi ve her ikisinin de “O'na inandık, bu ayetlerin hepsi Rabbimizin katındadır.” (Âl-i İmran, 3/7) diyerek samimi kalple iman etmeleridir. 


Bu ayetleri tam olarak açıklama iddiasında bulunabilir miyiz? 

Tabii ki hayır. Bizim görevimiz Yüce Allah'ın vermiş olduğu aklı ve düşünme yeteneğini samimiyetle kullanmak, iyi niyetli bir çaba içinde olmaktır. Bu ancak Yüce Allah'ın hem kâinattaki işaretlerini hem de Kur'an'daki ayetlerini anlama gayreti içinde olmakla gerçekleşir. Zaten Yüce Allah bizden tam bir açıklama değil, samimiyet ve dürüstlük içinde hareket etmemizi ve hidayet üzere olmamızı istemekte; hakkımızdaki değerlendirmesini de bunlar üzerinden yapacağını bildirmektedir. Müteşabih ayetini takip eden “Ey Rabbimiz hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.” (Âriİmran, 3/7.) duası da buna işaret etmektedir. Bu yüzden ihtiyatlı âlimlerimiz bu ve benzeri konularda açıklama yaptıktan sonra “En doğrusunu Allah bilir.” veya “Muradının ne olduğunu ancak Rabbimiz bilir” diye sözlerini bağlamışlardır. m 
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KAZAN HAN LIĞI'NIN KAHRAMAN ANNEST: 


SÜYÜNBİKE 
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Koray ŞERBETÇİ 





slam beldesi siyasi bir yapı olmanın ötesinde yekpare bir iman ve medeniyet coğrafyası olarak ele alındığında günümüzde yaşanan ve iç burkan hikâyenin başlangıç noktalarını asırlar öncesine götürmek mümkündür. O günlerde haşmetli devirlerin ışıltısıyla anlaşılmasa da açılan ölümcül yaraların zamanla kangrenleşerek bugünün sancılı günlerine kapı aç- 


ə otıkları tarihe göz atıldığında çok ber- 
© rak bir tablo olarak kendisini göster- 
#“mektedir. 


Bir iman ve medeniyet coğrafyası olan İslam beldesinin batı ve kuzey ucunu iki kale gibi koruyan iki yapı göze çarpar. 
Batıda, günümüzde İspanya olarak adlandırdığımız topraklarda Endülüs Devleti, kuzeyde Kazan Hanlığı. İşte Müslümanların günümüzü anlayabilmek için derinlemesine incelemeleri gereken şey bu iki devletin çöküşünün hikayesi olmalıdır. 


Endülüs”ün hikayesi az çok bilinir. Avrupa”nın zihnen aydınlanmak için Endülüslü Müslümanların rahle-i tedrisinden geçtikleri, zamanla Endülüs”ün kardeş kavgasıyla siyasi anlamda paramparça olması ve bu zafiyetten yararlanan Haçlı ruhunun adım adım İslam beldesini istila etmesi bilinmeyen bir tarih değildir. Nihayetinde 
1492 senesinde son kale Girnata Emirliği'nin de düşmesiyle İslam'ın batı kalesinin yıkıldığı malumdur. Ama çok bilinmeyen bir başka trajik hikâye vardır: Kazan Hanlığı'nın yıkılışı. 
Elbette bu trajedinin içinde bambaşka bir trajedi de bir kişi etrafında yani Süyünbike Hatun etrafında kümelenir ki yeni nesillerin ezbere bilmesi gereken bu olaydan neredeyse hiç haberlerinin olmaması da apayrı bir trajedidir. 


Kazan Hanlığı'nın 





kısa hikâyesi 


Baştanbaşa bir tarihe tanıklık etmiş İdil (Volga) nehri, XVI. 
asırda Türk İslam sahasının kuzeydoğu kısmında önemli ulaşım yollarından biriydi. Zamanında Bulgar adıyla bilinen Türk 


devletinin kurulduğu zemindi bu coğrafya. Şaman inancından kendi istekleriyle İslam”ın aydınlığına koşan samimi insanların beldesiydi. Ahmed İbni Fadlan X. asırda burada yeni Müslüman olmuş Türklerin samimiyetini hayranlıkla seyahatnamesine yazmıştı. 


Zaman geçmiş, Moğol orduları- nın çiğnediği bir saha olmuştu bu belde. Ama çok değil bir asır içinde taş üstünde taş koymayan Moğol süvarileri vahyin ışığıyla bambaşka insanlar olmuş, Altın Orda Hanlığı'nı kurarak İslam beldesinin kuzey sınırının imanlı bekçileri olmuşlardı. 


Fakat Endülüs”ün başına geldiği gibi yine siyasi çekişmeler Hanlığı parçalamış, irili ufaklı pek çok küçük yapı ortaya çıkmıştı. 
Bunlardan birisi de Kazan Hanlığı idi, 

1437 yılında Altın Orda Hanlıgı'ndaki iç kavga sonunda Uluğ Muhammed Han tahtının elinden alınması üzerine başkent Saray'dan ayrılarak Kazan iline gelmiş ve burada Kazan Hanlı-Şı'nı kurmuştu. 


Ama asıl hikâye ilerleyen zamanda İslam dünyasını kasıp kavuran en büyük rakip devlet Rusya'nın temellerinin atılmasıyla başlamıştı. Özellikle siyasi bir varlık göstermekten uzak dağınik Rusları Moskova etrafında toplayan III. İvan, Kazan Hanlığı'na karşı düşmanca bir tutum izlemeye başlamıştı. Biliyordu ki İslam beldesinin bu sınır bekçilerini bertaraf etmeden Ruslar var olamayacaklardı. 
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Aslında III. İvan doğru bir okuma yapmıştı. Zira her anlamda geri olan Rusların Kazan Hanlığı'nın sahip olduğu zenginliğe göz dikmesi onun için bir varlık sorunuydu. Ne pahasına olursa olsun bu medeniyeti çiğnemeden, tüccar, sanatçı ve çok çalışkan bu kavmi ezmeden kafasındaki Rus krallığı kurulamazdı. Bu sebeple Kazan Hanlığ”na karşı sürekli bir saldırı planı yaptı ve uyguladı. Böylece Moskova ile yapılan arkası kesilmeyen savaşlar serisi başladı. Ama Kazan Hanlığı”nı Ruslarla yaptığı bu savaşta güçsüz düşüren özünde iç siyasi çekişmeler ve kardeş kavgasıydı. 


Rusların hanlığa ilk darbesi onu öldüremedi ama adeta siyaseten felç etti. 1487”de başkent Kazan şehri düştü. Fakat Ruslar henüz Kazan Hanlığı'nı tamamıyla ortadan kaldıracak güçte olmadığı için kendilerine bağlı bir devlet haline getirmeyi tercih ettiler. Artık Kazanlılar Ruslara karşı savaşmayacak ve Moskova Büyük Knezinin yani prensinin izni olmadan kendilerine han seçemeyeceklerdi. Bu tarihten itibaren Kazan”da Moskova”nın nüfuz devri başlamış oldu. 


Süyünbike tarih sahnesine çıkıyor 


Tam bu noktada tarih, iki karakteri birbirinin karşısına dikmişti. Birisi aldığı siyasi mirası bir adım daha öteye taşımak isteyen ve dünya tarihinde “korkunç” lakabı ile tanınan IV. 
İvan idi. Korkunç İvan, Rusların küstahlıklarını daha da artırdı 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ve Kazan Hanlığı'nın başkentini almak için saldırıları sıklaştirdi. Öyle ki 1547-1550 yılları arasında Rus Çarı Korkunç İvan tek hedefe kitlenmiş bir şekilde Kazan'a ardı arkası kesilmeyen hücumlarda bulundu. 


Diğer karakter ise İslam beldesinin âdeta bu sınır karakolu olan Kazan Hanlığı'nın başına geçen Hanbike ünvanlı Süyünbike Hatun idi. Peki kimdi Süyünbike? 


Nogay Hanı Yusuf Mirza'nın kızı olan Süyünbike, Kazan HanlığVna gelin olarak gelmişti. Nogay Hanlığı'nın güzelliği ve aklı 
ile ünlenmiş bu han kızı, 1532 
yılında Kazan tahtına geçen Cangali ile 1533 yılında evlendirilmişti. Cangali, dışarıdan Kazan Hanı olarak görünse de gerçekte bağımsız bir devlet yönetimini yerine getirememekteydi. Devlet üzerinde gittikçe artan Rus Knezi Vasiliy”in talimatlarına uyarak devleti yönetiyordu. Ruslar tarafından kullanılan, milli şuurdan yoksun bir emanetçiydi kısacası. 





Ama yüce bir hanlığın torunları olan bozkırın çocukları için bu durum gittikçe tahammül edilemez bir hâl alıyordu. Cangali'nin başında bulunduğu “kukla” yönetime karşı birkaç yıl sonra bağımsızlık yanlısı bir ayaklanma çıktı, kukla yönetici tahttan indirildi ve idam edildi. 
Bağımsızlık isteyenlerce eski hanlardan Safa Giray, Kırım”dan Kazan'a davet edildi. 


Ama tarih bu esnada Süyünbike'yi öne çıkarmaya başlamıştı. 
Dört eşi olan Safa Giray, eşlerinden birinin ölümünden sonra Süyünbike ile evlendi. Fakat Süyünbike kocasını paylaşmak istemediği için diğer eşlerinden boşanmasını istedi. Eşlerinden biri Sibirya Hanlığı'ndan, diğeri ise Astrahan Hanlığı'ndan olan Safa Giray” bu istek zor durumda bıraksa da durumu kabul etti. 


Kazan Hanlığı'nın başına bir efsane gibi geçen ve bağımsızlık bayrağını yükselten Safa Giray Han elbette Rusları öfkelendirmişti. Ama açıktan hareke- 


Kazan Hanlığı'nın başında Süyünbike vardı. O, başı dik bir Müslüman 
Türk, bozkırın zapt edilmez hürriyet duygusunun insanıydı. Bu nedenle vefat eden eşi Safa Giray'ın çizdiği bağımsızlık yolundan 

gitmeye devam etti. Devleti Rus tahakkümünden uzak, bağımsız olarak idare etmeye ve egemenliği korumaya çalıştı. 


te geçmektense kapalı kapılar ardında bir oyun kuruldu ve han “bilinmeyen” nedenlerden dolayı öldü. Süyünbike Hatun yine dul kaldı. Hanlık, yasa gereği Safa Giray'ın oğlu Ötemiş Giray'a verilmeliydi. Fakat küçük olduğu için yönetime annesi geçti. Artık hanlığın başında Süyünbike vardı. O, başı dik bir Müslüman Türk, bozkırın zapt edilmez hürriyet duygusunun insanıydı. Bu nedenle vefat eden eşi Safa Giray'ın çizdiği bağımsızlık yolundan gitmeye devam etti. Devleti Rus tahakkümünden uzak, bağımsız olarak idare etmeye ve egemenliği korumaya çalıştı. 


Öldürücü darbe 


Süyünbike'nin milli bir şuurla Kazan Hanlığı'nı tekrar ayakları üzerine kaldırmasından rahatsız olan Rus Çarı İvan, Kazan'ı işgal için hazırlıklarını tamamladı. Onun en büyük gücü ordusu ve bunun yanında Kazan'daki iç karışıklıklar ile siyasi rekabeti kullanabilmesiydi. 





Tarih 24 Kasım 15490”u gösterirken Moskova'dan yola çıkan Rus ordusu 14 Şubat 1550 tarihinde Kazan şehrini kuşattı. 
Mevcudunun yüz elli bin civarında olduğu tahmin edilen Rus ordusu Kazan'ın üstüne toplarla saldırmış ancak Kazanlıların azimli direnişi ile karşılaşınca geri çekilmişlerdi. Ama bu geri çekilmede gayretli ve akıllı bir idareci olan Süyünbike”nin kalenin üstüne çıkarak savaşı yönetmesi mutlak belirleyici bir unsurdu. 





Korkunç İvan pes etmemişti. 
1551 tarihinde Kazan bir kez 


daha Rus askerleri tarafından abluka altına alındı. Şimdi Korkunç İvan ikinci silahını kullanacaktı; Kazan'daki iç çekişmeleri. 


O dönem Kazan'ın iç vaziyeti savaş şartları nedeniyle karışmış, zaten var olan Kırım mirzaları ile Kazan mirzaları arasında anlaşmazlık daha da şiddetlenmişti. Kazan mirzaları Ruslarla barış, Kırım mirzaları ise savaş istemekteydiler. Kazanlılar çogunlukta olduğundan, Kırımlılar sözlerini geçirememiş ve üç yüz Kırımlı şehirden ayrılmıştı. Ama kentten ayrılanlar Ruslarla karşılaşmış büyük çoğunluğu öldürülmüştü. 





Kırımlıları tasfiye eden teslimiyetçi gruptakiler IV. İvan'a barış isteğiyle elçi göndermişlerdi. Kazanlılar, Rus yanlısı Şah Ali'nin Kazan Hanı olmasına razı olmuşlar böylece Moskova itaatine girmesini kabul etmişlerdi. 


Büyük ihanet ve 





Süyünbike'nin trajedisi 


Kazan Hanlığının iş birlikçileri Korkunç İvan ile anlaşınca Süyünbike ve oğlu Ötemiş Giray'in trajedisi de başlamış oluyordu. 
Aslında bu trajedi sadece ikisi için değil yakın zamanda Tatarlar için, uzun vadede ise tüm İslam dünyası için bir başlangıç olacaktı. 


İş birlikçi grup Kazan ile birlikte Süyünbike ve Ötemiş Giray” da Korkunç İvan'a teslim etmişlerdi. Rus Çarı İvan, hemen işe koyulmuş Kazan şehrini elli kilometrelik çevresindeki bütün toprakları Rus Knezleri ve 





buradaki halkı tarihin en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirerek kılıçtan geçirmeye başlamıştı. Hayatta kalma şansını yakalayanlarsa sürgünle cezalandırılmıştı. Halka dönük cebri bir Hristiyanlaştırma politikası da cabasıydı. Korkunç İvan bir silindir gibi Müslüman Tatar toplumunu eziyordu. 
Ruslara karşı gelen mirzaların beylik unvanları ve tüm mal varlıkları ellerinden alınıyor, İslami bütün kurumlar yıkılıyor ve Müslüman âlimler katlediliyordu. 


Bu sırada esir edilen Süyünbike ve oğlu da Moskova'ya götürülmüştü. Moskova'ya getirilen anne oğul burada bir acıyla daha karşılaştı. Annesinden zorla ayrılan Ötemiş, Çudovo Manastırı'nda vaftiz edilmiş ve adı Aleksandr olarak değiştirilmişti. 

Hayata Müslüman bir hanzade olarak başlayan Ötemiş uzun yaşamamış yirmi yaşında ölmüş ve hükümdar allesinin üyeleri yanında Arhangelsk Katedrali”nde bir Hristiyan olarak toprağa verilmişti. Annesi Süyünbike ise sekiz ay sonra bir esir gibi iş birlikçi Şah Al”ye 





toprak ağalarına vermek üzere 


verilmişti. 


ÖNCÜ ŞAHSİYETLER e———— 


? Bugün; gerek Endülüs'ün gerek Kazan'ın varlık mücadelesini, bu mücadelenin kahraman isimlerini ve mücadelenin neden kaybedildiğini anlamadan sanırım Müslüman dünyasının ıstıraplarını da anlamak mümkün olmayacaktır. 


Ömrünün kalan kısmını hiç sevmediği hatta nefret ettiği birisi ile geçirmek zorunda kalan Süyünbike bağımsızlığını ve evladını kaybetmiş acılı bir insan olarak 1557 yılında hayatını kaybetti. 


Bu kahraman Müslüman Türk kadının bugün mezarının nerede olduğu dahi tam olarak bilinmemektedir. Kimi tarihçiler Şah Ali mezarının bulunduğu yerde isimsiz bir kabrin ona ait oldugunu tahmin etmektedirler. 


Fakat mezarı bilinmese de günümüzde Tataristan'ın başkenti Kazan'da, Kazan Hanlığı'nı andıran bir yapıda kahraman hanbike Süyünbike”nin adını taşıyan bir minare vardır. Süyünbike Minaresi denilen bu minarenin ne zaman yapıldığı, adını kimin verdiği tam olarak bilinmez. Bilinen bir şey var ki Kazan Tatarları çok sevdikleri hanbikelerinin adını ebedileştirmek istemişlerdir. 





Bugün, gerek Endülüs”ün gerek Kazan'ın varlık mücadelesini, bu mücadelenin kahraman isimlerini ve mücadelenin neden kaybedildiğini anlamadan sanırım Müslüman dünyasının ıstıraplarını da anlamak mümkün olmayacaktır. m 
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GÜL OL, 
DİKEN OLMA! 


Ayşe Nur ÖZKAN 
İstanbul Kadıköy Vaizi 


“Renklerin Ustası” anlamına gelen Ranga Guru adında bir ressamın, öğrencisine verdiği hayat dersini hatırlar mısınız? 


Ranga, genç ressamlar yetiştiren ünü pek çok şehre yayılmış bir ressamdır. Bir gün bu ressamın öğrencisi eğitimini tamamlar, son resmini yapar ve değerlendirmesi için hocasının yanına gider. Hocası resme bakar ve şöyle der: “Sen artık büyük bir ressamsın. Resmini halk değerlendirsin. Bu resmi al, şehrin kalabalık bir meydanına as. Yanına da bir kırmızı kalem ile şu yazıyı bırak: Lütfen beğenmediğiniz yerlere çarpı koyunuz.” 


Öğrenci söyleneni yapar ve birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde görür ki emeğini ve yüreğini ortaya koyarak yaptığı tablo, kırmızı çarpılarla doldurulmuş. Öğrenci buna çok üzülür. 
Tabloyu alır ve hocasına götürür. 


Hocası öğrencisine üzülmeme- 





sini, aynı resmi yeniden yapıp yanına da yağlı boya ve fırça ile birlikte şu yazıyı bırakmasını 





söyler: “Lütfen beğenmediğiniz 


yerleri düzeltiniz.” 
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Öğrenci birkaç gün sonra resme bakmak için gittiğinde tabloya kimsenin dokunmamış olduğunu görür. Bu duruma çok sevinerek hocasının yanına koşar. Tecrübeli ressam, öğrencisine şöyle der: “Sen ilk seferde belki de hayatında hiç resim yapamayan insanlara fırsat verdin ve acımasız eleştiriler ile karşılaştın. Bu duruma çok üzüldün. İkinci sefer ise hataların düzeltilmesini istedin. Oysa kimse onu düzeltmeye cesaret edemedi. Çarpı koymak, beğenmemek, karalamak, kolaydır.” 





Eleştirmek kolaydır 


Büyük bir heyecanla hazırladığıniz projenin, bitirdiğiniz çalışmanın ya da en basitinden yaptığınız bir yemeğin acımasızca eleştirildiği, değersizleştirildiği anlar yaşadınız mı? 

Eleştirmek ya da eleştiriye maruz kalmak günlük hayatın içerisinde hepimizin karşılaşabileceği bir durumdur. Hakikati ortaya çıkarmak adına hiçbir zaman terk edemeyeceğimiz bir uygulamadır aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'de yanlış hareketler kim tarafından yapılırsa yapılsın aidiyet ve inancına bakılmaksızın mutlaka eleştirilmiş ya da kınanmıştır. Peygamber Efendimiz de bu sorumluluğu, gereken her durumda muhatabını kırmadan 







en güzel şekilde yerine getirmiştir. “Emr-i billmaruf nehy-i anilmünker” ayetine muhatap olduğumuzu hatırladığımızda biz de eleştirme ve eleştiriye maruz kalma gerçeğinden kaçamayız. 
Bu sebeple usulüne uygun edep sınırları içerisinde ibadet bilinci ile yeni bir eleştiri ahlakı geliştirmek hepimizin sorumlulukları arasında yer alır. 





Eleştirme becerisi bir sanattır 


Ahlaki ilkeler doğrultusunda karşımızdaki kişiyi kırmadan, incitmeden eleştiri yapabilme becerisini kazanmak hem bir ibadet hem de değerli bir erdemdir. Edebe uygun eleştiri, bir heykeltıraşın eserine zarar gelmesin diye yaptığı ince dokunuşları özenle seçmesi gibi hassasiyet gerektirir. Kullanacağımız kelimeleri ve ses tonumuzu dikkatle seçtiğimizde ortaya bir şaheser çıkarabilir, arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. 
Zarafetten uzak, nefsi çıkarların, bencil davranışların hâkim olduğu eleştiriler, kin ve nefretin artmasına, düşmanca davranışların çoğalmasına sebep olur. 








Eleştirmeye başlamadan önce kendimize sormamız gereken sorular var 


“Bir kişi hakkında hüküm vermeden önce iki ay onun mokasenleriyle yürü!” uyarısında bulunur Kızılderililer. Yargılamadan önce muhatabımızın içinde bulundugu durumu anlamaya çalışmak bizi olumsuz sonuçlardan korur. 








Unutmayalım eleştirimizin amacı narsist yönlerimizi besleyip egomuzu rahatlatmak değil, olumlu sonuçlar almaktır. Eleştirilerimize rağmen karşı tarafta hiçbir değişiklik gerçekleşmiyorsa yeni yöntemlere ihtiyacımız var demektir. 


Eleştiri anında dikkat etmemiz gerekenler 


İlham veren, yol gösteren, yapıcı ve olumlu ifadeler içeren her eleştiri değerlidir. Peygamber Efendimizin olumsuzluklar karşısında kullandığı dil, takındığı tavır bize yapıcı eleştirinin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verir. Onun eleştirilerinde kınama, tahkir etme ve aşağılama gibi tutumlara hiçbir zaman rastlamayız. “Bazılarına ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar?”, “...sizin hayırlınız değildir!” “...bizden değildir!” gibi cümlelerle toplum içerisinde isim vermeden genel ifadeler kullanarak yaptığı eleştiriler, kötü davranışın onaylanmadığını açık bir şekilde ortaya koyan durumlardır. 


Yargılayıcı, subjektif, şahsiyeti merkeze alan, hedefe yönelik olmayan eleştiri yıkıcı eleştiridir. Bu gibi tutumlar değişim ve gelişim için gerekli motivasyona engel olur. 

Yıkıcı eleştirilere maruz kaldı- 


ğımız zaman zihnimize bir filtre koymamız gerekebilir. “Sen za- 






» ten anlamazsın, beceriksizin tekisin.” gibi cümlelerle gerçekleştirilen eleştiriler, geliştiren değil benliğimize zarar veren eleştirilerdir. Yapıcı eleştirileri dikkate almak ama yıkıcı eleştiriler söz konusu olduğunda kendimizi korumak, hem manevi gelişimimiz hem de psikolojik sağlığımız için oldukça önemlidir. 
Sakin ol dostum! 


Yıkıcı eleştiriye maruz kaldığımızda karşı tarafın sözünün bitmesini beklemeden savunmaya geçmek, el yüz hareketleri yapmak eleştirilerin artarak devam etmesine sebep olabilir. Böyle durumlarda ayet ve hadislerin rehberliğinde kendimize sakin olmayı telkin edebilmek çok büyük bir başarıdır. 


Huneyn günü ganimetlerin Allah'ın rızası dışında dağıtıldığını dile getiren bir kişinin sözü Peygamberimize iletilince: “Allah Musa'ya rahmet etsin, ona bundan daha kötü sözlerle eziyet edildiği hâlde o sabretmişti.” cümlesiyle kendisini kontrol etmesi haksız yere eleştirildiğimizde sükünetimizi koruyabilmemiz için hatırlamamız gereken güzel bir örnektir. 


Eleştiriler şahsileştirilmeye başlanınca ego savaşlarına dönüşür. 
Bu gibi durumlarda rol modellerimizi hatırlayarak sakin kalabilmek bizi güzel ahlaka ulaştırır. 


ADAB-I MUAŞERET 


İnsanlar eleştiri ister ama duymak istedikleri övgüdür 


“Herkesin boynunda görünmez ir levha vardır. Üzerinde “Bana kendimi önemli hissettir. yazar, insanlarla çalışırken bu mesajı asla unutmayın.” der eğitimciler. 
Değerli hissetmek, etrafımızdaki kişilerin onayını almak, başkasının gözünde önemli olduğumuzu bilmek psikolojik ihtiyaçlarımız içinde yer alır. Bu gerçeğin farkında olan kişiler eleştirilerini yaparken karşısındaki kişinin olumlu yönlerini ortaya koyan cümleleri kullanmayı önemser. 


Eleştiriden kaçamayız 


Her zaman eleştiriye maruz kalabiliriz. Kendimizden emin olduğumuz durumlar söz konusu olsa bile karşımızda bizi eleştirmek isteyen biri varsa bu durumu engellememiz zordur. İlginç olan şudur ki bazı kişiler eleştirileri hiç umursamazken bazıları da kendisine dünyayı zindan edebilir. Eğer eleştiriler normal hayatımızı sürdürmeyi engelleyecek boyutta zihnimizi meşgul etmeye başlarsa önümüzde iki seçenek olduğunu unutmamalıyız: “Eleştiriler ya doğrudur ya da yanlış.” 


Söylenilenler doğru ise bize kendimizi düzeltmek düşer. Eğer yanlışsa onlara takılı kalmadan Rabbimizin rızasını kazanmak için çalışmak en güzeli. İmam Şa'bi'nin kendisine ağır sözlerle ithamda bulunanlara söylediği söz bize bu konuda ne güzel bir örnek: 


“Sen doğruysan Allah beni affetsin, eğer yalancıysan Allah seni affetsin.” m 
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HATIRA DEFTERİ 


AZİM VE 
NASİP 


Hasan DİPİ 


Düzce Gümüşova Yeşilyayla Köyü İmam Hatibi 


“Şüphesiz her insan, başkasının değil, sadece kendi çabasının karşılığını görecektir.” 


(Necm, 53/39.) 


“Hasan, sana bakınca bir imam hatip, bir ilahiyatçı görüyorum.” 
Muhterem Cavit Hocam bu sözleri söylediğinde “Ah be hocam, keşke olabilsem!” diye cevap vermiş, bunun ancak bir hayal olabileceğini düşünmüştüm. 


Benim doğup büyüdüğüm köy- de, yazın ortasına varmadan buğday tarlalarının yeşili sarıya döner, kerpiçten yapılmış evler ovanın rengiyle âdeta bütünleşirdi. Kışlar sert ve uzun geçer; her taraf karla örtülür, uçsuz bucaksız ova, aylar boyunca beyaza bürünürdü. Köyümüzün o uzun kış gecelerini, evimizin huzur veren sıcaklığını, sobanın çıtırtıları eşliğinde büyüklerin sohbetlerini hatırlıyorum. Köydeki evler, akraba ve komşuların birbirine yaptığı ziyaretlerle dolup boşalırdı. 


Yaz demek, kadın erkek, çoluk çocuk herkes için iş demekti. 
Tarla ve bahçe işleri bütün günümüzü alırdı. Toplanan dut ve armutlardan pekmezler kaynatılır, nohut ve buğday hasadı 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başlardı. Nihayet yaz sonuna doğru evlerde kış hazırlığına girişilir, salçalar hazırlanır, erişteler açılır ve tandırlarda pişirilen şebitler (yufka ekmekleri) kilerin bir köşesine kat kat dizilirdi. 


İmam hatip ortaokulundan sonra dönemin şartları gereği ve ağabeyimin de telkinleriyle endüstri meslek lisesinde 


elektronik bölümünü okumuştum çünkü kısa yoldan hayatımı kazanmak istiyordum. Çok istediğim halde imam hatip olmak yerine bundan böyle fabrika işçisi ve eğer şansım yaver giderse ileride ustabaşı olacaktım. 
Askerlik hizmetinden sonra ve henüz yeni evlenmişken memleketimde işçi olarak çalıştığım 


fabrika kapandı ve beni seven ustabaşım “Seni (aynı ortakların) Hendek'teki fabrikasına gönderelim mi?” 
dedi. Şartlarım nedeniyle düşünme- den kabul ettim. 


Gençliğimin de 


vermiş olduğu dinçlikle ağır işimde vardiya 


usulü şevkle çalışıyor, mesai saatlerinden firsat buldukça mahalledeki cami- de Halil Hoca'ya müezzinlik yapıyordum. Hoca ile tanışıklığımız 


zamanla dostluğa, abi kardeş ilişkisine evril- 





mişti. Onun teşvikiyle üniversite sınavına girip AÖF ilahiyat bölümünü 
(ön lisans) kazandım. Artık yüküm daha da ağırdı. İşten kalan vaktimi derslere ayırıyor, çok çalışıyordum. Ancak benim çabamla üstesinden gelemeyeceğim ve başarmak zorunda olduğum Arapça konusunda yardıma ihtiyacım vardı. Bu konuda da yine Halil Hoca yanımdaydı ve beni imam hatip lisesi Arapça öğretmeni olan arkadaşlarına yönlendirdi. 





Gece vardiyasından çıktığım bir sabah, heyecanla ama biraz tedirginlikle okulun yolunu tuttum. Kapıdaki nöbetçi öğrenci- ye sorduğumda birkaç dakika 


sonra zilin çalacağını ve aradığım Arapça hocalarını burada görebileceğimi söyledi. Ben büyük bir heyecanla beklerken zil çaldı ve nöbetçi öğrenci aradığım hocanın merdivenlerden indiğini bildirdi. 

Doğruca yanıma gelen, samimi ve güler yüzlü bir tavırla beni karşılayan, hayatımın bundan sonraki bölümüne yön verecek olan insanla, Cavit Hoca ile böyle tanıştım. Cavit Hoca, liseyi açıktan okuyan öğrencilerine haftada iki gün verdiği Arapça derslerine beni de aldı. 





Zaman ilerliyor, ders konuları birbiri ardına geliyordu. Ama hayatımda sadece ders yoktu; geçimini sağlamam gereken bir ailem ve çalıştığım fabrika vardı. Yine de bunların hiçbirini ders çalışmaya engel olarak görmedim. Daha az uyuyor, fabrika dışındaki zamanımı derslere ayırıyordum. Zira kutsal bir hedefim vardı. Her derse disiplinli ve düzenli olarak çalışıyor, çabalarımın karşılığını sınavlardan yüksek notlar alarak buluyordum. Bunlar kendi kendime yaptıklarımdı. Ama Arapça farklıydı, mutlaka hoca nezaretinde çalışmayı gerektiriyordu. 





İlk dersteki seviye testinde, hocamın ilgisini çeken başarılı bir sonuç almıştım. Derse olan ilgim, disiplinli çalışmam ve dile olan yeteneğim nedeniyle her fırsatta ders için bir araya gelmeye başladık. Çalışma mekânlarımız öğretmenevi veya cami, bazen bir çay ocağı, zaman zaman da hocamızın evi oluyordu. Mekân neresi olursa olsun söylediklerini dikkatle dinliyor, defterime notlar alıyordum. Hocam derslere olan ilgimi takdir ediyor ve beni sürekli teşvik eden sözler söylüyordu. 
Bir keresinde içimde öğrenme ateşi yandığını ve Allah'ın sanki beni destekleyip yol göstermesi için onunla tanışmamı nasip ettiğini söylemişti. Bu sözleri benim çalışma şevkimi artırıyordu. Cavit Hoca, yazımın başındaki sözleri işte o günlerde söylemişti. İmam hatiplik sınavına girmem için beni yine o teşvik etti. 











O günlerde Hendek Müftülüğü, benim gibi çalışanlara yönelik İmam Hatip Yeterlilik Sınavı için kurs açtı. Bu kursta Arif, Recep ve Şinasi Hocalarımdan çok şey öğrendim. Destekleri için kendilerine minnettarım. 
Sınavı kazandım. 


Heyecanla, âdeta koşarcasına gittiğim ilk görev yerim, buğday başağı rengi ile bezenmiş Konya Ovası'ndaki köyümün aksi- ne; Küre Dağları'nda, yemyeşil bir orman köyüydü. O güzelim köyün, her görüntüsü birer fotoğraf karesi gibi hâlâ hafızamdadır. Hele o sisli günlerde, uçsuz bucaksız ormanda, o ulu köknarların, sarıçamların, karaçamların ve meşe ağaçlarının tepeleri görünmez, sis bulutları ağaçların arasından ormanın derinliklerine doğru uçuşurdu. 


Yüce Allah, hayal bile edemedigimi bana nasip etti. Cavit Hoca'nın söyledikleri dua yerine geçmiş olmalı ki hem görevli bir imam hatip oldum hem de ilahiyat fakültesini bitirdim. Allah'a sonsuz şükürler olsun. m 


diyanet Aylık Dergi | Ağustos 2021 75 


— — ə TEBDİL-İ MEKÂN 


ŞARKİ TÜRKİSTAN'DA BİR DİYAR KAŞGAR 





F. Hilal FERŞATOĞLU İstanbul Kadıköy Vaizi 





Mezre-i lutf-ı İlahidur diyâr-ı Kâşıgar Türklerin Orta Asya'da yaşadık-İşk ilinin kıblegahıdur mezar-ı Kâşıgar ları toprakların adıdır “Türkistan”. XIX. yüzyılda parçalanan Dilrübalar bağrını la'l-i bedehşan eyligey büyük coğrafyanın Rus hâkimi-Bir nigâhı gamzesinden gülüzârı Kâşıgar. yetine giren kısmı için Batı Türkistan; Çin hâkimiyetine giren Ud u anber tuprağıdur âb-ı kevserdur suyı kısmı için Doğu Türkistan den-Dürr-i mercân taşlarıdur kuhisâr-ı Kâşgar miştir. Nüfusun yüzde 95'ini 

Uygur, Kazak ve diğer Türk top-Ya peri ya huriya bağ-ı irem yad eylimes luluklarının oluşturduğu Doğu Şehrini unturbulur her kim duçar-ı Kâşıgar. Türkistan, Türkiye'nin yüzölçü- 


münün iki katından daha büyük bir alanı kaplar. Bölgede ilk çağlardan itibaren boylar hâlinde yaşayan Türkler Hun, Akhun, Göktürk, Uygur gibi büyük devletler kurmuşlar, Karahanlılar ile birlikte İslam'a tabi olmuşlardır. 


Uygur şairi Gumnâm (6.1670) 








İpek Yolu ve Kâşgar 


Doğunun ipek ve baharatının, daha sonra adı “İpek Yolu” olacak bir güzergâhtan kervanlarla batıya taşınmasının tarihi çok eskidir. Kâşgar ise Çin'den başlayıp Türkistan'dan geçerek kıtaları birbirine bağlayan İpek Yolu'nun, İlk Çağ'dan itibaren mühim bir merkezidir. Doğu Türkistan'ın (O güneybatısında, kuzeyden Tanrı Dağları, doğudan Taklamakan Çölü, batıdan Pamir Dağı ile çevrili yüksek bir mevkide ve Tarım Nehri'nin kollarından Kâşgar suyu kıyısın- da kurulmuştur. Tarihi milattan önce III. asra kadar giden Kâşgar, o yıllarda Çin idaresinde 


olup daha sonra Türk hâkimiyetine girmiştir. Verimli toprağı, güzel ikliminin yanı sıra Çin, Batı Türkistan, Afganistan ve Hindistan arasında yüksek dağ geçitlerinden yol bulan kervanların buluştuğu bir kavşaktır. Sarp dağların aşılmasına imkân veren bir geçit noktasında yer alması sebebiyle bölge güçlerinin sahip olma idealini hep canlı tuttukları bir kent olmuştur. 


Yüzyıllardır. binlerce kervanın gelip geçtiği, konakladığı Kâşgar, sadece tacirlerin değil bilgelerin, seyyahların, sanatkârların, ilim ve din adamlarının da uğrak yeridir. Bu sayede Türkistan'ın doğusundaki en büyük ve 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zengin ticari merkezlerden biri olan şehirde başta kilim ve ipek dokumacılığı, demircilik, kuyumculuk olmak üzere pek çok el sanatı da gelişmiştir. 


Karahanlılar döneminde Kâşgar 


Hun, Göktürk, Uygur egemenliğinde önemli bir ticari merkez olan Kâşgar, X. yüzyılda Karahanlı hâkimiyetine girer. 
Kâşgarlı Mahmut'un naklettiği rivayete göre bu tarihe kadar şehrin adı “hanların, hakanların şehri” manasında Ordukent'tir ve eski Türk hakanı Efrasiyab, havasının güzelliğinden dolayı bu şehirde oturmuştur. 
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Doğu Türkistan'ın en eski yerleşimlerinden biri olan Ordukent, Karahanlılar zamanında Köşgar ismini alır ve yönetim merkezi- nin Karabalgasun”dan Kâşgar'a taşınmasıyla önemi daha da artar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk hakanı Karahanlı Satuk Buğra Han (6. 955) Kâşgar'ın ilk Müslüman Türk hakimidir. 
İslam, Şarki Türkistan'a Kâşgar'dan yayılmıştır. Karahanlılar döneminde siyasi ve ticari merkez olma özelliğinden başka camileri, medreseleri ve vakıf eserleriyle bölgenin ilmi ve kültürel merkezi de olmuştur. 


Türk dil tarihinin ilk ve en mühim sözlüğü kabul edilen Divanu Lugati't-Türk'ün müellifi Köşgarlı Mahmud bu şehirde doğmuş, Kaşgar medreselerin- de eğitim almış, eserini Türk dünyasını gezerek kaleme almış ve Köşgar”da vefat etmiştir. Bu abide eser Türkistan'da 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yaşayan Türklerin dil, tarih, edebiyat, sanat, siyaset, iktisat, tababet ve sanatları hakkında bin yıl öncesine ışık tutan ansiklopedik bir sözlüktür. Yine Türk kültür tarihi açısından oldukça önemli ve Karahanlıların devlet nizamına esas olan Kutadgu Bilig müellifi Yusuf Has Hacib ve Tarih-i Kâşgar müellifi Ebu'-Fütuh Abdülgafir de Kâşgar”ın ilmi muhitinde yetişen önemli şahsiyetlerdendir. Bu dönem Batı Türkistan'da Maveraünnehir bölgesinde, Semerkant ve Buhara'nın da birer ilim ve kültür merkezi olarak yükseldiği dönemdir. 


Karahanlılardan Kâşgar Hanlığı'na 


Karahanlıların yıkılmasından sonra Köşgar, Çağatay Hanlıgı'nın, Timurluların ve Yarkent Hanlığı'nın hâkimiyetine girer. 
XVII. yüzyılda İpek Yolu'nun 


Köşgar, Sincan 





önemini kaybetmesiyle önce iktisadi sonra siyasi açıdan istikrarsızlığa düşen Kâşgar, halkın devlet adamlarına güvenini kaybetmesiyle 77 yıl boyunca nüfuzlu hocalarca idare edilir. 
Bölgenin geneline hakim olan kargaşa ve istikrarsızlık Çin'in 1739'da Kâşgar'ı ve 1759'da tüm Doğu Türkistan'ı ele geçirmesiyle sonuçlanır. 


Toprakları ellerinden alınan, ağır vergilere mahküm edilen, camileri ve eğitim merkezleri kapatılan, vakıf eserleri yakılıp yıkılan, katliamlara, sürgünlere maruz kalan bölge halkı Çin istilasını kabullenmez. Çoğu başarısızlıkla sonuçlanıp kanlı bir şekilde bastırılsa da işgalden sonraki yüz yıl “isyan yüzyılı” diye tarihe geçecek, çok sayıda halk ayaklanması gerçekleşecektir. 1864 yılında Uygurların ve Çinli Müslümanların başlattığı direniş Yakup Han'ın liderli- 


ğinde Uygurların bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanır. Çin'in merkezi otoritesinin zayıfladığı bu dönemde Yakup Han, Doğu 


ulaştığında 100 pare top atışı ile karşılanır. Kendisine birinci rütbeden murassa Osmanlı nişanı ile kılıç ve alem takdim 





Türkistan şehirlerini tek tek geri alır, bağımsız Kâşgar Hanlığı'nı kurar (1866). 


Batıdaki ilerlemesi 1856'da Kırım Savaşı ile durdurulan Rusya'nın Orta Asya'daki Türk devletlerini zapt ederek Hindistan sınırına yaklaşması, bölgede çıkarları olan İngiltere ve Çin için tehlike arz eder. Yakup Han'ın Doğu Türkistan'da kurduğu müstakil devlet, Hindistan'daki sömürgesi ile Rusya arasında tampon vazifesi göreceğinden İngiltere, Kâşgar Hanlığı'nı tanır ve destekler. Bu üç büyük devlet arasındaki rekabetten yararlanarak akıllıca bir denge politikası güden Yakup Han, Rusya ve Britanya ile çeşitli ticari anlaşmalar yapar ve her iki devlet de Kâşgar'da elçilik açar. 





Kâşgar Hanlığı ve Osmanlı Imparatorluğu 


Köşgar hanı Yakup Han, meşruiyetini o güçlendirmek ve devletinin geleceğini teminat altına almak üzere binlerce kilometrelik mesafeye rağmen hilafetin merkezi olan Osmanlı Devleti ile irtibata geçer. Elçi göndererek kendisinin “saltanat-ı seniyyenin bende-i hâssı” olduğunu ifade eder, ordusu için teknik donanım ve askeri için eğitim desteği talebinde bulunur (1870). Yakup Han'ın elçisi Payitaht'ta çok iyi karşılanacak, talepleri eksiksiz karşılık bulacak ve Kaşgar Hanlığı'na top, tüfek, mühimmatla birlikte, piyade, topçu ve süvari subayları gönderilecektir. Padişahın “name-i hümayun”u Kâşgar'a 





edilen Yakup Han, Kâşgar'da ve hakim olduğu diğer vilayetlerde Sultan Abdülaziz adına hutbeler okutmuş ve onun adına sikke bastırmıştır. 


Osmanlı Devleti açısından bakıldığında bu yakın irtibat ve muavenet emperyalizme karşı Türk-İslam birliğini oluşturma, koruma ve kendi siyasi mukavemetini artırma hedefinin bir sonucu olarak görülebilir. Aynı gaye ile Semerkant, Buhara, Hindistan emirlikleriyle de iyi ilişkiler geliştirilmiştir. Yazık ki Köşgar”daki istikrar dönemi kısa sürecek, Yakup Bey”in ani ölümünden sonra çıkan kargaşayı fırsat bilen Çin, Kâşgar Hanlığı”nı devirecek ve bölge hakimiyetini yeniden ele geçirecektir (1878). 


Doğu Türkistan”da Çin yönetimi 








Çin, Doğu Türkistan topraklarını ele geçirdikten sonra adını Hsin-chiang/Sincan (yeni ele geçirilmiş toprak) olarak değiştirir ve 1884”te Doğu Türkistan (Sincan) vilayetini kurar. İşgale ve sömürülmeye rıza göstermeyen Uygurlular, İngiltere”nin de desteğini alarak büyük bir direniş başlatırlar ve Şarki Türkistan Cumhuriyeti'ni kurarlar (1933). Fakat Sovyet Rusyasının ve Çin'in ortak saldırıları karşısında mukavemet gösteremezler. Tüm Doğu Türkistan, 1949'da Komünist Çin devrimini yapan Çin Kızılordusu tarafından son kez işgal edilir. 


Bölgede üç asra yakın hüküm süren Karahanlılara, Gazi Yakub Bey idaresinde Kâşgar Hanlığı'na ve kısa süre de olsa Şarki Türkistan İslam Cumhuriyeti'ne başkentlik eden Kâşgar, bugün Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi içinde bir vilayet merkezidir. Son 70 yılda bambaşka bir yüz kazansa da eski şehir yüzlerce dar sokakla birbirine bağlı mahalleleri, tek veya çift katlı toprak evleri, Türkistan bölgesinden çıkan yeşim taşlarıyla süslenmiş camileri, mescitleri, türbeleriyle tam bir Müslüman Türk şehridir. 


XVII. yüzyılda yapılan ve Doğu Türkistan'ın en büyük camisi olan İydgâh Camii, Kâşgar'ın sembolü ve binlerce kişinin cuma ve bayram namazları için toplandığı bir ibadetgahtır. XIII. 
yüzyılda Karahanlılar döneminde yapılan Azina Mescidi de bir cuma camiidir ve şehrin en eski yapılarındandır. Appak Hoca Camii ve Türbesi, Döng Mescit, Kâşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hâcib ve Satuk Buğra Han'ın türbeleri Kâşgar'ın diğer tarihi ibadet ve ziyaret mekânlarıdır. 


1967'deki “kültür devrimi” döneminde Kâşgar'ın 300 camii ve mescidinden geriye sadece 
100 kadarı kalabilmiştir. Son 
on yıl içinde gelen haberler ve uydu görüntüleri bu sayının daha da azaldığını göstermektedir. Doğu Türkistan'da Çin'in şiddet, baskı, sindirme, asimile politikaları yakın tarihte olduğu gibi günümüzde de tüm dünyanın gözü önünde cüretle devam etmektedir. Ne ki silinmez kalemlerle kayda geçen cürümlerin karşılıksız kalmayacağına inancımız vardır. m 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BİLİŞİM ÇAĞINDA 
İNSAN DİN VE DİYANET 





İşleri 
Prof, Dr. Ali Erbaş'ın kaleme aldığı yazılardan oluşan Bilişim Çağında 

İnsan Din ve Diyanet adlı çalışma 

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları 

arasında yerini aldı. 


iyanet Başkanı 


Hayatın her alanında hızlı ve köklü dönüşümler yaşıyoruz. 
Ulaşım, bilişim ve iletişim teknolojilerinin süratli bir şekilde geliştiği bu zamanda birçok yenilik ve kazanımla birlikte modern çağın getirdiği bazı problemler var. Bilgi kirliliğinin artmasıyla birçok kavramın karmaşık hâle gelmesi ve günümüz insanının giderek yalnızlaşması da çağımızın sorunlarından. Sözünü ettiğimiz eser, taliplisini bu zor süreçte iyiye, doğruya, İslam'ın telkin ettiği güzel ahlaka ve sahih bilgiye ulaştırmayı amaçlıyor. Yüce Yaradan'ın vahyettiği Kur'an ve Hz. Peygamber'in sünneti ekseninde güncel krizlere çareler arayan kurtuluş reçetesi niteliğinde yazılardan oluşuyor. Nitekim yüce dinimiz İslam, dünyada iken huzura, ahiret hayatında ise kurtuluşa erebilmemiz için Allah tarafından bütün insanlığa gönderilen bir yaşam biçimidir. Sadece söylem ve teoriden ibaret değil iyiliğin ve güzelliğin, ilmin ve ahlakın her çağda kullar üzerinde tezahürünü hedeflemektedir. Eserin temel dayanağını da bu ilkeler oluşturuyor. 


Bilişim Çağında İnsan Din ve Diyanet, tefekkür, tevhid inancı, güzel ahlak, helal kazanç, ihsan şuuru, infak ve sorumluluk bilinci gibi kavramları ayrı ayrı başlıklar altında değerlendiriyor. Varoluş amacımızı, yaratıcımıza, kendimize, çevremize ve tabiata karşı vazifelerimizi hatırlatırken bunu da açık ve anlaşılır bir üslupla ortaya koyuyor. Dijital çağın getirdiği sorun ve sorumluluklar gibi güncel ve toplumsal meseleler- den tövbe ve nefis mücadelesi, namaz ve kulluk gibi inanç ve ibadet hayatımıza dair yazılarla okuyucuya ışık tutuyor. 


Eserde yer alan diğer bazı başlıklar şunlar: Ramazan ve Oruç- 


la Diriliş, Teslimiyetin Nişanesi Kurban, Kitap Okuma Üzerine, Peygamberimiz ve Gençlik, Vakıf Medeniyeti, Gençlik ve İstikamet, Tarih Bilinci, Medeniyet Krizi, Cami ve Hayat, Musibetler 
Karşısında Mümince Tavır, 15 
Temmuz İhaneti, Salgınla Sınanan İnsanlık, Sosyal Medya Ahlakı, Su ve Temizlik Medeniyeti, Ekoloji ve Ahlak, Tüketim ve İsraf, Müslümanlar ve Dünyevileşme, Şiddet ve Merhamet... 


Yunus Emre, Mehmet Âkif Ersoy, Fuat Sezgin ve Ahmet Hamdi Akseki gibi isimlerin ve onların dine, edebiyat ve bilime, kültür ve medeniyetimize olan katkılarının yanı sıra fikirleri ve mücadelesiyle İslam dünyasına yeni bir soluk getiren Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç de unutulmamış. 
Ayrıca Kudüs, Ayasofya, Kerbela ve Yemen gibi her daim güncelliğini koruyan kadim meselelerimizin de asla göz ardı etmememiz gereken ortak paydalarımız olduğunu hatırlatıyor hikmetli ve vefa yüklü satırlarında... 


Hasılıkelam, bilişim çağıyla da ilintili olarak insanoğlunun çetin bir imtihana maruz kaldığı bu dönemde, insana, dine ve diyanete dair birçok meseleye ilmi, fikri ve kalbi yaklaşımlarıyla siz kıymetli okuyucularımız için yeni ufuklar açacağına inandığımız bu kıymetli eseri istifadelerinize sunarız. m 





frekanslar 


4A (HD) 
FREKANS: 12.380 z 
POL: DİKEY (V) $ 
SEMBOL: 27.500 Ə 
FEC: 43 


4A (SD) 
z FREKANS: 12.422 
> POL: YATAY (H) 
a SEMBOL: 30.000 


ü 
“ FEC: 94 





aÇarşamba 
(652100 ) 


(9 diyanettv dg diyanettv w diyönettv f diyanettv 








Herhangi bir beşer ile Allah”ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip, izni ile, dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. 
Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir. 


(Şura, 42/51.) 
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